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Dag God,

De feesten zijn voorbij. Deze week zetten we de kerststal weer 

in de kast. Met Kerstmis vierden we dat U uw Zoon aan ons 

gaf. Daar wil ik dit jaar af en toe aan denken. Ik wil probe-

ren een kind van het Licht te zijn, goed te zijn voor iedereen 

die ik ontmoet, zoals Jezus het ons vraagt. Ik weet het wel, 

God, zonder uw hulp wordt het best moeilijk.

Wil U me helpen, lieve God? Mag ik op U rekenen?
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Kun je lezen wat hier staat?
Tip: neem telkens de 
vorige letter uit het alfabet.

De koningen komen aan bij de stal.

Ze geven hun geschenken af: vrijgevigheid, hoop, respect, enthousiasme.

Het verhaal lijkt voorbij… En toch…wordt het vandaag nog verder geschreven.

Aankomst of start…Aankomst of start…

GOD WAT EEN GELUK

Ik weet niet wat het is,
maar rond de tijd 
van Kerstmis
voel ik me wat anders,
wat lichter van geluk.

Ik weet niet wat het is,
maar ’t voelt ook wat weemoedig,
wat spijtig omdat Kerstmis
eigenlijk ver verleden is.

Ik weet niet wat het is,
maar toch ben ik wel zeker
dat vieren
om geboorte
me diep gelukkig maakt.

Ik weet niet wat het is,
maar toch ben ik gelukkig
dat zoveel jaren later
mensen nog steeds vertellen
over dat grote wonder
dat Kerstmis is gaan heten.

Ik weet niet wat het is,
maar blijf ’t verhaal 
herhalen,
van Gods zoon op 
de wereld,
van liefde en van vrede.
God, wat een geluk.
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ENGEL

Als engelen in de  hemel zweven,
raken ze niet aan ons leven.
Als ook de uwe in het luchtruim stond,
hoe hield je dan twee voeten op de grond?

Ben ik werkelijk buiten zinnen?
Is het een geestelijk complot?
Maar af en toe krijg ik vanbinnen
dat gevoel zo van...
och...
God.

KERSTMIS

Als de stal wordt overvleugeld
door de takken van een spar,
als dronkenschap wordt 
beteugeld door een hemels 
fl uitgeschal.

Als de koningen gaan stappen
omdat hun hoed versleten is,
zingend in hun handen klappen
totdat de kou verdwenen is.
Als de keuken zalig geurt
naar fazant of wildgebraad,
gezelligheid de kamer kleurt

en  het vuur uit de 
fonduepot slaat.

Als de engelen schel zingen
over vrede op de aarde.
Als de koningen en herders
halt houden bij de stal
en wij samen met hen bidden
voor kinderen van overal.
...

Dan weet ik dat het Kerstmis 
is, een dag trotseert de tijd,
dan weet ik dat het Kerstmis is,
dag voor de eeuwigheid.

HERDER
Een herder is 
een wonder mens,
waakt bij weer en wind,
maakt tussen 
‘t drukke werken door,
nog tijd voor 
een klein kind.

Een herder is een 
lieve schat,
maar is zelden bekend.
Want herders werken
-wist je dat-
voor een fl uitje 
van een cent.

KONINGEN
Ze waren met drie en trokken op tocht.
Ze dwaalden de halve wereld rond.
Ze zochten en vonden veel goede mensen,
dat wilden ze ook de koning toewensen.

Drie koningen trokken tot bij de stal.
Ze zagen de engelen en herders daar al.

Er was daar een zingen en feesten en 
vieren.
Er waren daar ook ontelbaar veel dieren.

Het was alsof iedereen mee wilde doen.
De koningen vonden de kleine kapoen.
Die leek zich daar ook best te amuseren,

Ik hou van jou
jij houdt van mij.
Wij gaan voor samen 
allebei.
Wij zijn het licht dat 
door de hemel stroomt
en de engel die in 
de wolken woont.
Wij zijn de sterren die aan 
de hemel staan,
heel dicht bij de maan.
Liefde is geen gein,
het is een hele mooie
goudmijn.
Dus verspil het niet,
want dat doet veel verdriet.
Liefde is iets heel speciaal,
en het is ook geniaal!

van Annelien Hermans
(9 jaar)


