
Optreden van 

Jezus in Nazaret

Gesterkt door de Geest keert Jezus 

terug naar Galilea. Hij komt in 

Nazaret, de stad waar Hij is opge-

groeid. Daar leest Hij op de sabbat 

in de synagoge een stukje voor uit 

de profeet Jesaja over de taak van 

de Messias. Alle ogen zijn op Hem 

gericht.

Na de lezing zegt Jezus tot de 

mensen die luisteren: ‘

‘Vandaag hebben jullie deze tekst in 

vervulling horen gaan.’ 

(Lc 4, 14-21)
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De bijbel is niet één boek… het 
zijn er ontzettend veel. De 
Bijbel is in twee grote delen 
verdeeld: het Oude Testament 
en het Nieuwe Testament. 
Het Oude testament vertelt 
over de tijd voor Jezus 
geboorte. Het Nieuw 
Testament start bij de 
zwangerschap van Maria. 
Dan denk je: ‘Dat is het dan.’
Maar neen hoor.
Elk van die delen bestaat uit 
een groot aantal kleinere 
boeken.
In de boekenkast hiernaast kan 
je ze allemaal terugvinden.
Niet niks hé.

De Bijbel: De Bijbel: 
een kast vol boekeneen kast vol boeken

Evangelie volgens Matteüs
Evangelie volgens Marcus
Evangelie volgens Lucas
Evangelie volgens Johannes
Handelingen van de Apostelen
Brief aan de Romeinen
Eerste brief aan de Korintiërs
Tweede brief aan de Korintiërs
Brief aan de Galaten
Brief aan de Efeziërs
Brief aan de Filippenzen
Brief aan de Kolossenzen
Eerste brief aan de Tessalonicenzen
Tweede brief aan de Tessalonicenzen
Eerste brief aan Timoteüs
Tweede brief aan Timoteüs
Brief aan Titus
Brief aan Filemon
Brief aan de Hebreeën
Brief van Jakobus
Eerste brief van Petrus
Tweede brief van Petrus
Eerste brief van Johannes
Tweede brief van Johannes
Derde brief van Johannes
Brief van Judas
Openbaring van Johannes
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Je hebt de smaak te pakken.
Hou de Bijbel maar bij de hand.
Vanaf nu geven we je elke week een bijbelweetje.

Zo’n boeiend en leerrijk boek willen we best wat 
beter leren kennen.

 ZOEKTOCHT IN DE BIJBEL
Je wilt een prijsje winnen? Altijd leuk. Je hebt alvast een Bijbel nodig.
Je zoekt een kernwoord. Gevonden? 
Stuur het op naar: 
Kerk en Leven - Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050   Antwerpen
•  Vergeet je naam en adres niet!
•  Er zijn 7 opdrachten. Noteer telkens het antwoord in het rooster. 
  Breng de letters boven de cijfers naar het antwoordrooster.

1. De Bijbel kun je opdelen in twee stukken: het Oude en het Nieuwe…
  . . . . . . . . .

2. Met deze letters kun je de naam van een van de eerste fi guren uit de bijbel 
vormen:   . . . .

3. Isaak en Jakob zijn aartsvaders. 
 Ook deze man is er een: (vul aan)... A . . A . A .

4. Weet je het? EX. Is de afkorting van… E X . . . .

5. Deze vier evangelisten schreven een verhaal: Matteüs, Marcus, Lucas en …
  . . . . . . . .

6. In de Bijbel vind je brieven van de apostelen, maar ook…
  H . . . . . . . . . .

7. Met deze letters kun je de naam vormen van een man die ook 
 veel brieven schreef:…  . . . . . .

Kernwoord  
  
  . . . . . . .

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
Samuel 1 en 2
Koningen 1 en 2
Kronieken 1 en 2
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
Makkabeeën 1 en 2
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Wijsheid
Wijsheid van 
      Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Baruch
Brief van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi
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De Bijbel is net een encyclopedie.

Al die boeken.

Van 18 tot 25 januari18 tot 25 januari is er de 
WEEK VAN GEBED WEEK VAN GEBED 
VOOR DE EENHEID VAN VOOR DE EENHEID VAN 
DE CHRISTENENDE CHRISTENEN. . 
Alle christenen werken deze 
week samen om eenheid te 
brengen tussen de verschillende 
Kerken. Dit jaar is het thema: thema: 
‘Zelfs doven laat Hij horen en ‘Zelfs doven laat Hij horen en 
stommen laat Hij spreken’stommen laat Hij spreken’. 
Dit vers staat in de Bijbel bij 
Marcus 7, 31-37.  


