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spelen met 

                Kangoe

De zaligheden
Als Jezus met zijn twaalf aposte-
len de berg afdaalt, staan beneden 
veel mensen hem op te wachten. Ze 
zijn gekomen om hem te aanhoren 
en door hem genezen te worden. Hij 
spreekt hen aan en zegt: ‘Gelukkig 
jullie die arm zijn, voor jullie is 
het koninkrijk van God. Gelukkig 
jullie die honger hebben, want 
jullie zullen volop te eten hebben. 
Gelukkig die nu huilen, want zij 
zullen lachen. Gelukkig ben je als 
men met je lacht omdat je in mij 
gelooft. In de hemel wacht jullie 
een rijke beloning. Maar wie nu 
rijk is, voldaan is of naar wie 
iedereen opkijkt, die heeft zijn 
troost al gehad. 

Lc. 6, 17.20-27

evangelie

Schrappen

Niets van gesnapt?
Schrap de 3de, 6de, 11de en de 26ste 
letter van het alfabet.

Gelukkig zijn als je honger hebt…

Hoe moet dat eigenlijk?
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Jezus,
Herinner Jij je nog die dag aan de voet van de 
berg?
Samen met de apostelen daalde Je de berg af.
Veel mensen stonden op Jou te wachten. 
Weet je het nog?
Toen sprak Je de mensen toe.
Jij vroeg om mensen die niet zo leuk zijn, 
ook graag te zien.
Dat is heel moeilijk voor me, Jezus.
Help Je me om het toch eens te proberen?
Met jouw hulp zal het wellicht lukken.

Zeg dat wel. In de Bijbel zitten 74 boeken. 
47 daarvan vind je in het Oude Testament.

Het lijkt wel een kleine bibliotheek.  

Bijbelweetje

Tip om te bidden
Ben je blij of boos? Moe of uitgerust? 
Heb je angst?
Heb je een probleem? Gebeurt er iets wat leuk 
is? Of juist niet?
Vertel het eens aan God. Onze Vader luistert altijd. Wie je 
ook bent, waar je ook woont, hoe je je ook voelt,…

Wordt verwacht…

Veertigdagentijd
Op 21 februari begint de veertigdagentijd.
Wij zullen er weer elke dag bij zijn.
Vanaf volgende week vind je op deze bladzijde voor 
elke dag een opdracht, doordenkertje, knutselding of 
spelletje.
Dit jaar doen we dat met een tijdband, waarop jij 
zelf mag aanvullen.
Dat wordt even zoeken, maar jij vindt dat vast wel.
Elke week kan je de weekband aan de vorige kleven.
Zo krijg je op het einde een ‘veertigdagen-tijdband’

De veertigdagen-tijdband-rubrieken

Elke week vind je dezelfde rubrieken op precies 
dezelfde dag terug. 
Zo kan je al wat verlangen naar jouw 
favoriete dag.
We starten op woensdag, want de eerste dag 
van de veertigdagentijd is Aswoensdag.

Jezus spreekt weer eens 
in beelden.
Zo moeilijk en eigenlijk 
zeer eenvoudig.
Hij zegt ons opnieuw dat 
het enige wat telt is dat 
we elkaar graag zien.
Dat we moeten blijven 
geloven dat de wereld 
beter kan worden.
Dat wij daar allemaal aan 
mee kunnen werken.
Als we maar opkomen 
voor mekaar.
…
Zo moeilijk is dat toch 
niet?
Of net wel??

Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig wie zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land bezitten.

Gelukkig die honger 
en dorst hebben naar 

gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd 

worden.

Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen 

barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver 
van hart zijn,

want zij zullen 
God zien.

Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God 

genoemd worden.

Gelukkig wie verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.

Gelukkig wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

C D O F E K T Z
C I E F Z M K A -
Z N D C
J K O F U Z C P I J F
N Z ? C P F R O K B Z
E Z E R C F H K E T
K C T E Z C V F E K R
Z G E C V Z E F N .

Zoveel boeken


