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E TIJD dat ‘seni-
or’ gelijk stond
met de derde (en
laatste) leeftijd,
is al lang voorbij.
Vandaag bestaat
de groep uit ver-

schillende subgroepen: de jong
gepensioneerde die eindelijk tijd
vindt voor hobby’s of zelfs een
nieuwe studie aanvat, de zeventi-
ger die nog lustig verre reizen
maakt, de kranige tachtigjarige
die minder mobiele vrienden be-
zoekt bij hen thuis of in het rust-
huis...

Een beweging zoals KBG kan
dan ook niet anders dan wind in
de zeilen hebben. Daar ze intus-
sen ook al een halve eeuw oud is,
vonden de leden het tijd voor een
facelift. Duidelijkste teken daar-
van is de nieuwe naam Okra, die
staat voor open, kristelijk, res-
pectvol en actief. Euh, schrijven
we kristelijk tegenwoordig niet
met ‘ch’? „We wilden absoluut de
‘k’ behouden”, legt Piet Elsen, edu-
catief medewerker van Okra, uit.
„We konden het natuurlijk op ‘ka-
tholiek’ houden, maar dat klinkt
zo kerkelijk. We willen het ruimer
zien. De grootste drempel voor se-
nioren om tot onze bewegingen
toe te treden is overigens niet 
de ‘k’, maar de ‘g’ van ‘gepensio-
neerd’.”

Gemotiveerd
„De nieuwe generaties ouderen

verschillen van hun voorgangers.
Ze zijn heel wat kritischer, hoger
geschoold, mobieler, kapitaal-
krachtiger, kieskeuriger. Ze vra-
gen dus een andere aanpak. Als
grootste ouderenbeweging van
Vlaanderen moeten we ons aan-
bod en onze manier van werken
nog beter op hen afstemmen.” Een
verwijzing naar de leeftijd zit in de
naam Okra niet meer vervat, wel
in de ondertitel Trefpunt 55+.

Dat de beweging het ruimer
ziet, wordt ook uitgedrukt door
het woordje ‘open’. Elsen: „Okra
wil openstaan voor verandering,
voor andere generaties en nieuwe
generaties gepensioneerden.
Ontmoeting moet alle kansen
krijgen: samen ontspannen, spor-
ten, reizen, leren en creatief zijn.
Concreet betekent dit dat we in de
toekomst nog meer een waaier
aan activiteiten zullen organise-
ren voor een breed publiek.”

„Zoals je weet bestaat de bewe-
ging uit lokale afdelingen die acti-
viteiten aanbieden. Een uitdaging
voor onze toekomst is om het bo-
venlokale niveau verder uit te
bouwen en onze afdelingen te
overtuigen om meer samen te
werken en op die manier nieuwe
mensen te bereiken en mobiele
leden een meer gevarieerd aan-
bod te kunnen doen.” Vandaar de

toevoeging ‘actief’. Al staat die
ook voor ‘actie voeren’ voor een
betere samenleving en voor de be-
langen van ouderen.

Dan hebben we nog dat woordje
‘respectvol’. Hiermee wordt in het
bijzonder verwezen naar de oud-
sten en zwaksten in de samenle-
ving. Samen met de seniorenaca-
demie vormt de rusthuiszorg
(voortaan aangepast Okrazorg

genoemd) niet voor niets de meest
gekende pijler van de beweging.
Ook vandaag nog zetten meer dan
vijfduizend Vlaamse senioren
zich vrijwillig in voor hulpbehoe-
vende ouderen, door middel van
bezoekjes aan (rust)huis en via on-
dersteuning van de animatie en
dienstverlening in de woon- en
zorgcentra. „Daar waar onze afde-
lingen een goed contact hebben

met de woon- zorgcentra, en dus
nagenoeg overal, is het niet moei-
lijk om vrijwilligers te motiveren.
Jonge senioren zijn veel minder
afkerig van de hele ‘rusthuissfeer’
dan pakweg vijftien jaar geleden.
Omgekeerd zijn ook de rust- en
verzorgingstehuizen zelf enorm
geëvolueerd van nogal gesloten
instellingen tot wooncentra die
opvang op maat aanbieden en de

bewoners zoveel mogelijk in de
samenleving willen geïntegreerd
houden.”

Piet Elsen ziet de toekomst wat
dat betreft dan ook allerminst so-
ber in. Welke uitdagingen de ver-
dergaande vergrijzing voor de be-
weging stelt?
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Toekomst is aan senioren
Lieve  Wouters

KBG begint na vijftig jaar nieuw leven als Okra

Open, christelijk, respectvol, actief. Dat is de omschrijving van de herdoopte Katholie-

ke Beweging voor Gepensioneerden KBG die voortaan dus Okra heet. De naamsveran-

dering valt samen met het vijftigjarige bestaan van de beweging, die bij deze gelegen-

heid niet alleen terugblikt op een mooie geschiedenis, maar ook vertrouwvol vooruit

kijkt. Want de toekomst, zo blijkt eens te meer, is aan de senioren.
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