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ELIGIEUZEN. In
de ontwikkeling
van de Kerk in
Europa speelden
ze een belangrij-
ke rol. Denken
we maar aan de

abdijen, aan franciscanen en do-
minicanen, aan de jezuïeten en
aan de tientallen apostolische
congregaties. Maar hoe belang-
rijk zijn de religieuzen in de Kerk
in het Europa van vandaag?

Mark Rotsaert: „In de geschie-
denis van het religieuze leven is
alvast deze constante te ontdek-
ken: uit een beschavingscrisis
worden steevast nieuwe vormen
van religieus en evangelisch leven
geboren.” 

De jezuïet is voorzitter van de
conferentie van Europese je-
zuïetenoversten. Hij sprak voor de
Unie van Europese Conferenties
van Hogere Oversten, 42 nationa-
le conferenties samen goed voor
zowat 400.000 leden van klooster-
orden en congregaties uit 26 lan-
den.

„Vandaag zijn we blijkbaar op-
nieuw in een tijd van grote veran-
deringen aanbeland”, zegt Rot-
saert. „De Kerk zoekt een tweede
adem, maar de Geest waait waar
Hij wil. Sinds vijftig jaar ontston-
den zogeheten nieuwe bewegin-
gen en zowat overal vermenigvul-
digen de nieuwe gemeenschap-
pen zich. Taizé, Sant’Egidio, Co-
munione e Liberazione... De ver-
scheidenheid is groot.”

Terzelfder tijd sterven heel wat
kloostercongregaties uit, letter-
lijk. In ijltempo verdwijnen ze in
de meeste Europese landen. Mark
Rotsaert: „In de geschiedenis is
het niet de eerste keer dat iets
dergelijks gebeurt. Sommige ge-
meenschappen slagen er trou-
wens in zich aan te passen aan de
nieuwe tijd. Monastieke orden
overleven het makkelijkst, de
confrontatie met de moderne we-
reld is er immers zonneklaar. Solo
Dios basta, alleen God volstaat.
Apostolische congregaties die ‘in
de wereld’ leven en werken heb-
ben een sterke spiritualiteit nodig

om nieuwe vormen te kunnen ont-
dekken.”

De Vlaamse jezuïet stipte voor
de verzamelde oversten in Fatima
vergeten maar ook nieuwe waar-
den aan, die het religieuze leven
in Europa nieuwe zin kunnen ge-
ven. Allereerst is er het werk van
de verzoening, waarbij opvalt dat
de verzoeningsgedachte aan de
oorsprong ligt van het eenwor-
dingsproces van Europa.

Pater Rotsaert: „Elke orde of
congregatie zou moeten zoeken
hoe zij getuigenis kan afleggen
van het verlangen naar verzoe-
ning, de weg naar vrede. Afwezig-
heid van oorlog betekent nog niet
dat er vrede heerst.”

De concrete weg naar verzoe-
ning is de solidariteit. Meer dan
ooit (in de verruimde Europese
Unie van de 25) dient gewerkt aan
solidariteit tussen landen en vol-
keren. „Het Europa dat vandaag in
de steigers staat is niet hetzelfde
als hetwelk de stichters van de
unie kenden. Het wordt een inter-
cultureel Europa”, aldus de pater.

„De migratiegolven zullen niet
opdrogen. Ze zullen integendeel
aanzwellen. Europa wordt stilaan
een smeltkroes van culturen en
godsdiensten. Wat antwoorden
wij hierop als religieuzen? Zijn we
klaar voor de dialoog? Zijn we in
staat om in andere culturen spo-
ren van God te herkennen? Die
dialoog begint in onze gemeen-
schappen, in de straten waarin we
wonen. Dialoog moet een wezen-
lijk onderdeel zijn van ons studie-
werk, onze opleidingen en van de
vorming van jonge religieuzen.”

Zure regen
De nieuwe religieuze bewegin-

gen in onze Kerk vormen volgens
Mark Rotsaert geen bedreiging,
maar ze dagen de Kerk wel uit. Hij
waardeert hun heldere identiteit,
hun volhardend gebed en hun
sterke gemeenschapsleven. Ze
slagen erin om die vorm te geven
met drie cirkels: ongehuwden die
een levenslang engagement aan-
gaan, een gemengde groep van
gehuwden en ongehuwden die
met de eerste groep (tijdelijk) wil
samenleven, en ten slotte zij die
langskomen en op zondag mee-
vieren. Dit gemeenschapsleven
stelt vragen aan de (klassieke)
structuren van de religieuze or-
des en congregaties, aan hun toe-
latingsvoorwaarden en hun ge-
meenschappen.

Opvallend is tevens de kerkver-
bondenheid van de nieuwe bewe-
gingen, waarin de jezuïet hetzelf-
de charisma herkent als dat van
de grote ordestichters uit het ver-
leden. „Houden we wel genoeg
van de Kerk? Zoals zure regen al-
le leven doodt, zo doden zure op-
merkingen elke roeping.”

Paters, broeders en zusters in de Europese Unie weten

zich vandaag geconfronteerd met grote uitdagingen. Dat

bleek opnieuw tijdens een conferentie van hun hogere

oversten in het Portugese Fatima. Onze landgenoot 

Mark Rotsaert, voormalig provinciaal van de Vlaamse 

jezuïeten, leidde de debatten in.
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