Zolang Ik bij jullie ben,
kunnen jullie eigenlijk al-
leen maar feestvieren!
Jezus
(naar Marcus 2,19)

Ha®llo, Jezus!

Het leven is eigenlijk een groot feest.
Neen, niet altijd met toeters en bellen.
Soms hebben mensen tegenslagen.
Dan zal het feest er even anders uitzien. ®
Toch zegt Jezus dat Hij altijd bij ons is.

En als Jezus bij ons is, hebben we reden

om te feesten. o
De plaats waar dat het beste te zien is, is
tijdens de eucharistieviering in de kerk.

Daar vieren christenen dat Jezus bij hen is.

Dit evangelie zegt mij

dat christen zijn

eigenlijk nooit

kan samengaan

met een kwaad of

verdrietig gezicht.

Want de vriendschap

die Jij mij aanbiedt

is zo bijzonder,

dat ik eigenlijk altijd

blij zou moeten zijn. °

Hopelijk kunnen mensen

dat aan mij ®

af en toe ook zien! ®

(uit: Erwin Roosen,

Kan ik Je even spreken?,
Averbode, 2005,

ISBN 90-317-2181-6)

VEERTIGDAGENTI)D

Vanaf vandaag kan je op deze
bladzijde de veertigdagentijd
dag na dag mee beleven.
Voor iedere dag krijg je van ons
een kalenderblaadje.

De kalender maak je zelf.

Knip de blaadjes uit en bewaar
ze ergens op een goed
zichtbare plaats.

Deze week geven we je alvast
4 blaadjes. De veertigdagentijd
start immers op een woensdag:
Aswoensdag. Maar dat wist jij
natuurlijk wel.

Misschien is deze kalender wel
iets voor in de klas. Stel het
‘ voor aan juf of meester. Mis-
schien kunnen jullie er met zijn
‘ allen aan werken. Dan gaan jul-
lie samen op weg naar Pasen. )

evangelie aswoensdag

Als je een warm hart hebt voor mensen, loop er dan
niet mee te koop. En als je bidt, zoek dan de stilte op
en bid tot God in de binnenkamer van je hart.

Jezus (naar Mattelis 6,2.5-6)

H®llo, Jezus!

Wil mij alsjeblieft helpen om iedereen die ik ont-
moet graag te zien.

En leer mij ook hoe ik van mijn hart een plaats kan
maken, waar God welkom is en waar ik naar Hem
kan luisteren en met Hem kan spreken.

Want dat is toch de bedoeling van deze
veertigdagentijd.Of niet soms?

(uit: Erwin Roosen, Kan ik Je even spreken?,
Averbode, 2005, ISBN 90-317-2181-6)

SEAAN:

madtrt: go!

Elke week in de veertigdagentijd stellen wij je een
bijbelverhaal voor, waarin het getal ‘veertig” een
belangrijke rol speelt. Vandaag is dat het verhaal
over Noach en de zondvloed.

Op een dag besloot God om opnieuw te beginnen met de
wereld. Want Hij had gezien hoe slecht de meeste mensen
waren geworden. Daarom vroeg Hij aan Noach om een ark
Fe bouwen, met voldoende plaats voor zijn familie en voor

een mannetje en een vrouwtje van elke diersoort. Daarna
liet Hij het veertig dagen en veertig nachten regenen, tot
het water boven de hoogste bergtoppen stond. Maar toen
dacht Hij opnieuw aan Noach en liet Hij het water stilaan
zakken. Een duif met een palmtakje in haar bek kondigde
een nieuwe toekomst aan voor Noach en zijn familie. En

als teken van zijn verbond met Noach, plaatste God een

regenboog in de wolken.

Het is bijna carnaval. ._
Anders gezegd: straks begint de veertigdagentijd. ) §
Nu eerst nog even feesten.

Liggen de maskers klaar?

Bakt iemand pannenkoeken?

Wie zorgt er voor de verkiezing van de prins?
Dinsdagavond feest en woensdag begint

de veertigdagentijd.

Dan gaan we op weqg naar Pasen.

Askruisje
In de eucharistieviering van Aswoensdag tekent de
priester met as een kruisje op het voorhoofd van alle
gelovigen. Dit askruisje heeft twee betekenissen.
Enerzijds is het een teken dat we allemaal sterfelijk
zijn. De priester herinnert ons daar aan als hij zegt:
“Gedenk dat je van stof bent en tot stof zult weer-
keren.” Maar anderzijds is het ook een oproep om
anders te leven en dichter bij het evangelie (Jezus’
Blijde Boodschap) te staan. Daarom zegt de priester
soms ook: “ Bekeer je en geloof in het evangelie.”

Kleuren
Omcirkel de hokjes met een
getal dat je kunt delen door 3.
Met de letters uit die hokjes
vorm je meteen een woord.




