
M IJN lieve God, ik heb
het gevoel dat U uw
liefde zomaar rond-

strooit in mijn hart, in mijn hele
wezen. Hoe groot bent U toch niet
in liefde! Mochten maar meer
mensen deze ervaring kunnen
delen... Voor elkeen ligt een
cadeau van liefde te wachten,
maar de meesten gaan er achte-
loos aan voorbij. Dat is zo jam-
mer.

Ik weet het wel, het is niet een-
voudig je als mens te blijven
openstellen, te blijven bidden, je
geduld niet te verliezen. Leren
leven vanuit de zekerheid dat God
je nooit in de steek laat, leren
geloven dat Hij een rode draad
door je leven weeft, is niet van-
zelfsprekend. Vertrouwen is de
enige bril die helpt om die rode
draad te ontwaren. Probeer je die
draad op een andere manier te vin-
den, of tracht je louter op je eigen
kracht je leven uit te bouwen, dan
kijk je de verkeerde kant uit.

Eenmaal je de ervaring opdoet
van Gods liefde, is het of je een

verhaal start dat nooit meer eindi-
gen kan. Soms kan Gods liefde
overrompelend zijn, meestal is ze
een warme herinnering, een
weten dat er een bron is van waar-
uit alles vertrekt. Eén ding staat
vast: uw liefde, mijn God, kun je
onmogelijk voor jezelf houden.
Liefde woelt de grond om waarop
een mens staat en maakt dat je
andere keuzes wilt maken.

De laatste tijd sta ik vaak stil bij
uw liefde, mijn God, en kan er
dankbaar van genieten, maar
tegelijk sta ik ook stil bij alle men-
sen die het moeilijk hebben, bij

plaatsen die dor want zonder lief-
de zijn, waar eenzaamheid heerst.
Het lijkt of ik die mensen en plaat-
sen niet hoef op te zoeken. Door
oprecht te kijken en te luisteren
duiken ze op mijn weg op. Alsof
ik door de warmte die U, mijn
God, in mij legde, anders kijk,
anders voel, andere keuzes maak.
Dit alles doet me bij momenten
vermoeden hoe eenvoudig alles
ten diepste is als het vanuit U
wordt gedaan.

Uw liefde is een ontzettende
kracht. Ze kan me zo overweldi-
gen, omdat ik voel welke grootse
dingen ze kan doen in een kleine
mens zoals ik. U bent mijn refe-
rentiepunt. Ik hoef maar bij U aan
te kloppen, mijn God, en mijn hart
en ziel aan U te geven, en ik word
gezalfd. Misschien niet meteen,
maar U komt altijd als een schuil-
plaats in me wonen en geeft me
mensen voor wie ik vanuit liefde
wil leven, om wie ik wat moeilijk
is, kan volhouden.

Ik merk dat uw liefde, mijn God,
me ook de vrucht schenkt van de
vergeving. Dit is ontegenspreke-

lijk zo, aangezien ik me soms niet
tot vergeving bewegen kan, dreig
te blijven hangen in het gekwetst
zijn. Het voelt dan echt aan dat het
een cadeau is van U, mijn God, dat
U mijn hart hebt vrijgemaakt en
dat in de vergeving een soort
bekroning ligt, een bewijs dat het
U ernstig is met de liefde.

De keerzijde van de medaille is
dat, wanneer ik op die manier in
het leven sta, het appèl dat op me
afkomt eindeloos lijkt. Zovele
mensen strijden in stilte, zitten
met een levensverhaal dat wil
beluisterd worden. Op het spoor
komen wat mensen deugd kan
doen, vind ik geen probleem,
maar het zijn er zo veel. Ik krijg
natuurlijk ook veel, dat besef ik
wel. Maar ik worstel met de vraag
waar ik een grens moet stellen.
Verdraagt het appèl van uw liefde
die wil stromen, mijn God, een
grens? Waar en wanneer stel ik
die? Doe ik U daarmee tekort,
mijn God? Dat zou ik nooit wil-
len. Ik zoek ook naar tijd om
alleen met U te zijn, mijn God.
Dat verlangen kan zo in mij bran-
den. U weet, mijn God, dat ik daar
al maanden mee worstel.

Uw liefde is zo grenzeloos, zo
groot is ze, dat ik ze niet kan vat-
ten. Ik ontvang ze in grote dank-
baarheid, maar wie ben ik om daar
grenzen aan te stellen? Ik heb 
U al lang gevraagd om me duide-
lijk te maken wat ik hiermee moet
doen. U lijkt deze keuze aan mij
over te laten. Dat vind ik niet een-
voudig, maar ik wil erop vertrou-
wen dat U nabij bent in deze zoek-
tocht.

Lieve God,

dank om uw grootse liefde.

Laat ze een drijfkracht zijn

en steeds meer verbondenheid doen ontstaan

tussen ons, mensen.

Uw liefde is grenzeloos,

van uw liefde is er nooit genoeg.

OMROEP

• 24 januari, 22.50 uur,
Nederland 2. In Holland Doc,
serie documentaires van 
de gezamenlijke publieke
omroepen, zendt Human
vanavond Hristina is on-
zichtbaar uit. Stil en onopge-
merkt maakt ze huizen
schoon. Elke dag een ander
huis, elke dag hetzelfde
werk. Ze is Bulgaarse en
woonde vóór de toetreding
in 2007 van haar land tot de
Europese Unie jarenlang ille-
gaal in Amsterdam. Het con-
tact met haar werkgevers
verloopt voornamelijk via
briefjes. Om greep te krijgen
op haar leven fotografeert
Hristina de interieurs van
‘haar’ huizen. Samen vor-
men deze foto’s het huis dat
zij in Nederland bewoont:
een huis dat haar gevangen
houdt. Suzanne Raes laat in
de film een van de vele, vaak
anonieme mensen zien, van
schoonmaakster tot au pair,
die wij toelaten tot de in-
tiemste plekken in ons leven.
Door Hristina’s verslag van
haar leven, haar kijk op zich-
zelf en de wereld om haar
heen, wordt ons een spiegel
voorgehouden. Onze huizen
vormen het decor van haar
leven, de plek waar haar
leven is blijven steken. Wie
zijn die mensen die onze hui-
zen schoonmaken? Willen
we dat eigenlijk wel weten?

ZWIJGEN

André komt alweer veel te laat thuis. Vraagt zijn bazige vrouw:
– Wel André, waar zat je nu weer?

André kijkt samenzweerderig rond en fluistert:
– Kun je zwijgen?

Waarop zijn vrouw, heel nieuwsgierig:
– Natuurlijk kan ik dat!

Grijnst haar echtgenoot:
– Wel, zwijg dan.

Ingezonden door Joris Hermans

ZUCHTEN

Gevangenisdirecteur:
– Gevangene, waarom heb je mij laten roepen? Heb je klachten?

Gevangene:
– Jazeker, het eten is niet te vreten. Ik houd het niet langer uit.
Dus: de kok eruit, of ik!

Ingezonden door Wouter Mestdagh

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 
Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@
kerknet.be.
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Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: GROSSIER
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Uw liefde 
is grenzeloos

ANITA GALLE


