
M IJN lieve God, de
veertigdagentijd is al
een flink eind opge-

schoten. Hoeveel mensen beleven
de vastentijd nog bewust? Ik
vraag me wel eens af waarom we
met zo weinig zijn. Ik weet wel,
mijn God, dat het opsparen vroe-
ger van mijn snoep tijdens de vas-
ten om het dan met Pasen te ver-
orberen, samen met de
paaseieren, ook niet dat was.
Maar wij wisten als kind wel wan-
neer de veertigdagentijd begon.
We haalden een askruisje, dat was
toen heel gewoon. We keken
inspecterend rond: hoe duidelijk
zag je het kruisje op andermans
voorhoofd? En ging je vóór 
aanvang van de lessen naar de
eucharistie, werd je beloond. Je
naam werd aangevinkt op een
lijst.

Een goede zaak? Het werd haast
een wedstrijd, zodat het voor mij
intussen niet meer hoeft op die

manier. Maar veel wat toen van-
zelfsprekend was, is dat vandaag
volstrekt niet meer. Dat de kro-
kusvakantie het begin van de vas-
ten inluidt, beseffen nog weini-
gen. Mensen zijn daar helemaal
niet meer mee bezig. Ik vraag me
overigens af of de grote media de
start van onze vasten meedelen?
Ik weet het eigenlijk niet. Het is
jammer, vind ik, dat de veertigda-
gentijd allengs een eenzame tijd is
geworden, ook al kan die tal van
betekenissen krijgen.

Voor mij, mijn God, is de veertig-
dagentijd één voorbereiding op de
Goede Week en Pasen. En veertig
dagen vind ik heus niet te lang. Ik
vind het een tijd om meer dan
anders stil te staan, het stil te
maken. Ik voorzie ook extra tijd
om met U te praten, mijn God, om
te bidden. Ik zie het als één grote
voorbereiding op het feest van
Pasen. Is het niet meer dan gebrui-
kelijk dat we, zodra een groot
feest op til is, ons op alle vlakken
voorbereiden? Dat is de vastentijd
alvast voor mij.

Het is de tijd om het hart te zuive-
ren, vergeving te vragen. Daarom
vind ik een boeteviering of een
persoonlijk biechtgesprek in deze
periode zeer gepast. Het is zo
bevrijdend om te durven toege-
ven: ik ben een onvolmaakt mens,
zelfs al doe ik mijn best. Ik ben
zondig wanneer ik mensen kwets
of er tegenop zie, zodra iemand
een beroep op me doet. 

Soms kan ik bepaalde mensen
verwensen, of ontdek ik dat ook in
mij de heel menselijke gevoelens
van haat en afgunst hun plaats
opeisen. Je spijt betuigen na elke

ruzie, hoe menselijk ook, vind ik
belangrijk. En al vraag ik dan ver-
giffenis aan betrokkene zelf, toch
ervaar ik dat U om vergiffenis vra-
gen, mijn God, nog iets heel
anders is. Het bewust beleven van
mijn onvolmaaktheid bevrijdt me,
omdat ik weet dat U mijn klein
menszijn vergeeft en me telkens
kansen geeft om opnieuw te
beginnen met mensen.

De veertigdagentijd betekent
voor mij ook versoberen. Een
mens moet natuurlijk gezond blij-
ven eten, maar vasten is het toch
met minder durven te stellen. Ik
heb soms het gevoel dat wij ons
geloof te veel in beleven in het
hoofd. Dan zeggen we tegen ons-
zelf: „Vasten hoeft nu toch niet”,
net zoals we soms zeggen: „De
eucharistie, dat hoeft toch niet om
je christen-zijn te beleven.” Het
komt er volgens mij op aan
bewust je geloof uit te drukken. 

We zouden wel durven meegaan
in de trend om onszelf te zuiveren
met een of andere sapkuur, maar
als we vanuit ons geloof worden
opgeroepen om ons te ‘zuiveren’,
dan valt dit heel wat moeilijker.

Dat deze veertigdagentijd een
periode moge zijn om ons chris-
ten-zijn te her-ijken. Om U, mijn
God, opnieuw als centrum in ons
leven te plaatsen. Moge we de
gaven die we van U hebben gekre-
gen in dienst stellen van anderen.
We krijgen veertig dagen tal van
kansen om te reikhalzen naar
Pasen. Met een goede voorberei-
ding wordt dit een feest van grote
vreugde, vast en zeker.

Mijn God,

leer ons versoberen

en dit omdat we U zien

als de bron van alle leven.

Mogen we ons innerlijk zuiveren

en onze gaven ten dienste stellen

van hen die U op onze weg plaatst.

In deze veertigdagentijd

bent U ons zeker nabij.

OMROEP
• 2 maart, 9 uur, Braambos
via VRT één (herhaling omst-
reeks 23.10 uur via Canvas).
Nieuwe serie Ik geloof, waar-
in wordt gezocht naar het
grote verhaal waaruit het
credo, de katholieke geloofs-
belijdenis, is ontstaan. In de
eerste aflevering De oor-
sprong wordt gepeild naar
wat ‘geloven’ eigenlijk is. We
zeggen te geloven in één
God, maar betekent dat dan
dat er meerdere goden zijn?
Wat betekent God die Vader
en Schepper is? En vooral,
welke betekenis kan dit alles
krijgen in ons dagelijkse
leven? Voorts praat Lucette
Verboven in Wereldbeelden
met jezuïet-astronoom Guy
Consolmagno, een groot
deel van het jaar aan het
werk in de pauselijke sterren-
wacht in Castel Gandolfo. ‘s
Winters opereert pater Con-
solmagno vanuit de sterren-
wacht in Tucson, in de Ameri-
kaanse staat Arizona. In
Castel Gandolfo, nabij Rome,
is hij ook conservator van de
Vaticaanse meteorietencol-
lecties, één van de grootste
ter wereld. Hij legt zich 
toe op de studie van het ont-
staan en de evolutie van 
kleine objecten in het zonne-
stelsel, zoals kometen, satel-
lieten en meteorieten. Een
wetenschapper die uitdruk-
kelijk gelooft? Het lijkt niet
vanzelfsprekend.

KARWIJ

Ze waren met z’n drieën: Iedereen, Iemand en Niemand. Op een
dag moest een belangrijke karwij worden verricht.

Iedereen dacht dat Iemand het wel zou doen. En hoewel Iedereen
het kon, deed Niemand het. Daardoor werd Iedereen boos, want
het was de taak van Iedereen, en nu had Niemand het gedaan.

Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand
had zich gerealiseerd dat niet Iedereen het wilde.

En aan het einde beschuldigde Iedereen Iemand, omdat Niemand
deed wat Iedereen had kunnen doen...

Ingezonden door Carlos Verhaeghe

ECHT GEBEURD

Helpdesk: „Wat voor een computer heeft u, mevrouw?”
Klant: „Een witte.”

Helpdesk: „En dan toetst u nu F 8.”
Klant: „Hij doet het niet.”
Helpdesk: „Wat heeft u precies gedaan?”
Klant: „Ik heb acht keer op de F-toets gedrukt zoals u zei, maar er
gebeurt niks.”

Ingezonden door Cyriel Nijs

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt
ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen
we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woord-
spelingen... Kent u er nog een leuke? Kerk+Leven • Vrome
Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, 
e-mail devromekudde@kerknet.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: PARELSNOER
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