
M IJN GOD, in een
boekhandel stap ik
altijd eerst naar de

afdeling religie en spiritualiteit.
Misschien deed ik dat beter niet,
want ik ben telkens opnieuw ont-
goocheld. Er is zo weinig echt
christelijks te vinden. De rekken
religie zitten barstensvol met alle
nieuwe vormen van spiritualiteit.
Wat daarmee mis is? Op zich
niets. Vinden mensen zin in hun
leven en doen ze goed voor elkaar,
dan is dat prima. Alleen vind ik
het bizar. Zo kritisch als ze zijn
over alles wat te maken heeft met
het christelijke geloof, zo onkri-
tisch zijn velen voor de vreemdste
nieuwe vormen van spiritualiteit.

Van op een afstand bekeken is het
onvoorstelbaar welke nieuwe
stromingen als ’nieuwe spirituali-
teit’worden aangeboden. Je houdt
het amper nog bij. Het lijkt boven-
dien volop business geworden,
waarbij een bepaald ’spiritueel
product’ z’n aantrekkelijkheid
verliest zodra een nieuw wordt
gelanceerd. Natuurlijk mits de
nodige marketing. Ik alvast frons
de wenkbrauwen over de lessen

chakra (energiepunten) die som-
mige collega’s godsdienstleer-
krachten geven...

Waarom is de toestand zoals hij is,
mijn God? Schamen mensen
zich? En waarover dan? Mensen
zijn anders verrassend vrijmoedig
over wat ze hun ‘spirituele bevrij-
ding’ noemen. Ze schamen zich
blijkbaar veeleer over U, mijn
God. In elk geval kun je er niet
omheen dat ook bij menig nieuwe
‘spirituele stroming’ de aandacht
vooral is gericht op het eigen per-
soontje en op het eigen welbevin-
den. Ik vraag me dan spontaan af
wat mensen, die volop doordron-
gen zijn van hun nieuwe spiritu-

aliteit, doen als ze andere mensen
nodig hebben. Hopelijk resten er
voor hen dan nog vrouwen en
mannen die de ander centraal wil-
len stellen.

Bekijk je het cursusaanbod dat in
deze dagen opgang maakt, dan
heeft dit vaak te maken met een
nieuwsoortige spiritualiteit. Daar-
in bestaat niet enkel een uiterst
gevarieerd aanbod, je verdiept je
er nimmer in zonder te passeren
langs de kassa. Terwijl mensen
vinden dat het leven onduldbaar
duur is geworden, tellen ze met
schrikbarend gemak vele euro’s
neer voor een of andere sessie. Of
ze betalen zich blauw om een
weekend of een opleiding te kun-
nen volgen. Blijkbaar hebben
slimme jongens en meisjes de taal
gevonden die de mens van van-
daag aanspreekt. De ‘nieuwe spi-
ritualiteit’ blijkt vaak een mix van
oosterse religies overgoten met
een medisch sausje. Zeggen dat je
mindfullness beoogt of bedrijft,
wordt niet enkel aanvaard, het
lijkt zelfs een teken dat je mee
bent. Wie zegt dat hij dagelijks
bidt, mag op flink wat minder bij-
val rekenen! Mijn God, dit doet

me pijn? Niet zozeer om wat 
mensen over me denken, als wel
om het feit dat men aan U voor-
bijgaat.

Uw liefde is immers volmaakt
gratis. Stel je voor dat ik zou moe-
ten betalen om U te leren kennen
en uw liefde in me te laten wonen!
Wat is er toch mis met het chris-
tendom, vraag ik me op zo’n
momenten wel eens af. Het is
inderdaad een trend dat mensen
uit verschillende godsdiensten die
elementen uitkiezen die hen
bevallen. Ze vinden dat ze dat
mogen, want dat er anders sprake
is van onvrijheid. Mensen stellen
à la carte hun eigen zingevings-
systeem samen. Voor mij klopt dat
niet, mijn God. Gewoon al omdat
ik bang ben dat we louter dat uit-
kiezen wat ons bevalt, zodat we
ons egoïsme uiteindelijk nooit
weten te overstijgen.

Daarbij irriteert het me, mijn God,
dat U wordt gereduceerd. Er
wordt geen rekening gehouden
met wie U werkelijk bent. Waar-
om, mijn God, wordt uw verbond
met ons, mensen, uw menswor-
ding in Jezus, zomaar overboord
gekieperd? Ik kan slechts herha-
len dat U mijn God bent. Voor mij
bent U de God van Abraham,
Isaak en Jakob, de God van
Mozes, Diegene die sprak door de
profeten. U bent de God van Jona
en van Job. De God die mens werd
te midden van ons. U weet wat
mens-zijn is. Dat men pas mens
wordt, door zich te openen voor
anderen, aan anderen te geven.
Dat hebt U niet enkel voorgeleefd
in Jezus. Zo bent U.

Mijn God,
laat ons U toch blijven zoeken.
Er zijn vele wegen
die niet naar U leiden.
Mogen we niet in verwarring geraken,
maar ons laten roepen
door uw Zoon
die ons is komen vertellen
dat wij uw kinderen zijn.

OMROEP
• 6 maart, omstreeks 22.50
uur, VPRO via Nederland 2.
Aflevering van Holland Doc,
vanavond Dear Oprah. De
aangesprokene is natuurlijk
Oprah Winfrey, Amerika’s
bekendste tv-gezicht. In de
aanloop van de presidents-
verkiezingen trok regisseur
Kasper Verkaik met crew in
een oude camper door de
Verenigde Staten om mensen
te zoeken die niet stemmen.
Zijn reis eindigt bij The Oprah
Winfrey Show in Chicago,
want wie kan de niet-stem-
mers beter motiveren om dit-
maal alsnog hun stem uit te
brengen dan Oprah? Dear
Oprah werd speciaal ge-
maakt om bekeken te wor-
den op het internet (YouTu-
be), op je mobieltje (iPod) en
via het digitale televisieka-
naal dat eveneens Holland
Doc is gedoopt. Elke docu-
mentaire bestaat uit zes tot
acht afleveringen van onge-
veer zeven minuten. Elke
aflevering is een op zichzelf
staand verhaaltje, maar alle
episodes samen vormen een
afgerond geheel. In Dear
Oprah beslaat elke aflevering
een specifieke dag. Bijvoor-
beeld Day 11. The Barbershop
(Dag 11. Het kapsalon) waar-
in Verkaik zijn haar laat knip-
pen, met lokale niet-stem-
mers praat en campertje Lucy
– een verrassend karakter in
de film – een dagje ‘uitziekt’.

ECHT GEBEURD

Klant: „Goedemiddag, mijnheer. Ik kan niet printen. Elke keer dat
ik het probeer, zegt mijn computer: Can’t find printer. Ik heb de
printer zelfs opgetild en voor de monitor neergezet, maar de com-
puter zegt nog steeds dat hij hem niet kan vinden!”

Helpdesk: „Wat staat er nu op uw monitor, mevrouw?”
Klant: „Een roze knuffel die mijn vriendje met Valentijn voor me
heeft gekocht.”

Klant: „Hallo mijnheer, ik krijg maar geen verbinding met het
internet.”
Helpdesk: „Weet u zeker dat u het juiste wachtwoord gebruikt?”
Klant: „Zeer zeker. Ik heb het een collega zien doen.”
Helpdesk: „Kunt u me zeggen welk wachtwoord dat was?”
Klant: „Vijf sterretjes.”

Klant: „Ik heb een groot probleem. Een vriend heeft een screen-
saver op mijn computer gezet, maar elke keer dat ik de muis
beweeg, verdwijnt het beeld!”

Helpdesk: „Hoe kan ik u helpen, mijnheer?”
Klant: „Ik ben mijn eerste e-mail aan het schrijven.”
Helpdesk: „Oké, en wat is het probleem?”
Klant: „Wel, ik krijg wel de letter a, maar hoe zet ik er nu dat krul-
letje omheen?”

Ingezonden door Cyriel Nijs

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Ant-
werpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerk
net.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: VLINDERDAS
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