
L ATRELATIES, van het
Engelse living apart
together en zoveel beteke-

nend als een intieme relatie onder-
houden maar toch zelfstandig blij-
ven wonen, heb ik altijd wat
vreemd gevonden, mijn God.
Iemand die je graag ziet wil je
toch zoveel mogelijk zien? Waar-
mee ik niet wil zeggen dat niet
ieder zijn eigen leven zou mogen
leiden. Maar is het dan werkelijk
onmogelijk om voor elkaar ver-
rassing te blijven, zonder op een
afstand te wonen? Zijn mensen na
een poos dan steevast op elkaar
uitgekeken?

Ik weet dat een verleden of ont-
goochelingen niet zelden de keu-
ze voor een latrelatie bepalen. Ik
weet anderzijds ook dat mensen
elkaar nodig hebben, in het kleine
van het leven evenzeer als in het
grote levensengagement van een
gezin, met alle zorgen die daar bij-
horen. Is het geoorloofd – als ik
optel wat samenlevende mensen

allemaal in hun eentje doen – me
af te vragen wanneer ze als part-
ners nog samenzijn?

Tegenwoordig moet je fitnessen,
ook om erbij te horen. En dat
wekelijks liefst meerdere keren.
Dan zijn er nog de hobby’s die
ieder afzonderlijk beoefent, de
eigen vriendenkring die je zo
nodig moet onderhouden. Het is
met andere woorden volstrekt
gebruikelijk dat je er op je eentje
op uit trekt. Natuurlijk is daar op
zich niets mis mee, maar ik 

blijf zitten met de vraag hoeveel
gezamenlijke tijd er nog over-
blijft.

Sommige mensen lijken veeleer
een lta-relatie te beleven, living
together apart. Technisch wonen
ze samen, maar in feite leiden ze
gescheiden levens. Wanneer, mijn
God, ontmoeten partners elkaar?
Wanneer praten ze bij? Weten ze
nog werkelijk hoe het met de
ander is gesteld? En wat met een
gelovig leven samen? Is daar nog
tijd voor? Komt dat er nog van? 
’s Zondagsochtends staan aan de
sportscholen en fitnesszaken
meer auto’s dan op de kerkplei-
nen.

Volgens mij menen mensen vaak
dat ze heel zelfbewust keuzes
maken, terwijl ze net vaak meelo-
pen met alles wat zogezegd moet.
Soms ben ik bang dat ze uit het
oog verliezen dat de jaren voorbij
vliegen. Mensen kunnen verbaasd
opkijken als blijkt dat ze van hun
partner zijn vervreemd. Net alsof
dit van de ene dag op de andere
gebeurt. Dat is toch het resultaat
van jaren. Tijd voor gesprek, tijd
voor samenzijn is zonder meer

een noodzaak om te groeien in
relatie met een ander.

Stel dat ik U, mijn God, alleen zou
laten, om los van U mijn eigen
leven te leiden. Dat kan ik me niet
voorstellen. Onderhield ik echter
geen contact met U, ik ben er
zeker van dat ik dan ook zou ver-
vreemden van U en – zo durf ik te
stellen – van mezelf. Ik weet wel
dat je de relaties tussen mensen
onderling en de relatie tussen U,
mijn God, en mij niet kunt verge-
lijken. Toch blijf ik het gevoel
hebben dat – aangezien het over
liefde gaat – daarvoor tijd en aan-
dacht nodig zijn. Als ik zou
ophouden met dagelijks uw naam
te noemen, mijn God, dan zou ik
na een tijd verloren lopen. Het is
alsof die band met U mijn leven is.
Zonder die verbondenheid heeft
mijn leven niet dezelfde waarde.
Zonder het mijmeren met U, mijn
God, zou mijn leven niet langer
dezelfde dynamiek vertonen.

Ik ben er bovendien van overtuigd
dat iemand liefhebben een mens
niet onvrij maakt. Dat zou pas
vreemd zijn. Echte liefde maakt
altijd vrij. Echte liefde maakt dat
de ander iemand wordt. Ik heb,
mijn God, het gevoel dat hoe inni-
ger de band met U wordt, des te
vrijer ik word als mens. Ik heb de
ervaring dat, wanneer ik uw liefde
echt kan toelaten, ik meer mezelf
word. Dit lijkt misschien tegen-
strijdig, maar het is werkelijk zo.
U, mijn God, bent geen omweg. U
bent de beste en meest veilige weg
om mezelf werkelijk te leren ken-
nen en steeds beter te weten waar-
om ik hier op aarde vertoef.

Mijn God,

breng ons terug bij de eenvoud

van leven,

van samenleven

met anderen,

van een leven met U.

Dan komen we dicht

bij wie wij bedoeld zijn door U.

Dan zijn we kinderen

van uw verbond.

OMROEP
• 30 maart, 9 uur, Braambos
via VRT één (herhaling om-
streeks 23.40 uur via Canvas).
In de serie Ik geloof de afle-
vering De voltooiing. Het
steeds opnieuw uitspreken
van de geloofsbelijdenis
biedt geen garantie om de
inhoud ervan beter te leren
kennen. Als samenvatting
van het geloof kan ons credo
tellen. De Heilige Geest
neemt in deze triptiek de
plaats in naast de Vader en
de Zoon. Maar wie is toch die
Heilige Geest? Hij is ons
beloofd. Als Hij bezieling is,
waar komen we Hem dan op
het spoor? In Wereldbeelden
praat Lucette Verboven met
Willem Jan Otten. Toen deze
veelzijdige Nederlandse
auteur en dichter zich tot het
katholicisme bekeerde,
maakte dat veel ophef.
Otten wil vooral schrijven
voor ongelovigen en bekeer-
lingen, want hun tegenwer-
pingen kent hij. Dat gelovige
kunstenaars en schrijvers
geweerd worden uit intellec-
tuele middens, was vroeger
wel anders, zo zegt hij. Na
het verschijnen van zijn
roman Ons mankeert niets in
1994 raakte hij betrokken in
de discussie over het eutha-
nasievraagstuk. Sinds hij in
1999 de Constantijn Huy-
gensprijs ontving, groeide de
belangstelling voor zijn werk
zeer.

KERKORGEL

Jantje en Mieke zien voor het eerst een kerkorgel. Vraagt Jantje:
— Weet jij waarvoor de zwarte en de witte toetsen dienen?
Zegt Mieke:
— De zwarte zijn voor begrafenissen, de witte voor trouwmis-
sen.

Ingezonden door Rachel Bens

PROOST

Een dorstige Jef bestelt op café een 33-er. Blijkbaar heeft iemand
zich vergist, want Jef krijgt een reguliere 25-er voorgezet. Na een
poosje komt de kelner zich verontschuldigen:
— Sorry, mijnheer, ik vrees dat ik u een gewoon pintje heb
gebracht.
Antwoordt Jef:
— Ik dacht al dat ik iets proefde...

Ingezonden door Marcel Vermeiren

HANDIG

— Hoe krijgt u ’s ochtends uw man wakker?
— Ik stop hondenbrokken onder zijn kussen en laat vervolgens
onze sint-bernards in onze slaapkamer.

Ingezonden door Julien Baer

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt
ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen
we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woord-
spelingen... Kent u er nog een leuke? Kerk+Leven • Vrome
Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, 
e-mail devromekudde@kerknet.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: KINDERSPEL
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Samen leven

ANITA GALLE
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