
M IJN GOD, toen in de
liturgie het evangelie
aan de beurt was waar-

bij Jezus aan Petrus vraagt over
het water te lopen, werd ik door de
homilie uitgedaagd in mijn geloof
en vertrouwen. Het leek alsof ik
dat vertrouwde verhaal nog nooit
zo concreet had horen klinken.
Jezus roept: „Petrus, hier ben Ik.
Loop maar over het water naar Me
toe.” Petrus is bang te verdrinken
en zijn twijfel doet hem zinken.
Vol begrip voor de menselijke
angst, steekt Jezus een reddende
hand uit.

Als het ons werd gevraagd, zou-
den wij zomaar over het water
lopen? Wedden dat we onze ‘ja,
maar’ meteen klaar zouden heb-
ben. Dat we zouden menen dat we
worden overvraagd. Misschien
zouden we ons verongelijkt voe-
len, vinden dat Jezus makkelijk
praten heeft. En toch is het me nu
duidelijk: ik moet gewoon over

water lopen. Ik moet dat gewoon
doen en geloven, vertrouwend op
de Heer die me gadeslaat.

Natuurlijk gaat het hier niet over
letterlijk over het water lopen, wel
over het zich uit handen geven,
zich in vertrouwen overgeven.
Misschien wil Jezus ons wel con-
fronteren met ons onzekere ‘ikje’,
dat, als het erop aankomt, slechts
op zichzelf vertrouwt. Als we dat
doen, komen we er niet. Dan ver-
trekken we louter vanuit onszelf.

Weet U, mijn God, zo vaak vroeg
ik U het al: waarom zijn we met zo
weinig? Onze kerken lopen leeg,
gewoontes en rituelen van weleer
sterven af. En dan zeggen we mak-
kelijk: „Als het zo zit, dan stop ook
ik ermee. De eenzaamheid knaagt.
Het is te zwaar, zo tegen de stroom
in te roeien.” Sinds die laatste
evangelielezing besef ik echter dat
ik ter plaatse blijf trappelen, wan-
neer ik dat zeg. Ik neem dan zelf
het roer in handen, en geef U geen
ruimte. Waar het naartoe moet met
het geloof, wil ik dan zelf bepalen
vanuit mijn zogezegde objectieve
gegevens. Daarom trof die evange-
lielezing me zo diep.

Het zijn niet de wetenschappelijk
bewijzen of statistieken waar het
om gaat. Die vervangen uw Geest
niet. Integendeel, ze leggen uw
Geest lam. Ik kan niet mijn eigen
glazen bol maken, waarin ik dan de
toekomst van Kerk en geloof zou
kunnen aanschouwen. Waarom
verlang ik die zekerheid dan toch
zo, mijn God? Dat alles ligt toch in
uw handen. Ik moet vertrouwen,
zelfs al is er tegenwind. In vertrou-
wen schuilt het antwoord op mijn
vragen. Dat is het moeilijkste en

het mooiste. Dan pas gaan we uw
weg, mijn God. Dan pas maken we
dat U uw bedoeling met ons kunt
waar-maken.

Het is alsof Jezus zegt: „Aarzel nu
toch niet. Ik weet dat het moeilijk
is, maar kijk Me aan. Vertrouw op
Mij en loop maar over dat diepe
water. Ik ken je angst om te ver-
drinken, maar geloof Me, die
angst is ongegrond. Vertrouw op
Mij. Bepaal zelf niet hoe het Rijk
Gods er moet uitzien. De redding
ligt in het overwinnen van de
angst, want die kan niet anders
dan uitmonden in doemdenken.”

Het lijkt wel dat ik dat nu veel ster-
ker zie. Uw Rijk, mijn God, kan
nooit verdwijnen. Daaraan komt
nimmer een einde. Ik weet wel niet
wat er zal gebeuren, maar ik ver-
trouw op uw leiding, op de verras-
singen die U steeds opnieuw door
mensen weet om te zetten in wer-
kelijkheid. U moet ons helpen,
mijn God, om dat vertrouwen
nooit te verliezen. We moeten met
z’n allen uw zuivere roepstem pro-
beren te blijven horen te midden
van de tegenwind.

Menselijk berekeningen mogen
geen hindernissen worden om U
aan het werk te zien. Ontmoedi-
ging kennen we allemaal wel eens,
maar het is belangrijk dat die
momenten van ontmoediging geen
bril voor altijd worden. Dan zien
we het allemaal te donker in. Dit
kan nooit de bedoeling zijn. Uw
Geest, mijn God, wil blijvend spre-
ken van leven en licht. De duister-
nis is niet onze thuis, wel het ver-
trouwen op en in U, mijn God.

Lieve God,

leer ons vol vertrouwen

over water te lopen,

ons toevertrouwend

aan U en uw bedoeling met ons,

gelovend dat U ons nooit

in de steek zult laten.

OMROEP
• 23 november, 9 uur,
Braambos via VRT één
(herhaling omstreeks 23
uur via Canvas). Afleve-
ring 5 van Sterke verhalen
uit het boek Exodus, van-
daag Samen-scholen in de
woestijn. In de Bijbel is de
woestijn is een krachtig
symbool. Het wil ons dui-
delijk maken dat we aan-
gewezen zijn op de An-
der, op God. Wie het in
een barre omgeving in z’n
eentje redden wil, haalt
het niet. De woestijn
daagt ons daarom uit om
met anderen op weg te
gaan, school te lopen bij
elkaar • „Zo stil dat het
hier is.” Het is wellicht de
meest gehoorde opmer-
king in een abdij. Neem
nu Westvleteren. Voor
abt Manu is stilte een uit-
nodiging, een poort naar
binnen. De abdij is voor
hem een werkplek om
voluit mens te worden in
eenvoud en waarachtig-
heid. Abt en gemeen-
schap staan voor grote
uitdagingen, nu de wer-
ken voor de nieuwbouw
van de abdij kortelings
een aanvang nemen. Van
vertrouwen in de toe-
komst gesproken...

MOEDERTAAL
Ook al gemerkt dat het Nederlands zo lastig is?

Men spreekt van één lot, en verschillende loten,
maar het meervoud van pot is natuurlijk geen poten.
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,
maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen?
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog.
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,
want woog is nog altijd afkomstig van wegen,
maar is dan ik voog een vervoeging van vegen?

Wat hoort er bij zoeken? Jazeker, ik zocht,
en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?
Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten.
En toch is ik hocht niet afkomstig van hechten.
En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.
En evenmin zegt men bij slopen ik sliep.
Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen.
Maar fout is natuurlijk ik riep bij het rapen.
Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u het weet
en dat u die kronkels beslist niet vergeet.

Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken.
Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken.
‘t Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist,
maar hoort bij vergeten nou logisch vergist?
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen.
En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen:
hoort bij slaan nu ik sloeg, ik slig, of ik slond?
Want bij gaan hoort ik ging, niet ik goeng of ik gond.
En noemt u een mannetjesrat nu een rater?
Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater.

U ziet, onze taal, beste dames en heren,
is, net als ik zei, best moeilijk te leren.

Ingezonden door Jan Umans

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke

wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedie-

nen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspe-

lingen... Kent u er nog een leuke? Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92,

2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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De vrome kudde
Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: TANDPASTA
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