
S OMS lukt het aardig om
uw weg te volgen, mijn
God. Maar dan weet ik het

ineens niet zo goed meer. Alsof er
plotseling mist opsteekt, die me
verhindert in de verte te kunnen
blikken. Er zijn wel signalen, bij-
voorbeeld dat het goede doen zijn
vanzelfsprekendheid verliest. In
mijn leven wil ik immers slechts
het goede doen. Ik geloof erin dat
het nastreven van uw Rijk, mijn
God, de enige weg is naar echte
vrede voor anderen en voor
mezelf.

Soms ben ik die weg dus even
kwijt. Op zulke momenten moet
ik me dan nog meer dan anders tot
U richten, mijn God. Wat ik dan
ook spontaan doe. Ik vraag U om
ademruimte, een moment stilte in
mijn hart, een streepje rust om
zomaar bij U te kunnen vertoe-
ven. Op die momenten zit ik als
het ware door mijn voorraad inle-
vingsvermogen en genegenheid
heen.

Op zulke momenten vraag ik U
dan, mijn God, om tot mij te
komen. Ik weet dat ik naar de
diepte moet varen, om U op het
spoor te komen. Mijn geloof dat U
er altijd bent, moet ik dan waar-
maken. Het meeste zoek ik dan
uw milde blik, vol mildheid voor
mezelf en anderen. Het is of ik dan
uw milde blik op mij echt moet
kunnen voelen. Anders wordt wie
ik ben vanuit U verstoord. Deze
vraag aan U stellen, mijn God,
kan eenvoudig klinken. Tegelijk
is de vraag formuleren op zich al

een manier om los te geraken uit
datgene waarin ik dreig vast te
lopen. Alsof ik door die vraag
mezelf weer in verbinding breng
met mijn oorsprong. En dat bent
U, mijn God.

Op zulke momenten zing ik geen
lofzang. Mijn bidden is dan veel-
eer een klaagzang, een psalm die
bidt om openheid en licht. Ik bid
om uw Geest van onderscheiding,
mijn God. Die Geest die me
bevrijdt en optilt, door me een
juist zicht te geven op wat er alle-
maal gebeurt in en rondom mij.
Gelukkig weet ik dat ik bij U, mijn
God, ook terechtkan wanneer het
moeilijk wordt.

Ik merk dat het belangrijk is om in
je leven een goed evenwicht te
vinden tussen ideaal en werkelijk-
heid. Gelovig zijn maakt je niet tot
supermens. Dat je als gelovige
een heel eigen manier hanteert om
naar het leven te kijken, is me al
langer duidelijk. Dat de ervaring
van het anders zijn als gelovige er
niet op verbetert, weet ik ook al
een hele tijd. Maar dit weten,
biedt bij momenten geen afdoen-
de bescherming. Soms is die erva-

ring sterker dan dat weten. Het
lijkt dan makkelijker om geen
rekening te houden met anderen,
om gewoon met de massa mee te
doen. Niet dat ik dat zou willen. Ik
kan het me zelfs niet voorstellen
dat ik U, mijn God, aan de kant
zou willen of kunnen schuiven.

Op zulke momenten heeft een
mens nood aan lotgenoten. Aan
anderen die de weg van het geloof
bewandelen in hun dagelijkse
leven, met alles wat dat mee-
brengt. Keuzes vanuit je geloof
hebben heel tastbare gevolgen.
Geloven is nooit vrijblijvend.
Gelovigen worden niet voor niets
‘mensen van de weg’genoemd. Al
gaande door het leven, wordt het
geloof beleefd, wordt het werke-
lijkheid. Goed en nodig is het om
bij momenten door anderen
gedragen te worden. Dit zich
gedragen weten verbeeldt dan
haast letterlijk het gedragen zijn
door U, mijn God.

Het is en blijft een wonder hoe een
ander, hoe liefde, hoe het zich
begrepen voelen, opnieuw de weg
tonen kan. Valt de stroom uit, dan
is het donker. Maar even plotse-
ling als het licht weg was, kan het
dan terugkeren. In feite doet de
liefde niets anders dan dat. De
liefde is als een licht op de weg.
Kunnen thuiskomen is nodig om
verder te kunnen trekken. Hoe
deugddoend kan het zijn om te
ontvangen om niets! Om je stevi-
ge tred opnieuw te vinden. Sta je
daar bij stil, dan besef je dat God
altijd zo werkt. Hij geeft om niet,
opdat wij met stevige tred zijn
weg verder zouden gaan.

God, geef ons

bij tijd en stond
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een moment van evenwicht,
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te kunnen zijn

voor anderen.

OMROEP
• 11 december, 22.45 uur,
VPRO via Nederland 2. In
Holland Doc vanavond
Britta Hosmans docu-
mentaire De verloren
stad. Wanneer houdt de
oorlog eigenlijk op? Hoe
overleef je in een stad
die werd vergeten bij de
wederopbouw van een
verscheurd land? Wie
zijn de mensen die er nu
nog wonen en waarom
blijven ze? Een film vol
Balkancynisme, maar
ook vol Joegoslavische
humor.

• 15 december, 21 uur,
IKON via Nederland 2.
Ongebruikelijke Holland
Doc (want niet op don-
derdag) van Klaartje
Quirijns over de Ameri-
kaanse advocaat Reed
Body, in dienst bij 
de mensenrechtenorga-
nisatie Human Rights
Watch, die met behulp
van Europese wetgeving
de in Senegal onderge-
doken ex-dictator van
Tsjaad, Hissène Habré,
voor de rechtbank pro-
beert te brengen. Brody
is onvermoeibaar, dat
blijkt beslist uit deze The
Dictator Hunter.

KINDJES

Gesprek tussen de kinderen Mieke en Jantje:

– Zeg, Jantje, moeten jullie ook altijd bidden vóór het eten?

– Nee hoor, want mijn moeder kan goed koken!

Ingezonden door Magda Vos-De Belie

TANTE

Onze tante Mia is echt praatziek. Telkens als ze op bezoek komt,
worden we weggeblazen door een tornado van woorden. Als ze een
woord niet kent, fantaseert ze ter plekke iets wat erop gelijkt. Zei
tante onlangs tegen mijn vrouw:

– Ge kent toch Nestor, die nog facteur is geweest? Wel, hij is giste-
ren geopereerd aan zijn natuurbuis. En kent ge Angèle van aan 
’t Rond Punt? Kanker. Ze moest een borstambulance ondergaan.
Haar man, die er warmpjes inzit, voerde haar naar het hospitaal
met zijn Rolls Race. De chirurg stond haar al op te wachten en deed
meteen zijn blinddoek aan voor de operatie. Ik hoop dat het alle-
maal goed afloopt, want momenteel herstelt ze in de animatieka-
mer.

Ingezonden door André Haegeman

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Ant-
werpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerk
net.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: ONDERDEEL
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De ander 
nodig hebben

ANITA GALLE
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