
K LOPT, de kerken zitten
niet langer vol, weinigen
bekennen zich nog open-

lijk als gelovig, er zijn almaar
minder priesters. En toch weet ik,
mijn God, dat U mensen zult blij-
ven roepen. Ik kan me niet voor-
stellen dat U daarmee zou ophou-
den, want er valt nog zoveel te
doen en profeten zijn er altijd
nodig. Aan uw roepen zal het niet
liggen. Het is veeleer aan het lui-
steren dat in deze dagen wat
schort.

Mensen staan niet te trappelen om
profetische woorden te horen,
mijn God. Vaak is het zo dat men-
sen menen alles zelf te weten en
dat niemand zich te moeien heeft
met hun keuzes in hun leven. Zo
gemakkelijk wordt vrijheid ver-
ward met willekeur, met het vol-
gen van de eigen goesting. Hoe
plooibaar wordt een geweten niet,
als U daar niet in woont, mijn
God.

Onlangs werd ik erop gewezen
dat ik kwaad werd. Ik had echter

slechts heldere taal gesproken,
omdat het over iets ging dat niet
spoorde met mijn geweten. Gaat
het over dingen die echt niet
kunnen, die onrechtvaardig zijn
en corrupt, dan borrelt opstan-
digheid in me op. Misschien ben
ik naïef in deze wereld van ieder
voor zich, maar ik kan het
gewoon niet laten. Mezelf en U,
mijn God, kan ik niet verlooche-
nen.

Soms denk ik dan aan uw Zoon.
Hij sprak ondubbelzinnig, maar
Hij werd niet altijd verstaan. Nu
eens reageerde Hij heftig, dan

weer tekende Hij rustig in het
zand. Zijn optreden stoorde de
zelfgenoegzaamheid van men-
sen. Hoe krachtig was Hij niet!
Hij liet zich niet van de wijs bren-
gen, maar ging zijn weg ten einde
toe.

Ik ben ervan overtuigd dat U
roept, mijn God, dat U velen
roept, dat U mij roept. Ik twijfel
daar niet aan. U bent één en al
liefde, in uw armen kan men nooit
verkeerd vallen, vertrouwen is de
boodschap. Zo eenvoudig is dat
in feite. Op één of andere manier
– hoe menselijk dit ook is om het
zo te formuleren – moet het U
toch raken, mijn God, dat heel
wat mensen U negeren. Het is nu
eenmaal zo dat U geen brieven
verstuurt, geen e-mails. Neen, uw
roepen gebeurt op een heel ande-
re manier. U raakt iemands hart
door uw liefde. U bent één en al
uitnodiging. Wij, mensen, kun-
nen ons afsluiten, en kunnen
daarin volharden. Wij kunnen
voortleven alsof U niet bestaat,
mijn God. U daarentegen bedenkt
zich nooit. U ziet ons graag en
daar neemt U geen woord van
terug.

Het is niet omdat ik me geroepen
voel en op die roepstem inga, dat
ik volmaakt zou zijn. Helemaal
niet. Wat er wel verandert, is dat
ik mijn leven in voortdurende
dialoog met U, mijn God wil
beleven. Roeping bestaat in
zoveel vormen. Het is niet zo dat
de ene roeping meer waard zou
zijn dan de andere. Het komt er
immers vooral op aan om de roe-
ping die men krijgt, volop en
voluit te beleven, er een ant-
woord op te geven met zijn
leven.

Leven vanuit God is niet wereld-
vreemd, integendeel. Het leven
rondom me laat mij precies van-
uit mijn geloof niet onbewogen.
Wat er gebeurt in de kleine en
grote wereld, daar moeten we als
gelovigen mee meeleven. We
moeten dat binnenlaten, zodat we
een juist antwoord kunnen for-
muleren. Ik denk dan altijd aan
uw Zoon, mijn God. Hij ging in
op heel concrete gebeurtenissen.
Hij vormde een mening en was
niet bevreesd daarvoor uit te
komen. Hij was ook niet bang om
almaar te zeggen dat Hij leefde
vanuit U.

Het beoefenen van zowel de con-
crete actie als het beleven van de
verbondenheid met U, mijn God,
zie ik als de opdracht van iedere
geroepene. We mogen niet
bevreesd zijn. U staat borg voor
ons. U roept, ons antwoord ligt in
het vertrouwen op U. Door ons te
roepen, zegt U ons dat U ons
graag ziet. Ons antwoord is
wederliefde, zowel naar U als
naar onze naaste.

God,

laat ons niet bang zijn

van uw roeping

en laat ons 

onze verantwoordelijkheid opnemen

voor elkaar

en onze wereld.

OMROEP
• 1 februari, 9 uur, Braam-
bos via VRT één (herha-
ling via Canvas omstreeks
23 uur). Close-up, rubriek
met kerkelijk nieuws • In
aflevering 3 van Hemelse
spijzen gaat het over vis.
Agnes van Ardenne,
ambassadeur voor Neder-
land bij de Wereld Voed-
selorganisatie, ontmoet
kok en ondernemer Sja-
nie de Geus. Met Agnes
bezoekt de kijker de cata-
comben van het oude
Rome en met Sjanie varen
ze op de Nieuwkoopse
plassen. Beide ontmoeten
elkaar op de Waddenzee,
waar ze met een ecologi-
sche visser zeebaars en
harder trachten te van-
gen. Afsluiten gebeurt bij
een maaltijd met... rauwe
vis • Jan Van Eyck penseel-
de ook miniaturen. Getui-
ge daarvan het sublieme
missaal van Turijn-Milaan
(omstreeks 1450), dat ver-
telt met beelden uit het
Nieuwe Testament, ter-
wijl voortdurend wordt
gekeken naar de joodse
Bijbel.

WINTER

Jacques en echtgenote Jeanine luisteren ’s ochtends naar de loka-
le radio. Ze horen volgende waarschuwing:

– Vandaag wordt tot tien centimeter sneeuw verwacht. Gelieve
uw auto te parkeren aan de kant van de straat met de oneven num-
mers, dan kan de sneeuwploeg ongestoord langs.

Jeanine snelt naar buiten en rijdt de gezinswagen naar de aange-
geven plaats.

Enkele dagen later herhaalt zich hetzelfde tafereel, maar nu wor-
den de bewoners verzocht hun wagen aan de zijde van de even
huisnummers te parkeren. Jeanine gehoorzaamt prompt. Wanneer
alweer enkele dagen later een sneeuwwaarschuwing wordt omge-
roepen, valt plotseling de stroom uit vóór het einde van de mede-
deling. Waarop een verschrikte Jeanine:

– Schat, aan welke kant van de straat moet ik nu de auto parkeren,
zodat de sneeuwploeg ongestoord door kan?

Antwoordt Jacques, met veel liefde en begrip:

– Waarom laat je hem ditmaal niet gewoon in de garage staan,
schat?

Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Ant-
werpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@
kerknet.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: LINKERBEEN
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