
jasmien (vervolg)

toen je bij het tekenen
aan het laatste kwartier gekomen was
dat van de ouderdom
liet je ze naar je leeftijd raden
één jongetje dierf tot 63 raden
een ander gaf mij nog durvender 91
de meesten gaven 
me nauwelijks de leeftijd
van de enige “bejaarden” die zij kenden:
die van hun eigen grootouders

je deed het hele verhaal 
naar jasmien toe:
toen werd je moeder 
voor het eerst geboren
& begon haar eerste kindertijd...
ze volgde me heel 
glimlachend-aandachtig

& knikte meermaals beamend
ze begreep me ten volle

de klas zou dinsdag daarop
mee naar de uitvaart gaan
je wilde ze daarop voorbereiden
door jasmiens medeleerlingen
iets heel simpels te laten doen:
tegen dinsdag een portret 
van hun klaskameraadje te maken

geef eens woorden 
die jou aan haar doen denken
jij jasmien: handen voor de oren
jij mag die woorden 
nu nog niet horen
dat deed ze heel gedwee
terwijl uit haar klasgenootjes
het ene woord na het andere opwelde:
“spelen” “leuk” “zingen” “lief”...

terwijl ze die opschreven 
mocht jasmien haar handen weer
van voor haar oortjes doen:
die hadden niets gehoord

bij de uitvaart 
zouden die woorden
naast het altaar 
aan een lentetak 
worden opgehangen
& onder de woord-dienst (letterlijk) 
door jasmiens mede-leerlingen
van de takken worden geplukt 
& voorgelezen

welk mooier geschenk 
voor een gestorven moeder
dan een zo mooi 
& lief portret van haar dochter
te horen voorlezen?

zou ze zich daardoor 
al niet nog wat meer
in de hemel voelen?

op het einde 
vroeg ik opnieuw aan de klas:
hoeveel keer ben jij geboren?
alle kinderen vol overtuiging
twéé vingertjes omhoog

& jouw moeder jasmien
hoeveel keer is die nu geboren?

hoe blij keek haar gezichtje niet
toen ze ten aanschouwe 
van heel de klas

drié vingertjes opstak?

LUC VERSTEYLEN
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oudere broer Ruben ervoor dat hij van de dood wordt
gered en ten slotte voor twintig zilverstukken wordt
verkocht aan Midjanitische kooplieden. Die verkopen hem
op de slavenmarkt van Egypte aan Potifar, hoveling van
de farao en overste van de lijfwacht. 

Een kuise Jozef

In het huis van Potifar krijgt Jozef spoedig veel aandacht,
niet alleen van zijn meester Potifar, die hem belangrijke
taken toevertrouwt, maar ook van diens vrouw die hem
tot geslachtsgemeenschap poogt te verleiden. 

‘Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet
de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. 
“Kom bij me liggen,” zei ze. Maar dat weigerde hij. 
“Sinds ik hier ben,” zei hij, “maakt mijn meester zich geen
zorgen meer over wat dan ook hier in huis, en hij heeft
mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. 
Ik heb hier evenveel gezag als hij, en hij heeft mij niets
onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou
ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen

zondigen tegen God?” Dag in dag uit probeerde ze Jozef
over te halen, maar hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar
gaan liggen.’ (Gen. 39,6b-10) Door een valse
beschuldiging slaagt de vrouw van Potifar erin om Jozef in
de gevangenis te doen opsluiten.

Iemand die puritijns gesteld is op het onderhouden van de
(christelijke) voorschriften betreffende de kuisheid, 
en die daar ook openlijk voor uitkomt, krijgt, met het oog
op deze geschiedenis, soms het etiket ‘een kuise Jozef’
opgeplakt. Af en toe bedoelt men daardoor niet de Jozef
uit Genesis, maar Jozef, de man van Maria uit het N.T. 

Jezus’ geboorteverhalen bij Matteüs en Lucas hebben
voedsel gegeven aan een bepaalde stroming in de
christelijke traditie die ervan uitgaat dat Maria en Jozef
geen geslachtsgemeenschap met elkaar hebben gehad.
Vandaar ook het woord

Jozefshuwelijk

Een ‘jozefshuwelijk’ (met kleine beginletter) is een
huwelijk met vrijwillige seksuele onthouding.

De ware Jozef

‘De ware Jozef’ of ‘de rechte Jozef’ is de man voor wie een
meisje of een vrouw, soms na een lange wachttijd, de
echte liefde, ‘het rechte’, ‘het ware’ voelt en met wie ze
eventueel wil trouwen. Hij is de man die voor haar
bestemd is. Een spreekwoord wil: ‘Als de rechte (of ware)
Jozef (maar) komt, dan moet Maria volgen’. 

Men hoort ook wel ‘de ware Jakob’. Waarschijnlijk heeft
men hier te doen met een herinnering aan de legende van
de bloeiende staf. De jongeman van wie de staf op een
bepaalde dag zou bloeien, zou voor Maria bestemd zijn
en wordt door haar als echtgenoot aanvaard. 
De gelukkige jongeman in kwestie was Jozef. 
Dit doet dan weer sterk denken aan de staf van Aäron uit
het geslacht Levi. (Num. 17,21-23)

BART MESOTTEN
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UIT DEN GROOTEN
VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Als we de grote volkskalender mogen geloven, dan
moet nu heel gauw de lente gaan beginnen, ten laat-
ste nu zondag 22 februari, de feestdag van Sint-Petrus’
stoel. Want, zegt een korte maar duidelijke spreuk:

PETRUS’ STOELTJE
HEFT DE LENTE AN

Alhoewel, heel zeker is dat toch allemaal nog niet,
want de feestdag van Petrus van Antiochië kan nog
een verlengstuk aan de winter breien:

VRIEST HET OP SINT-PIETER IN DE WINTER
DAN VRIEST HET NOG VEERTIG DAGEN

Zelfs in Duitsland is men van die stelling overtuigd,
want daar zeggen ze:

WENN FROST IST AUF SANKT-PETERSTAG
SO FOLGEN NOCH VIERZIG FRÖSTE DANACH

Ach, mijn eerste spreuk van vandaag… ik zou er zelf
ook maar niet te veel geloof aan hechten, hoor, want
twee dagen later – op 24 februari – is het de feestdag
van vriezeman Matthias.

De volksweerkunde is erg handig te werk gegaan in
het geval van Matthias. Ze zegt namelijk via een hele-
boel spreuken dat Matthias het ook weer zal doen
vriezen, ofwel dat hij de eerste aanzet zou geven tot
dooien… zo komen ze er uiteraard wel altijd uit:

SINT-MATTHIJS
WERPT N’N HETE STEEN OP HET IJS

KRISTIEN VAN ZUMMEREN

hebben aan de wedstrijd deelgenomen

Jozef (vervolg)
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„Kom nu zelf mee
naar een eenzame plaats
om alleen te zijn
en rust daar wat uit.” (Marcus 6, 31)

Heer, breng mij naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en wat te rusten,
want mijn dagen zijn vol drukte
en mijn hart is zo vaak leeg.

Mijn honger naar stilte
vul ik met lawaaierige dingen
en mijn hunker naar vrede
met dingen die onrustig maken.

Heer, wees mij een eenzame plaats
waar ik mezelf mag zijn
en mijn hart kan vullen
met U en met U alleen.

Geef mij dan een gevoelig oor
voor het geluid van de stilte,
waarin ik uw Woord kan verstaan
als een Boodschap van U voor mij.                                      Lambert Vanherk

Zondagsgebed
Bij de zevende zondag door het jaar

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk+Leven 2009. Deze handzame scheurkalender, met vermel-
ding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendings-
kosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwer-
pen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijn-
hof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD,
Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,
09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harel-
beke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg,
Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Meche-
len, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat
100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De
Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


