
Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 2008,
345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 80417.

OMROEP
• 1 maart, 9 uur, Braam-
bos via VRT één (herha-
ling omstreeks 23 uur na
de avondfilm via Can-
vas). Na de actuarubriek
Close-up aflevering 5 van
Hemelse spijzen, hele-
maal gewijd aan brood.
Ricus Dullaert is pastor in
Amsterdam en in het
Zuid-Afrikaanse Johan-
nesburg. Robèrt van
Beckhoven is dan weer
meester patissier. Samen
gaan ze op zoek naar de
oorsprong en de beteke-
nis van brood. In het
Duitse Bayern volgen ze
de graanoogst en wordt
brood gebakken in een
ouderwets bakhuisje.
Eerste zondag van de
veertigdagentijd van-
daag en in Braambos tot
slot dan ook een heel
stuk gewijd aan het vas-
ten. Is vasten zelfkastij-
ding of een oefening om
een religieuze houding
te ontwikkelen? In een
panelgesprek met Bert
Claerhout wordt op deze
en andere ‘vastenvra-
gen’ gepeild naar ant-
woorden. Lees alvast
bladzijde 5 in dit num-
mer.

MOEILIJK

Drie vrienden hebben net het laatste stukje van een puzzel gelegd
en zijn daar zo blij mee, dat ze meteen in hun stamcafé gaan vie-
ren. Ze komen al polonaisend binnen en roepen:
– 61 dagen, 61 dagen, 61 dagen!

Vraagt de cafébaas:
– Waarom zingen jullie dat?

Antwoordt één van de vrienden:
– We hebben net in 61 dagen een puzzel afgewerkt en op de doos
stond 3 tot 6 jaar!

Ingezonden door Chris Wauters

ZONDE

Een dame zit in de biechtstoel:
– Vergeef me, Heer, want ik heb gezondigd. Ik beging de zonde
van de ijdelheid, want tot twee keer daags kijk ik ademloos naar
mijn beeld in de spiegel en vertel ik mezelf hoe mooi ik ben.

Zegt de priester, na door het traliewerk te hebben gekeken:
– Beste mevrouw, dat is geen zonde, maar een vergissing.

Ingezonden door Eddy Van Damme

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 
Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@
kerknet.be.

4 - OMSLAG

De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: DONDERSTEM
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LODEWIJK BELTRAME QUATTROCCHI EN MARIA CORSINI.
EEN HEEL GEWOON ECHTPAAR
TOM ZWAENEPOEL

A ANNO 1905 huwt
de 25-jarige Lode-
wijk Beltrame Quat-
trocchi de vier jaar
jongere Maria Corsi-

ni. Ze leiden een gelukkig, boei-
end en vroom leven. Als Maria
voor de vierde keer zwanger is,
melden de artsen dat haar kind
nauwelijks overlevingskansen
heeft. Het echtpaar verwerpt
abortus. Hun keuze voor het
leven steunt op een groot ver-
trouwen in God. In 1914 wordt
hun dochter Enrichetta kernge-
zond geboren.

Lodewijk en Maria zijn het
eerste echtpaar dat de Kerk
gemeenschappelijk zalig ver-
klaart. „Door uit Gods woord en
de getuigenis van de heiligen te
putten, hebben beiden een
gewoon bestaan op buitengewo-
ne wijze geleefd”, zei Joannes-
Paulus II tijdens hun zaligverkla-
ring in 2001. Het zalige echtpaar
is niet enkel een huldebetoon aan
het gezin en de traditionele fami-
liewaarden, het bevestigt ook dat
heiligheid geen monopolie van
religieuzen is. Dit ‘heel normale’

echtpaar sterft immers niet als
martelaar, sticht geen religieuze
gemeenschap, trekt niet als mis-
sionarissen naar verre landen.
Niet hun spectaculaire handelin-
gen, maar hun spontane keuze
voor het leven, hun bescheiden-
heid, gulheid en gastvrijheid lei-
den tot heiligheid. Lodewijk en
Maria illustreren dat de gemeen-
schappelijke weg van echtgeno-
ten naar heiligheid mogelijk en
mooi is.

Heiligheid krijgt vorm in het
gezin. Zoals in vele huwelijken
vullen Lodewijk en Maria
elkaar aan. Hij is een succesvol
advocaat, terwijl zijn echtgeno-
te een grote passie heeft voor de
schoonheid van literatuur, beel-
dende kunst en muziek. Aan-
vankelijk is hij een eerlijke,
brave man, maar niet al te sterk
in zijn geloof. Zij leert hem bid-
den en bovenal vertrouwen.
Samen leiden ze een buitenge-
woon rijk geestelijk leven. In
het middelpunt staan de dage-
lijkse eucharistieviering, de
Mariaverering, het rozenkrans-
gebed en gesprekken met gees-

telijke raadgevers. Vol overtui-
ging geven man en vrouw het
‘licht van het geloof’ door aan
hun kinderen, vrienden, ken-
nissen en collega’s door. Hun
opvoeding laat toe God te ‘her-
kennen’ en Hem lief te hebben.
De ouders begeleiden hun kin-
deren tijdens belangrijke
beslissingen met als raad alles
„vanuit het dak naar boven” te
beoordelen.

Als ‘moderne ouders’ staan
Lodewijk en Maria erop hun
kinderen los te laten. Hun
beslissingsvrijheid leidt tot
bewuste keuzes: de oudste
dochter wordt benedictines, de
jongste zoon trappist, de oudste
zoon parochiepriester. Enrichet-
ta blijft thuis voor haar ouders
zorgen. Lodewijk overlijdt in
1951, Maria vijftien jaar later.
Ze sterft in Enrichetta’s armen.
De moeder sterft dus in de
armen van degene aan wie zij
het leven heeft gegund. Kinde-
ren geven hun ouders terug wat
ze tijdens hun kinderjaren ont-
vangen hebben. Eerst zorgen de
ouders voor hun kinderen, dan

ontfermen de kinderen zich over
hun ouders. Diepe dankbaarheid
verbindt de ene generatie met de
andere, in het ouderlijke huis en
later in het bejaardentehuis of
ziekenhuis.

Familie berust op wederzijds
vertrouwen. Lodewijk vermijdt
in zijn aanwezigheid roddels of
‘veroordelingen’ van personen.
Toch zijn er moeilijkheden en
beproevingen die overwonnen
moeten worden om trouw te blij-
ven, de harmonie van huwelijk
en familie te bewaren of als
ouders efficiënt op te treden. Elk
huwelijks- en familieleven kent
ogenblikken van dwaling: echt-
scheiding, ziekte, het vroegtijdig
sterven van de partner. Ook in
deze situaties is een duidelijk
getuigenis van trouw in de liefde
mogelijk. „De familie verkon-
digt hoop, want ze is de plaats
waar het leven tot bloei komt en
groeit in de nobele en verant-
woordelijkheidsbewuste uitoefe-
ning van het vader- en moeder-
schap”, zei de ‘familiepaus’
Joannes-Paulus II destijds tij-
dens de zaligverklaring.


