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OMROEP
• 15 maart, 9 uur, Braam-
bos via VRT één (herhaling
omstreeks 23 uur via Can-
vas). Na een streepje reli-
gieus-maatschappelijke
actualiteit in Close-up af-
levering 6 van de opmer-
kelijke serie Hemelse spij-
zen. Anja ’t Kindt maakt
deel uit van de Arkge-
meenschap. Ze woont
samen met mensen met
een mentale beperking.
Felix Alen is kok. Samen
gaan ze op zoek naar de
Mechelse koekoek en een
Mechelse torenhaan. De
Haan als ‘hemels gerecht’
en de haan als teken van
waakzaamheid staan in
deze aflevering centraal.
Samen met Anja en haar
huisgenoten bereidt Felix
een heerlijke haan •
Onlangs overleed in Parijs
op 87-jarige leeftijd de
orthodoxe theoloog Oli-
vier Clément. Hij werd 87.
Naar aanleiding van dit
overlijden, een verlies
voor het christelijke den-
ken, zendt Braambos het
eerste deel uit van het
gesprek dat Lucette Ver-
boven in 2000 had met
deze vurige voortrekker
van de oecumene.

WAAR GEBEURD

Jasper, vierenhalf, vergezelt opa naar de mis. Opa zingt in het gre-
goriaans koor en tijdens de viering blijft Jasper in de kinderopvang
in de sacristie. Na de mis bemerkt hij dat de koster de kelk mee-
brengt uit de kerk en vraagt:

– Opa, is dat de beker die jullie wonnen, omdat je zo goed zong?

Ingezonden door Ghislain Baert

NADENKERTJES

Het goede aan de waarheid vertellen is dat je nooit hoeft te herin-
neren wat je precies hebt gezegd.

Het enige verschil tussen een bloem en bloeiend onkruid is een
oordeel.

Er was eens een tijd dat de mensen nog tijd hadden, en wanneer ze
toch eens geen tijd hadden, dan maakten ze daar tijd voor. Waar is
die tijd?

Ingezonden door Herman Reyns

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Ant-
werpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerk
net.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: TENTHARING
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Efrem de Syriër. De muziek van God
TOM ZWAENEPOEL

E FREM wordt geboren
omstreeks 306 in het
huidige Nusaybin
(Nisibis) aan de Turks-
Syrische grens. Na zijn

diakenwijding krijgt hij naam als
theologisch leraar en raadgever
en sticht hij een invloedrijke
theologische school. Wanneer
Nisibis in 363 wordt afgestaan
aan de Perziërs, trekt Efrem naar
Edessa in Zuidoost-Turkije.

Daar leeft hij als kluizenaar in
een grot nabij de stad. Zijn wei-
nig spectaculair leven bestaat uit
studeren, schrijven, bidden en
vasten. In het openbaar treedt hij
op als boeteprediker en bestrijdt
hij elke vorm van ketterij. Als
bescheiden diaken (letterlijk
‘dienaar’) staat Efrems hele
leven in het teken van de mede-
mens. Hij helpt zieken en bis-
schoppen die vertwijfeld op zoek
zijn naar raad en bevestiging. Tij-
dens de verzorging van pestlij-
ders raakt hij zelf besmet. Hij
sterft in het jaar 373.

De heilige Efrem leert ons,
gelovigen van vandaag, hoe

belangrijk bescheidenheid is.
Hoe groter zijn roem wordt, hoe
angstvalliger hij zich terugtrekt.
Voor Efrem is het niet belangrijk
dat zijn naaste omgeving en
toonaangevende instituten naar
hem opkijken, omdat hij intelli-
gent, wijs en vroom is. Hij wil
niet gelden als ‘idool voor de
intelligentsia’ met talrijke ereti-
tels en universitaire onderschei-
dingen. Efrem blijft wie hij is:
een doodgewone, eerlijke man.
In zijn eenvoud ligt zijn kracht.
Al zijn gedachten en handelingen
staan ten dienste van de mede-
mens. Zijn kennis en inzichten
houdt hij niet voor zichzelf, maar
deelt hij met wie hunkert naar
kennis. Iedereen krijgt van hem
de kans om te zijn wie en wat hij
is.

Niet alleen met woorden, maar
ook met hemelse gezangen
maakt Efrem het hart van zijn
tijdgenoten vrij. Zijn liturgische
poëzie, die een grote invloed
heeft op de Syrische en Griekse
hymnografie, sterkt het persoon-
lijke engagement en bevestigt dat
in moeilijke perioden enkel hoop

en vertrouwen kunnen helpen. In
zijn zoektocht naar God plaatst
hij beelden tegenover elkaar om
zo door te dringen in het diepste
geheim van God.

Het is alsof slechts muziek het
mysterie van het geloof hoor- en
zichtbaar kan maken. In Efrems
muziek krijgt God een duidelij-
ke stem, die het schone, positie-
ve en waardevolle openbaart
voor iedere zoekende mens.
Theologie wordt liturgie en
muziek, ook vandaag nog. Ter
verspreiding van zijn hymnen
gebruikt Efrem populaire melo-
dieën, waardoor hij zich ook als
groot componist en musicus
ontplooit. Voor de Syrische Ker-
ken is hij terecht ‘de lier van de
Heilige Geest’ en ‘de harp van
God’. Zijn meer dan honderd
overgeleverde hymnen reflecte-
ren over God, Maria, geloof,
poëzie en gezang.

Efrem leert ons wat waarlijk
geloven betekent. Zijn teksten
zijn actueler dan ooit. Zo richt
hij zich in zijn Eerste toespraak
over het geloof tot ieder van ons

met de woorden: „Het geloof is
voor jou nog beter dan het schip
op zee, want het schip wordt
weliswaar door het stuur gered,
maar de golven kunnen het doen
zinken. Je geloof verzinkt niet
als jouw wil het niet wil.” Met
deze woorden dient hij de
moderne, twijfelende mens dui-
delijk van antwoord.

Efrem bevestigt dat iedereen
nood heeft aan diepe, spirituele
waarden. Hij bewijst dat het
geloof een antwoord kan geven
op elke levensvraag. Het geloof
verzinkt niet, als je een sterk
vertrouwen hebt en je leven in
de handen van God legt. Het
gevoel dat je als gelovige niet
alleen bent, maar een schakel in
een reusachtige ketting, overal
ter wereld, geeft kracht en
moed. Efrem omschrijft dit
onverwoestbaar gevoel in zijn
Hymne over de vasten: „Wie
eensgezind is, is sterk. Wie ver-
deeld is, wordt verslagen.” De
wereld steunt op een belangrij-
ke, broze pijler: eenheid in het
gezin, de familie, de buurt, de
parochie en de Kerk.


