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J ezus was een mensenherder. Hij zocht men-
sen, zelfs tot in het gevaarlijke Jeruzalem, en

m riep hen op om één gemeenschap te vormen,
waarvoor Hij zorgen kan. Niemand zal bij hem
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Je hebt er even op moeten wachten, maar hier is het zevende en laatste
deel van onze reeks Sacramenten.

WEET JE NOG WAT EEN SACRAMENT IS?

Dat is een teken van bijzondere genade. Ook het vormsel is zo'n sacrament. Wie zijn
vormsel doet, ontvangt de Heilige Geest. Die heb je al wel bij je doopsel gekregen, maar
nu ben je groter en kan je zelf openstaan voor die bijzondere gave.

‘I geloof in God,
de Almachtige Vader...
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> Ontvang de heilige Geest zodat je sterk ge-
noeg bent om in Jezus’ voetsporen te treden

» Ouders, meter en/of peter steunen de vor-
meling door de hand op de schouder te leggen

verloren gaan, zoals geen schaap verloren
gaat als een wolf de kudde aanvalt. Maar dit
verhaal betekent meer. We moeten zelf ook her-
der zijn voor elkaar. Wat voor een herder zou jij
zijn voor je schapen?

‘EEN GSM VOL S'JES 0 ME TE
FELICITEREN... xnoor erai

De meeste vormelingen zijn natuurlijk twaalf jaar, maar Hé-
lene Wijntje is er al vierentwintig. Drie jaar geleden ging ze
voor het eerst naar de katholieke Kerk. In de Paasnhacht liet
ze zich vormen in Gent.

- Waarom wilde je gevormd worden?

Ik groeide op in een protestants gezin, maar was niet echt
gelovig. Door mijn vriend kwam ik voor het eerst in een katho-
lieke kerk. In het begin vond ik het wat raar allemaal, maar
toch bleef ik gaan. Stilaan begon ik te houden van de vierin-
gen met kaarsen, rinkelende bellen, het opstaan uit eerbied
voor het Woord. Ik leerde de mensen ook beter kennen. Stil-
aan voelde ik dat ik erbij begon te horen. Daarom wou ik op
een bepaald moment de stap naar het vormsel zetten. Het
was een bewuste keuze om bij Jezus’ familie te komen.

- Waar volgde je dan catechese?

Een goede vriend van ons is pater. Hij kwam geregeld bij ons
eten en gaf me daarna catechese. Ik stelde ook veel vragen.
Veel mensen geloven alleen op gevoel. Ik vind het belangrijk
dat je er ook over nadenkt en dat je begrijpt wat je gelooft.

- Hoe voelde het om in een bomvolle kerk door de bis-
schop gezalfd te worden?

Ik herinner me vooral dat de olie zo lekker rook. Voor de rest
was ik te geconcentreerd om veel te denken. Ik heb er gewoon
van genoten. Toen ik thuiskwam - het was al na middernacht
- merkte ik dat mijn gsm vol sms’jes stond van mensen die
me feliciteerden. Daardoor voelde ik me echt helemaal thuis
komen in de Kerk.
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»Ik ben de goede herder”, zegt Jezus. ,,Een goede herder
geeft zijn leven voor zijn schapen. Ik ken mijn schapen
en mijn schapen kennen mij. Net zoals de Vader mij kent
en ik de Vader ken. Mijn schapen zullen naar mijn stem
luisteren. Dan zal er één grote kudde zijn, met één her-
der. En ik zal mijn leven voor hen geven.”

naar Johannes 10, 11-18

8urf eens naar nabbi.be. Welkom
in Nabbi's zolderkamer! Klik links
op de gebundelde stapel mappen
tussen vuilbak en rugzak. Daar vind
je tussen de Nabbi-thema’s uitleg
over het vormsel. Ook de andere
spullen op zolder brengen je naar
leuke plekjes.




