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Excuus, de Camino langs waar?

Vrijwilligers zorgen eindelijk voor beschreven wandelroutes naar Compostela

» Moderne pelgrims lopen
op weg naar Santiago
de Compostela vaak om
Vlaanderen heen

» Historische routes
bestaan niet, wel traditi-
onele stopplaatsen

» Vrijwilligers werken aan
gidsen voor verschil-
lende Caminopaden

Jozefien VAN HUFFEL
»Ik ken het traject uit het hoofd,
weet elke grasspriet staan. Op
zoek naar een geschikt pad tussen
Leuven en Hoegaarden, keerde ik
minstens vier keer terug om weer
een ander te proberen”, vertelt
Lieve Mommens. Ze stapte al vaak
naar Compostela, maar de voor-
bije maanden bewoog ze vooral
tussen Mechelen, Leuven en Brus-
sel. Het Vlaams Genootschap van
Santiago de Compostela brengt
Caminopaden in kaart, want geen
enkel traject werd tot nu toe uit-
gewerkt als dé route naar Com-
postela door Vlaanderen. ,,Eigen-
lijk lieten wij pelgrims kilome-
ters om lopen, omdat ze liever
een Grand Route om Vlaanderen
heen volgden dan te verdwalen.”
Aanvankelijk hoopte de werk-
groep historische wegen te her-
ontdekken.,,In de middeleeuwen
volgde echter ieder z’n eigen weg.

Putje winter Vlaamse pelgrimspaden uittesten. © Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela

De dichtbevolkte Nederlanden
hadden een goed wegennet. We
moesten dus onze eigen paden
uitzoeken.”

De werkgroep hield rekening
met abdijen en Sint-Jacobskerken
die bij pelgrims populair waren
en zijn, en met de vandaag vaak

gebruikte trajecten. Vijf routes
werden geselecteerd: de Via Lim-
burgica, Monastica, Brabantica,
Schaldea en Brugensis. Ze sluiten
aan op de bestaande en beschre-
ven routes in Nederland, Wallo-
nié en Frankrijk. Op het einde van
het jaar zouden de gidsen klaar

zijn, vooral dankzij de inzet van
tal van vrijwilligers.

Lieve ‘trekt’ de Via Brabantica,
en zocht naar paden tussen Me-
chelen en Hoegaarden, en tussen
Mechelen en Brussel. ,,Zo recht
mogelijk, aangenaam om te wan-
delen, en met mogelijkheden om

te overnachten en je te bevoorra-
den in de buurt.” Waar mogelijk
koos ze bewegwijzerde routes,
want er is geen geld om eigen
wegwijzers te plaatsen. Al komt
daar misschien verandering in:
begin mei keurde het Vlaams Par-
lement een resolutie goed, die de
regering vraagt om Caminowe-
gen herkenbaar te maken, te on-
derhouden en te promoten.

De Brabantica doet Antwerpen
aan, loopt over Mechelen en Leu-
ven richting Namen. Pelgrims
zullen door het centrum van Me-
chelen passeren, en kunnen in het
Koraalhuis aan de Sint-Rombouts
stoppen voor een stempel in hun
geloofsbrief, waarmee ze het aan-
tal afgelegde kilometers bewij-
zen. ,We zien voorlopig vooral
fietspelgrims uit Nederland. Ons
vorig adres, een bijgebouwtje van
de kathedraal, was er niet gekend,
maar ze wisten ons te vinden”,
vertelt parochiaal werker Van
Bets. ,,Onze verhuizing deelden
we dus maar meteen mee aan het
Nederlandse genootschap.”

Van Bets zet stempels, schenkt
koffie en slaat een praatje. Vanaf
volgend jaar wellicht nog vaker.
»Goed beschreven wegen trekken
duidelijk het meeste pelgrims.
Als iemand een goede weg heeft,
waarom zouden anderen met veel
moceite het warme water opnieuw
uitvinden?”, besluit Lieve.

Voor meer inforamtie surft u naar
www.compostelagenootschap.be.

Paulus’ paard

Viel Paulus van zijn paard? Het is
een van de vragen die aan bod ko-
men tijdens een studiedag aan de
universiteit van Tilburg op 11 juni
naar aanleiding van het Paulus-
jaar dat op 29 juni eindigt. Ook
het nieuwste nummer van Colla-
tiones is gewijd aan de dertiende
apostel, met veel aandacht voor
diens relatie met Isra€l en hoe
er vandaag uit joodse hoek naar
Paulus wordt gekeken. Jan Lam-
brecht verwoordt de vraag over
het paard iets anders. Spreken we
nu over de bekering of de roeping
van Paulus? De jezuiet kiest alvast
voor het laatste. (EDS)

Snel dopen?

0ok bij ons komt het steeds meer
voor, kinderen die op basisschool-
leeftijd het doopsel vragen om
hun eerste communie te kun-
nen doen. Ze werden immers
niet als baby of peuter gedoopt.
De Katholiecke Bijbelstichting
KBS bracht een handboek uit van
de Duitse catecheet Thilo Esser,
Uitgenodigd voor het feest, voor de
voorbereiding van deze kinderen.
De samensteller gaat er van uit
dat de kinderen thuis weinig of
geen ervaring van geloofsprak-
tijk meekrijgen, en neemt de
vertrouwde leefwereld van het
kind als uitgangspunt. Net zoals
bij volwassen doopkandidaten
is er een periode van catechese
voorzien, die begint met een wel-
komstviering voor het betrokken
gezin. (EDS)

Jezus Tuinman

Boven de ingangspoort van de
abdijkerk in Tongerlo werd een
gloednieuw timpaan geinstal-
leerd. Bij de bouw van de abdij-
kerk, 150 jaar geleden intussen,
werden de afwerking van de to-
ren en van het timpaan boven de
poort op de lange baan gescho-
ven. De gloednieuwe bronzen
beeldgroep, een ontwerp van de
Italiaan Runggaldier, stelt de ont-
moeting van Maria Magdalena
met de verrezen Jezus als tuin-
man voor. Achter de figuur van
Maria Magdalena staan enkele
norbertijnen afgebeeld. Bij de in-
wijding zei abt Jeroen De Cuyper
dat de norbertijnen van vandaag
aanwezig willen zijn als getuigen
van de verrezen Heer. (EDS)

Trappisten

Het zwaartepunt van de trap-
pistenorde verplaatst zich lang-
zaam maar zeker naar landen in
het Zuiden. Blijkens recente cij-
fers is het klooster van Awhum
in Nigeria met tachtig leden het
grootste huis van de orde. Afri-
kanen ‘overvleugelen’ daarmee
de Franse abdij van Sept-Fons
(77 kloosterlingen). Beide kloos-
ters tellen wel dertien novicen.
Daalde de voorbije vijftig jaar het
aantal monniken en monialen
van de orde met vijftien procent,
tegelijk werden er in Afrika, Azié
en Latijns-Amerika steeds nieuwe
kloosters opgericht. Gemiddeld
telt een trappistenabdij twintig
tot dertig kloosterlingen. (EDS)

Genezing: altijd gekop-
peld aan verkondiging

Nieuwe richtlijnen voor charismatische genezingsdiensten

Erik DE SMET

De internationale Katholieke Cha-
rismatische Vernieuwing (Kcv) en
de Pauselijke Raad voor de Leken
vaardigden zopas richtlijnen uit
voor het bidden om genezing.
Genezingsdiensten behoren tot
de spiritualiteit en de praktijk
van de charismatische beweging.
Bidden om genezing haakt dan
ook in op wat in het evangelie
beschreven staat: Jezus zelf ge-
nas mensen, geestelijk zowel als
lichamelijk.

In de charismatische beweging
wordt een onderscheid gemaakt
tussen lichamelijke, psychologi-
sche en spirituele genezing. De
gevaren verbonden aan bidden
om genezing blijken echter bij
genezingsdiensten groter dan
in andere domeinen van de pas-
toraal, omdat de zieken vurige
verwachtingen koesteren. Twee
elementen vallen in de richtlij-
nen meteen op: in de katholieke
traditie hoort het genezingsge-
bed bij voorkeur thuis in de li-
turgie en dient het gekoppeld te
zijn aan de verkondiging van het
evangelie.

Marc Meirsman van de Vlaamse
KCV: ,,In Vlaanderen situeren wij
ons als uitdrukkelijk katholieke
beweging al jaren ondubbelzin-
nig in de nu beschreven lijn. Or-

ganiseren wij gebedsdiensten om
genezing, dan is dat steeds in het
kader van deliturgie en altijd ver-
bonden metde sacramenten zoals
de eucharistie, de biecht of de zie-
kenzalving.”

De Katholieke Charismatische
Vernieuwing ontstond in de ja-
ren 1960. Op dat ogenblik bloeide
al een tijdje een nieuw soort van
gebedspraktijk om genezing,
naast de meer traditionele vor-
men van bijstand aan lijdende

Als genezing uitblijft, mag
de zieke nooit gebrek aan
geloof verweten worden

mensen, zoals bedevaarten. Tij-
dens het Tweede Vaticaans Con-
cilie werden de sacramenten van
verzoening en ziekenzalving
bestempeld als sacramenten van
genezing. Ook erkenden de con-
cilievaders —in de lijn van Paulus’
brieven — ten slotte dat ook leken
kunnen deelhebben aan de cha-
risma’s die Gods heilige Geest de
Kerk schenkt.

Daarom vind je in de nieuwe
richtlijnen heldere gedragsco-
des voor hen die voorgaan in het
gebed om genezing. Dat moet

steeds in geloof gebeuren. En als
zichtbare genezing uitblijft, mag
de zieke nooit gebrek aan geloof
verweten worden.

,»,Ons is het niet te doen om
personen die een ‘gave’ tot gene-
zing zouden hebben”, stelt Marc
Meirsman. ,Genezing is altijd
Gods werk. Het genezingsgebed
moet dus niet zozeer gefocust
zijn op de genezingen zelf, als wel
op Gods barmhartigheid. Wij ver-
kondigen tenslotte onszelf niet,
maar het evangelie.”

KCV organiseert geregeld en
op verschillende plekken open
gebedsbijeenkomsten. Meirs-
man: ,Daarnaast bouwen wij in
elk bisdom aan een dienst waar
een team, steeds met een pries-
ter erbij, mensen met problemen
persoonlijk beluistert, en voor
hen bidt. De teamleden zijn daar-
toe speciaal gevormd. Bovendien
blijven ze bewust weg van het ter-
rein van professionele hulpverle-
ners.”

Meer info over deze diensten:
www.kev.be, in het tijdschrift Jezus
leeft en via 051 69 92 50.

Op 1 juni vindt in de Sint-Annakerk
in Gent de jaarlijkse pinksterviering
van KCV plaats, van 10 tot 17.30
uur, met een eucharistie voorge-
gaan door de bisschop van Gent.



