
de campus
metropolitanus

het nederlandse tv-programma
“éen vandaag” 
had ginder hoog in hilversum achterhaald
dat het door een actie 
van de groene fietsers was 
dat ooit de pre-metrowerken 
in antwerpen 
werden stilgelegd

die actievoerders deden dat 
door paddenstoelen uit te delen 
die zogezegd in de metrokoker 
gekweekt waren
die moest toch voor iéts dienen nee? 

als de pseudo-wetenschappelijke naam 
van die paddenstoel werd uitgevonden :  
de “campus metropolitanus”.

de groene fietsers zagen 
hun eis van toen vervuld: 
besteed het metrogeld 
aan de aanleg van fietspaden 
& aan het herstel van het toen nog 
ten dode gedoemde centraal station

“één vandaag”  kwam gisteren
een interview afnemen 
van de werkgroep helaba
de hedendaagse opvolgers 
van de groene fietsers
op dezelfde plek waar toen 
de paddenstoelen-actie doorging: 
op de hoek van de carnotstraat 
en de kerkstraat. 

wij zijn niet tegen de metro
& zeker ook niet tegen de sneltrams

wie vroegen veertig jaar geleden al niet 
de verlenging ervan  tot in de voorsteden? 

we zijn wel tegen het totaal vervangen 
door de metro van de bovengrondse tram

waar die verdween 
worden de straten doodser 
& - vooral ’s avonds - gevaarlijker
kijk maar naar de meir 
en de kerkstraat

tramreizigers zijn ook 
de beste etalage-kijkers
bovengronds openbaar vervoer 
met zijn vele haltes 
bevordert de middenstand

wij willen door onze bovengrondse actie 
de bezoekers die zaterdag en zondag 
door de lege kokers 
zullen wandelen
wijzen op de gevaren 
van een totale verondergrondsing 
van het antwerps openbaar vervoer

zouden ze bij hun wandeling beseffen
dat ze de leegte van die gangen
éigenlijk te danken hebben

aan onze paddenstoelen-actie
van meer dan dertig jaar geleden?

& wanneer ze ginder 
in het cetrum bovenkomen
dat dat grote stralend-vernieuwde 
centraal station
er nog staat

dank zij diezelfde 
kleine campus metropolitanus? 
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Iemand die ketterijen verkoopt, is nog geen ketter

Wanneer je een of meer geloofspunten verwerpt
van de officiële r.-k. leer, word je door de leden, 
die zich als goede gelovigen beschouwen, 
voor een ketter gehouden. 
Het woord wordt ook in een figuurlijke zin
gebruikt. Dan betekent het: een afwijking of een
dwaling in de leer op het gebied van wetenschap 
of kunst. 
Het krijgt een nog grotere afzwakking in de
uitdrukking ‘ketterijen verkopen’, in de zin dat je
dingen vertelt die wetenschappelijk niet kloppen;
een synoniem van ‘onzin’.
In het Lat. van de middeleeuwen was het woord
‘Cathari’ de benaming van de sekte der ‘Katharen’,
een van de grootste middeleeuwse christelijke
sekten. Zij noemden zichzelf de ‘zuiveren’, 
de mensen met de zuivere leer. Daardoor voelden
zij zich ‘onderscheiden’, en nadien ‘afgescheiden’
van de andere gelovigen. Het begrip ‘zuiver’ luidt
in het Gr. ‘katharos’. 

Daarvandaan komen de Germaanse ‘ketter’-
woorden, zoals het D. ‘Ketzer’ en het Ndl. ‘ketter’.
In de tijd van Jezus en van het beginnend
christendom betekende het Gr. woord ‘hairesis’ 
in het algemeen: een wijsgerige of religieuze
richting of school, zoals Saduceeërs, de Farizeeërs,
de Essenen. 
In het oude Rome was een ‘secta’: een ‘richting’,
‘pad’, ‘weg’, ‘(politieke) partij’, ‘filosofische school’,
‘leer’; in laat Lat.: ‘religieuze sekte’.
Voor het Gr. ‘hairesis’ gebruikte het Lat. zowel
‘secta’ als ‘haeresis’. ‘Secta’ heeft te maken met het
ww. ‘sequi, secutus sum’ (volgen, navolgen,
aanhangen, begeleiden, streven naar). 
‘Hairesis’ hoort bij het Gr. ww. ‘haire_’ (grijpen,
kiezen).
Voor buitenstaanders waren de christenen in het
N.T. een sekte, met name binnen het jodendom een
afzonderlijke groep rondom Jezus in wie zij de
Messias, de Christus, de Gezalfde zagen. 
De officiële overheidsterm voor de ‘kerk’ was nog
in de vierde eeuw ‘secta’.

Tegenwoordig staat ‘sekte’ in de moderne talen
voor: godsdienstige groepering die zich, 
op grond van een afwijking in de leer, 
heeft afgescheiden van een grotere
geloofsgemeenschap.
Paulus heeft het vaak over ‘hairesis’: 
‘Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u
is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is.’
(1 Kor. 11,19) Voor ‘partijvorming’ heeft de SV:
‘ketterijen’; andere vertalingen hebben
‘scheuringen’ (NBG51), ‘onenigheid’ (WV).
Het is bekend wat onze eigen wil allemaal
teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en
losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap,
tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en
rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog
meer van dat soort dingen.’ (Gal. 5,19-21) 
Voor ‘rivaliteit’ (v.20) heeft SV ‘ketterij’, NBG51
‘partijschappen’, WV ‘partijdigheid’.
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MEI, MEI, DE SCHONE MEI,
IS SOMTIJDS EEN STOUTE PRIJ (= een boze vrouw)

In het voorjaar tot de maand juni, kunnen we inderdaad
geplaagd worden door rijm die wordt veroorzaakt door
late nachtvorst. Rijm ontstaat dikwijls bij het opstaan
van de zon, zo tegen de schemering aan. 

Jonge planten, zoals aardappel- en tabaksplanten, heb-
ben daaronder veel te lijden:

IJS IN MEI
NUTTELOOS GETIJ

en:

ZOELE MEI
BOERENGESCHREI

of:

MEIDAUW
GROENE HAUW
MEIVORST
DROGE KORST

We naderen nu met rasse schreden het einde van de
meimaand. En daarover wordt gezegd:

EINDE MEI
STAARTJE VAN DE WINTER

Als nu de eikenbomen bloeien en de bloesems zonder
schade zijn, zal men een voorspoedig jaar hebben:

ALS OP ’T EINDE VAN DE MEI 
REEDS D’EIKELS BLOEIEN
ZAL DAAR EEN GOED, 
VET BOERENJAAR UIT GROEIEN

KRISTIEN VAN ZUMMEREN

hebben aan de wedstrijd deelgenomen

Ketter
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Heer Jezus Christus,
schenk ons die dorsten naar geluk
het levende water van uw heilige Geest,
die Gij beloofd hebt 
aan allen die in U geloven.
Geef dat Hij in ons een bron wordt
waaraan anderen zich verkwikken
tot verheerlijking van uw Naam.

Wij danken en prijzen U,
dat Gij aan ons uw beloften waarmaakt:
dat Gij ons wilt vervullen met uw Geest,
de Geest van Jezus Messias,
in wie wij gered zijn.

Heer God,
die naar uw belofte over uw leerlingen
het licht van uw Geest hebt uitgestort
om hen uw waarheid ten volle te openbaren.

Wij bidden U:
vervul nu ook ons hart met uw Geest
om te verhelderen hetgeen uw Zoon 
heeft gezegd
en ons voor altijd zijn troost en vreugde
te geven.

Heer God,
vul onze leegte met uw volheid,
onze duisternis met uw licht,
onze zwakheid met uw kracht
die is: de Geest van Jezus Christus,
onze Heer.
Amen.

Zondagsgebed
Bij pinkterzondag

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk+Leven 2009. Deze handzame scheurkalender, met vermel-
ding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendings-
kosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwer-
pen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijn-
hof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD,
Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,
09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harel-
beke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg,
Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Meche-
len, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat
100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De
Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


