
mijn kleine diaken

vandaag heb ik voor het eerst
in mijn toch al lange priesterleven
de canon van de paasmis
niet uit een missaal voorgelezen
maar door een kind laten verhalen

dat kwam vanzelf
hoor maar hoe

een meisje van zeven
had in deze goede week in viersel
het verhaal van brood
& wijn
al twee keer gehoord
het laatst op witte donderdag
dus dacht ik: een derde keer

zal ze het wel niet weer 
willen aanhoren
maar ik vergiste mij 
ze hoort dat verhaal maar al te graag
deelde haar moeder me mee

wij dus met z’n allen
rond de houten tafel van het prieeltje
in plaats van naast mij te komen zitten
zoals gewoonlijk
nam ze naast haar moeder plaats
& keek me weer benieuwd aan

hoe oud was die man ook weer?
vroeg ik haar
dertig
antwoordde ze me meteen
en was hij getrouwd 

nee: hij was nog altijd thuis
& waarom was hij nog altijd thuis?
omdat hij door het raam keek
& wat zag hij door het raam?
mensen die ogen hadden
& niet konden zien
oren
& niet konden horen
een mond
& niet konden spreken
een lichaam
& niet konden bewegen
& heeft hij het bij dat kijken gelaten?
nee: 
hij wou naar buiten gaan
& zijn moeder?
die werd bang
bang ?

ja: ooit had een engel 
tegen haar gezegd:
wanneer uw zoon de mensen 
gaat genezen
zullen de mannen in het paleis 
hem doodmaken
waarom?
alle mannen in alle paleizen 
van de wereld
willen dat de mensen blind blijven
& doof 
& stom 
& lam

(vervolg volgende week)

LUC VERSTEYLEN
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EN Lamenteren en klaagliederen zingen, helpt je niet

vooruit

Het woord ‘klaaglied’ komt vijfentwintigmaal voor in
de bijbel; haast uitsluitend in het O.T.; ongeveer de
helft van dit aantal staat in het boek Klaagliederen.
Tot voor kort beschouwde men de profeet Jeremia als
de auteur ervan; tegenwoordig neemt men algemeen
aan, dat de auteur behoort tot de kringen van de
tempelzangers in Jeruzalem.
Het boek bevat vijf klaagzangen over de verwoesting
van Jeruzalem door de Babyloniërs onder
Nebukednessar in 586 v.C.

- ‘Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige
stad. 
Een weduwe is ze geworden, zij die groot was onder
de volken, 
de vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen.’
(Klaagl. 1,1)
- ‘Ach, hoe hult de Heer in zijn toorn Sion in donkere
wolken. 

Hij heeft vanuit de hemel Israëls luister ter aarde
geworpen.’ (Klaagl. 2,1)
- ‘Ach, hoe heeft het goud zijn glans verloren, het
zuivere goud zijn kleur; 
het heilig gesteente ligt op elke straathoek
uitgestrooid.’ (Klaagl. 4,1) 
- ‘Plotseling valt Babel, hef een klaaglied aan! 
Haal balsem die haar pijn verlicht, misschien geneest
ze nog.’ (Jer. 51,8) 
Het Lat. voor ‘klaaglied’ is ‘lamentatio, -nis’, 
en ‘weeklagen’ is ‘lamentari’; vandaar het Ndl.
‘lamenteren’ (weeklagen, jammeren, kermen).

Kloof

Er gaapt, er ligt een grote klove, een diepe afgrond, 
een onoverkomelijke, een wijde, een brede kloof

Al deze woorden komen uit de verschillende
vertalingen van één vers (26) uit Jezus’ parabel over de
rijke man en de bedelaar Larazus (Luc. 16,19-31). 
De rijke leeft weelderig; de bedelaar moet zich

tevreden stellen met de kruimels die van de rijke tafel
vallen. Beiden sterven. De rijke komt terecht in het
dodenrijk waar hij hevig gekweld wordt. Hij ziet in de
verte Lazarus die intussen door de engelen gebracht is
tot aan de zijde van Abraham in de hemel. De rijke
smeekt, dat Lazarus het topje van zijn vinger in water
zou dompelen om zijn tong te verkoelen, ‘want ik lijd
pijn in deze vlammen’. 
Dat wordt hem geweigerd. Abraham zegt:
‘Bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je
leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan
ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, 
maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof
tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil
gaan dat niet kan, 
en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.’
De uitdrukking ‘er gaapt een diepe kloof’ in de zin van
‘onoverbrugbare tegenstelling en afstand’ tussen twee
standpunten, werd misschien aan dit vers (Luc. 16,26)
ontleend.

BART MESOTTEN
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UIT DEN GROOTEN
VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Maandag 8 juni staat een hele belangrijke dagheilige
gepland op de volkskalender. Je kent hem wel: Medardus,
zeg maar Medaar. Een spreuk zegt:

ALS HET REGENT OP SINT-MEDAAR
DAN REGENT HET ZES WEKEN TEGAAR

Ja, zo zeggen wij dat. Maar eigenlijk klopt daar helemaal niks
van. Vroeger stond die Medaar immers op 20 juni gepro-
grammeerd en niet op 8 juni, zoals nu. In 1582 werd de kalen-
der namelijk herschikt en Medaar kwam naar 8 juni en nam
zijn weerspreuken mee. Dus niks daarvan geloven!

Wellicht zal u zich afvragen waarom Medaar een regenheili-
ge is en waarom men in zijn verband altijd spreekt over zes
weken regen, want alle spreuken zeggen datzelfde, hoor
maar:

SINT-MEDARD GEEFT ZIJNE ZEGEN
MET ZES WEKEN WIND EN REGEN

Wel, aan de basis van die spreuken ligt volgende legende...
Ergens in een Vlaamse gemeente ging eens een processie uit
en daarin werd het beeld van Medaar meegedragen. Maar
plots begon het zo erg te regenen dat alle processiegangers
naar huis liepen. De twee die het Medardusbeeld droegen,
plaatsten dat beeld nog vlug onder een struik en liepen ook
naar huis. Daar, onder die struik, bleef dat beeld staan... zes
weken lang. En intussen bleef het maar regenen. Toen men
zich eindelijk herinnerde dat Medaar daar nog altijd onder
die struik stond, ging men hem vlug ophalen. Het beeld stond
nog maar net terug in de kerk of het was gedaan met rege-
nen. Maar omdat men hem zo lang vergeten was, bedacht
Medaar een zoete wraak. En die wraak wordt honderdvou-
dig in spreuken verteld, zoals in deze:

ALS SINT-MEDARD ZIJN SLUIZEN OPENZET
DAN IS HET ZES WEKEN UIT MET DE PRET

KRISTIEN VAN ZUMMEREN

hebben aan de wedstrijd deelgenomen

Klaaglied
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2 - WETENSWAARDIG

God, leer ons begrijpen
wat het zeggen wil: „Ik ben uw Vader.”
Leer ons wie U bent:
wet én tederheid,
tegelijk veeleisend en barmhartig,
hemelhoog verheven
en toch heel dicht bij ons.
Doe ons begrijpen, Vader,
dat elk woord van mensen tekortschiet,
dat wij U eigenlijk 
zouden moeten noemen:
„vader en moeder tegelijk”.
Want geen vader onder mensen is
in staat uw vaderschap 
helemaal te openbaren
zoals het is.

En geen moeder van mensen
is in staat leven te geven
zoals U dat doet.
Zelfs vaders en moeders samen
zijn nog niet bekwaam
te tonen wie U bent.
Drie-ene God,
toon ons van dag tot dag
wat het betekent
één te zijn en vruchtbaar,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Kardinaal Godfried Danneels

Zondagsgebed
Bij Drievuldigheidszondag

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk+Leven 2009. Deze handzame scheurkalender, met vermel-
ding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendings-
kosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwer-
pen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijn-
hof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD,
Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,
09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harel-
beke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg,
Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Meche-
len, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat
100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De
Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


