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OMROEP
• 13 juni, 11.51 uur, IKON
via Nederland 2. Herha-
ling van Het Vermoeden.
Gasten zijn boeddhist
Han de Wit en theoloog
Arjan Plaisier, scriba
(secretaris) van de Protes-
tantse Kerk in Nederland
(PKN).

• 14 juni, 20.15 uur, IKON
via Nederland 2. Paul
Rosenmöller en... De
grenzen van Europa, van-
daag Finland en Noorwe-
gen. Duurzaam en
bedreigd. In Scandinavië
wordt ongeveer een
kwart van alle energie
duurzaam opgewekt. In
Nederland nog geen drie
procent. Wat is de achter-
liggende visie? Ro-
senmöller bekijkt water-
krachtcentrales, verdiept
zich in biomassa en ziet
dat de Finnen hun heil
ook zoeken in de kern-
energie. Zien de Finnen
dat ook als duurzame
energie? Verder bezoekt
hij het noordelijkste volk
van Europa, de Sami.
Wordt hun cultuur be-
dreigd door regels vanuit
‘Brussel’? En wat zijn voor
hen de gevolgen van de
klimaatverandering?

GROOTOUDERS’ ANTWOORDAPPARAAT

Hallo, we zijn er eventjes niet, maar geef gerust uw boodschap
door.

Ben je één van onze kinderen, druk 1.
Moeten we op jullie kinderen passen, druk 2.
Hebben jullie de wagen nodig, druk 3.
Voor een wasje of de strijk, druk 4.
Blijven de kinderen bij ons overnachten, druk 5.
Moeten de kinderen worden afgehaald aan de schoolpoort, druk 6.
Komen jullie zondagmiddag bij ons eten, druk 7.
Komen jullie liever ’s avonds, druk 8.

Bent u iemand uit onze vriendenkring, gelieve dan terug te bellen
tijdens het ontbijt van zeven tot halfacht.

Zeer bedankt, ook om niet te bellen indien het niet dringend is.

Ingezonden door Urbain Vrijdaghs en Jan Umans

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
KERK & leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 
Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@
kerknet.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: ZOETSAPPIG
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Wolfgang van Regensburg. De architect van Europa
TOM ZWAENEPOEL

W OLFGANG
wordt omstreeks
het jaar 924
geboren in Pful-
lingen in Noord-

Schwaben. Hij groeit op in het
benedictijnenklooster van Rei-
chenau aan het Meer van Kon-
stanz. In 964 treedt hij in bij de
benedictijnen in het Zwitserse
Einsiedeln. Vier jaar later wordt
hij priester en vertrekt hij met
medebroeders op missie naar
Hongarije. Vanaf 972 staat hij
aan het hoofd van het bisdom
Regensburg, dat door zijn ken-
nis, ijver en geloof al heel vlug
een modelbisdom wordt. Hij
sterft in 994 tijdens een missie
naar Pupping bij Linz.

Wolfgangs bekendste attribuut
is de bijl, soms afgebeeld in het
dak van een kerkmodel. Volgens
de legende gooide hij aan het
begin van zijn kluizenaarsleven
een bijl van een heuvel en werd
op de plaats waar ze neerkwam
een kerk gebouwd. Bovendien
zou hij de Hongaren hebben
geleerd om bijlen te maken. Voor
Wolfgang is de bijl geen wapen,

maar een werktuig voor de bouw
van een ‘gemeenschappelijk
huis’.

Dankzij hem ontstaan plaatsen
waar mensen zich goed, gelukkig
en geborgen voelen, waar posi-
tieve en aanmoedigende stem-
men weerklinken, waar mensen
een nieuwe heimat vinden. Plaat-
sen waar mensen tot rust kunnen
komen en de rijke stem van de
stilte kunnen beluisteren. Met de
stichting van het bisdom Praag
wordt Wolfgang een van de
architecten van Europa. Histo-
risch gezien is het bijlattribuut
waarschijnlijk ontstaan uit een
misverstand, en wel uit de Pe-
trussleutel die op het wapen van
Regensburg staat afgebeeld.

Wolfgangs concept voor een
gelukkig leven bestaat uit mens-
lievendheid, goedheid, oprecht-
heid en bescheidenheid. Door
zijn bewuste keuze voor het radi-
caal ‘christen-zijn’ neemt hij
afstand van al te vlotte oplossin-
gen en van een oppervlakkige
levenswijze. Hij wil volledig in
Gods nabijheid leven, zonder

halfslachtige compromissen of
geruststellende statussymbolen.
Bedelaars beschouwt hij als zijn
broeders, en hij leidt ze naar rij-
kelijk gedekte tafels.

Omdat ‘vorstelijke machtaan-
stellerij’ en een leven ‘volgens
het evangelie’ niet verenigbaar
zijn, draagt hij ook als bisschop
het habijt van een monnik. Vol-
gens de legende leidt Wolfgang
tijdelijk een kluizenaarsbestaan
aan de Abersee (Wolfgangsee).
In een grot op een berg leidt hij
zo’n streng leven, dat zelfs zijn
begeleidende lekenbroeder niet
kan volharden. Als een helper tij-
dens het rooien van het woud
dorst krijgt, laat Wolfgang een
bron ontspringen, waarvan het
water tot op vandaag genees-
krachtig voor oogziektes heet te
zijn. Na zeven jaar ontdekt een
jager Wolfgangs verblijfplaats.
Hij wordt gevraagd opnieuw zijn
‘bisschopszetel’ in te nemen.

Voor Wolfgang bestaat een
geloofwaardige Kerk uit voor-
beeldige monniken en priesters.
Met een ingrijpende kloosterher-

vorming wil hij de vervallen
Zuid-Duitse kloosters aanpakken.
Zijn idealen zijn tucht, respect en
ingetogenheid, zoals in de regel
van de ‘grote’ Benedictus, die
hem geleerd heeft om christen te
zijn. Monniken eten gemeen-
schappelijk in het refectorium,
slapen in het dormitorium, verla-
ten het klooster nooit op ongele-
gen uren en bewaren op vastge-
legde tijden de stilte. Jongere
monniken nemen deel aan onder-
wijs, de ouderen zingen psalmen,
lezen en bidden. Monniken die
volgens deze regels leven zijn
vergelijkbaar met engelen.

Met de stichting van een Dom-
school in 975 bevordert Wolf-
gang ook de kerkmuziek. De
aangeboden muzikale opleiding
dient hoofdzakelijk voor de
vormgeving van de liturgie. Van-
daag behoren de koorknapen en
jongemannen van de Regensbur-
ger Domspatzen tot de oudste en
beroemdste mannenkoren van de
wereld. Dertig jaar lang, van
1964 tot 1994 leidde de broer van
paus Benedictus XVI, Georg
Ratzinger, dit koor.


