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  Toen ik aan het spelen was, zag ik iemand
wenen. Ik ben naar haar toe gestapt om haar te 
troosten. Makkelijk was dat niet, maar toen ik 
zag dat ze weer gelukkig was, werd ik dat ook.

 Ik droom ervan profkeeper te worden. Dus 
moet ik naar de sportschool. De keuze om bij 
je vrienden op school te blijven of je droom 
waar te maken, is niet makkelijk. Maar als ik 
mijn talenten goed gebruik, kan ik vast de wereld 
een beetje beter maken.

 Toen ik nog klein was, moest ik een be-
langrijke keuze maken. Mijn opa was erg ziek 
en ik mocht kiezen of ik bij hem langs zou gaan. 
Maar ik was bang dat het te zwaar voor me zou 

zijn en dat het me verdrietig zou maken. Nu heb 
ik spijt dat ik opa niet meer gezien heb. Ik denk 
dat hij verdrietig is omdat ik niet voor hem geko-
zen heb.

 Misschien word ik later juf. Ik werk graag 
met jongere kinderen en kan de leerstof goed 
uitleggen. Met die keuze kan ik nu en later veel 
kindjes helpen.

 Keuzes maken is moeilijk, vind ik. Maar 
je moet ze niet alleen maken. Je ouders, familie 
en vrienden kunnen je daarbij helpen. Zo heb ik 
samen met mijn ouders en familie gekozen 
om catechese te volgen en mijn vormsel te 
doen.

e elf leerlingen gingen naar Galilea. Toen zij 
Jezus daar zagen, waren ze heel verwon-

derd. Ze wierpen zich neer om Hem te aanbid-
den, maar sommigen twijfelden. Jezus zei: 
„Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op aarde. Ga dus op weg en maak alle vol-
ken tot mijn leerlingen, door hen te dopen 
in de naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest. Leer hen dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opgedragen 
heb. Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de 
voltooiing van deze wereld.”

naar Matteüs 28, 16-20

       
n Galilea krijgen de leerlingen een hele speciale opdracht. Ze 
moeten overal gaan vertellen dat Jezus leeft en hen ook leren leven 

naar de woorden van Jezus.
Vandaag viert de Kerk het feest van de heilige Drie-Eenheid: Vader, 
Zoon en heilige Geest. Drie in één. Hoe kan dat? De leerlingen waren 
geboeid door de manier waarop Jezus leefde, maar vooral ook door zijn 
verbondenheid met God, die Hij Vader noemde. Hij blijft ons nabij in zijn 
Geest, die ons kracht geeft. Wat gebeurt er als je drie brandende lucifers 
dichtbij elkaar houdt? Juist, dan krijg je één grote vlam. Zo is God: drie 
en toch één.

Kies uit elk hokje een letter.
Als je de juiste letter kiest, 
kan je een woord vormen.

 

 

ondag zijn het verkiezingen. Mama en 
papa moeten gaan ‘stemmen’. Hun keuze is 
belangrijk. Want zo bepalen ze mee welke 

mensen ons land en het grote Europa straks zul-
len besturen. En iedere stem, al is het er maar 
één, maakt echt een verschil. Want door te kiezen 
voor de een of andere partij of politicus, maken we 
ook een keuze voor onze hele samenleving. 
En die heeft mensen nodig die opkomen voor wat 
waardevol is in het leven.

Gelukkig zijn dat nog geen zorgen voor mij, denk 
je nu vast. Maar ook jij moet af en toe kiezen, 
al is het nog niet in een stemhokje. Kiezen wat je 
met je talenten zult doen bijvoorbeeld, of je een 
minder populaire klasgenoot bij je spel betrekt, of 
in welke ploeg je spelen zal. En misschien mocht 
je zelf wel kiezen of je al dan niet je vormsel deed. 
Allemaal keuzes die niet alleen voor jezelf, maar 
ook voor de mensen naast je belangrijk zijn. Want 
ook jouw keuze bepaalt mee hoe de samenleving 
er nu of later uit zal zien. Bij elke keuze die je 
maakt, breng jij dus ook ‘jouw stem’ uit.
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