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ALGEMEEN

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

DE WERELDWIJD WIZENDE PAAL

Luc VERSTEYLEN

zowel leven als dood

worden in viersel gevierd

het ene weekend

iser een doop of een trouw

of krijgt een meisje of jongen
dejeugdzegen

of een wezentje-op-komst
deelisabethzegen

nuwas het een overleden oma
die herdacht werd

vorigjaar

had ik haar uitvaart mogen doen

het was de dochter van onze jarenlange
haarkapper

hier in het xaveriushuis

& ik was dus zeer vertrouwd

met de familie

toen die gisteren aankwam
stond er voor de poort geschreven :
“leve oma lie”

voor ze veel te vroeg gestorven was

was ze nog

naar de brouwerij gekomen

voor de doop van haar kleinkind
&voor de elisabethzegen van een ander
dat ondertussen

ter wereld was gekomen

ik geef de familie van overledenen
altijd deraad

niet de sterfdatum te herdenken
maar zijn of haar geboortedatum

eerst metz’n allen

door de tuin gewandeld
ook een ander jong gezin
was aangekomen

met twee kinderen
die maarwat blij waren
andere kinderen aan te treffen

ik ondertussen nog even naar de straat
naar mijn familielid

william versteylen

die samen met zijn vrouw

een houten wegwijzer

aan het ineenvijzen was

hoe ik die mede-versteylen

leren kennen had ?

meer dan veertig jaar geleden

toen ik zoals elke donderdagavond
mijn vader was gaan bezoeken

& hij een taxivoor mij besteld had

& dejonge chauffeur op de bel

die naam had zien staan zei hij me
bij het beneden komen : ik heet 00k zo

daarna verloren wij elkaar uit het 00g
tot op devieringin de kathedraal

van marguerite versteylen

de dochter van de torenklimmer jaak

zo0 werden wij weer vertrouwder

& stelde hij me voor

dewegwijzer te vervaardigen

voor de eeuwenoude bedevaartsroute
haarlem-compostella

op haar kruising

met de aloude heirbaan
antwerpen-keulen

het gebeurt wel meer in viersel
datverschillende leefwerelden

naast elkaar gaande zijn :

nu die werkzaamheid buiten op straat
& dieingetogenheid binnen in de tuin

WOORDEN ONTVREEMDEN

MICHAEL
Bart MESOTTEN

Met ‘michaélskrachten’ ten strijde
tegen het kwaad

In antroposofische kringen komt
de naam van twee bijbelse figuren
voor: Michaél en Johannes. Er is
vooreerst Michaél, een van de
aartsengelen. In Openbaring wordt
beschreven hoe de aartsengel
Michaél met zijn engelen vecht
tegen de draak met zijn engelen:
‘Toen brak er oorlog uit in de
hemel. Michaél en zijn engelen
bondendestrijd aan metdedraak.
De draak en zijn engelen boden
tegenstand maar werden versla-

gen; sindsdien is er voor henin de
hemel geen plaats meer.’ (Op. 12,7-
8) Vandaar het woord ‘michaels-
krachten’.

Naar dezelfde aartsengel wijst
ook het woord ‘sint-michielszo-
mer’. Op de 29e september wordt
inder.-k.kerk de naamdagvan de
heilige Michaél gevierd. ‘Sint-
michielszomer’ staat dan voor: de
warme dagen rond eind septem-
ber, wanneer die mooi weer geven.

MIDDELAAR

Erwordt een bemiddelaar aangesteld
In een sociaal conflict waar de
twee partijen ver uit elkaar staan,
en waar geen directe oplossing
verwacht kan worden, stelt de
overheid een bemiddelaar aan.
Het woord ‘bemiddelaar’ gaat
terug op de bijbel, maar het wordt
ineenr.-k.theologische of spiritu-
ele context doorgaans verkort tot
‘middelaar’, met als vrouwelijke
tegenhanger ‘middelares’.

Paulus schrijft naar Timotetis: ‘Er
is maar één God, en maar één
bemiddelaar tussen God en men-
sen, de mens Christus Jezus.” (1
Tim. 2,5) In de brief aan de
Hebreeén staat: ‘Maar Jezus is dus
aangesteld voor een eerbiedwaar-

Zondagsgehed

Bij de 11de zondag door het jaar toon Hermans

Moeder Maria

diger dienst, in die zin dat hij
bemiddelaar is van een beter ver-
bond, dat zijn wettelijke grond-
slag heeft gekregen in betere
beloften.’ (Hebr. 8,6)

Het woord ‘Middelaar’ (met
hoofdletter) is een van de verho-
gingstitel van Jezus Christus; hij
steunt duidelijk op de hierboven
geciteerde teksten.

De r.-k. theologie/mariologie
heeft de vrouwelijke titel toege-
past op Maria als de ‘Middelares’:
over haar wordt geleerd dat zij het
eeuwig heil van de mensen bepleit
bij haar zoon Jezus.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Maria,

over de gehele wereld

roepen mensen U aan.

In alle talen wordt U

vereerd en bezongen.

Men heeft U in duizendvoudige namen
geprezen,

maar of men U

Ivoren toren noemt of Gulden Huis,
vOOr alles bent U de Moeder.

Moeder Maria, geef mij de kracht

U te zien als mijn moeder.

Kom onder mijn dak,

in mijn huis.

Laat mij bij alles wat we doen

eerst even met U overleggen,

doe mij dan denken

aan wat U geleden hebt onder het kruis
van Golgotha, waar uw Zoon

te sterven hing.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2010. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle hei-
ligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische
centra in uw buurt: De 3 Lelién, L Id: 59,2000 A 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat 1, 3271 Aver-
bode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel,
02/509.97.32 - LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 - Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,
09/225.48.36 - Pascali,Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30- De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17
- PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 - Castrum Abdij Keizersherg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven,
016/31.00.65-De Peerle, Frederic de 18,2800 M 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oos-
tende, 0477/26.56.17 - Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060
Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

Herinnert u zich het weer van gisteren nog? Regende het? Erg belang-
rijkis dat om te weten, want gisteren was het de feestdag van de belang-
rijkste regenheilige van het jaar, Sint-Medardus. Er zijn voor zijn dag
heel wat weerspreuken die allemaal zeggen dat het nog zes weken zal
regenen als er gisteren regen gevallen is. Luister maar:
SINT-MEDARDUS GEEFT ZIJN ZEGEN,

MET ZES WEKEN WIND EN REGEN.

Onze voorouders hadden heel wat bezweringsgebedjes om Medardus
ertoe aan te zetten het op zijn naamdag droog te houden. Ik heb zo nog
een oud gebedje gevonden:

SINTE-MEDARDUS, HEILIGE MAN,

SPAARONS DE REGEN ALS HET KAN.

ZES WEKEN LANG KOUD EN NAT,

DAT DEUGD NOCH VOORLAND NOCH VOOR STAD.

LAAT DE WOLKEN VERDWIJNEN

ENHET ZONNEKE MAAR SCHIJNEN.

MAAKHET WEERTJE ZOET EN FIJN,

DAN ZULLEN WIJ U ERKENTELIJK ZIJN.

En bleef het dan vroeger inderdaad droog op Medardusdag, dan was
men blij en bouwde men een feestje. Nu ja, een feestje is veel gezegd:
men bakte koeken. En tijdens het bakken van die koeken werd er dan
gezongen:

SINT-MEDARDUS KRIJGT EEN KOEK,

HIJLAPT ERMEE ZIJN BESTE BROEK,

NOOIT WORDT DIE BROEK NIET NAT,

ALWAS MEDARDUS NOG ZO ZAT.

Inonsland paste mendie tekstenigszins aan en hier klonk hetals volgt:
ZESWEKEN ZONDER REGEN,

MEDARDUS HOU HEM TEGEN,

ZES WEKEN VAN PLEZIER,

LEVE DE KOEKEN EN'T GOEJE BIER.

Typisch Belgisch, hé?



