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Zondagsgebed
Bij de 21ste zondag door het jaar 
Er is een liedje
van binnen in mij.
Ik ken de woorden niet
noch de melodie.
Maar ik weet:
er is een liedje
van binnen in mij.
Het is licht
als een schaduw
en vluchtig als de tijd,
onherkenbaar van buiten.
Het is een liedje
van binnen in mij.
Zo vreemd als de glimlach
van een vreemde.
Zo woont uw Geest
als een liedje
van binnen in mij.
Ik mag er woorden
en muziek op zetten.

OPGEPIKT

Bart MESOTTEN

Jezus als de morgenster
In een van de laatste woorden die
de auteur van Openbaring ver-
neemt, zegt Jezus over zichzelf: ‘Ik,
Jezus, heb mijn engel gestuurd om
jullie deze dingen bekend te
maken voor de gemeenten. Ik ben
de telg van David, zijn nakome-
ling, de stralende morgenster.’ (Op.
22,16)
De tweede brief van Petrus maakt
een zinspeling op de gedaantever-
andering van Jezus op de berg.
Daar waren Mozes en Elia versche-
nen; zij onderhielden zich met
Jezus; en er klonk een stem uit de
hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon,
luister naar hem!’ (Marc. 9,7b)
Daarop doelend zegt de brief: ‘Ons

vertrouwen in de woorden van de
profeten is daardoor alleen maar
toegenomen. U doet er goed aan
uw aandacht altijd daarop gericht
te houden, als op een lamp die in
een donkere ruimte schijnt, totdat
de dag aanbreekt en de morgenster
opgaat in uw hart.’ (2 Petr. 1,19) De
Vulgaat heeft hier: ‘...donec dies
inlucescat et lucifer oriatur in cor-
dibus vestris’.

De morgenster als teken van overwin-
ning
Ook in het begin van het boek
Openbaring is de morgenster aan-
wezig. De auteur moet schrijven
naar de engel van de gemeente in
Tyatira: ‘Wie overwint en mij
navolgt tot het einde, zal ik macht
geven over alle volken. Met een

ijzeren herdersstaf zal hij hen hoe-
den, als aardewerk worden ze ver-
brijzeld. Ik geef hem macht, zoals
mijn Vader die aan mij heeft gege-
ven. En ik zal hem ook de morgen-
ster geven.’ (Op. 2,26-28) In de oud-
heid was de planeet Venus (de
morgenster) het symbool van over-
winning en overheersing.

O Oriens
Christus wordt ook de morgenster
genoemd in de ‘O-Antifonen’; hij
wordt aanroepen als de ‘Oriens’.
‘Oriri, ortus sum’ betekent in ver-
band met hemellichamen: ‘opko-
men’. De ‘sol oriens’ (de opkomen-
de zon) is het ‘oosten’.
In de r.-k. vespers van de zeven
dagen (17 tot 23 december) voor
Kerstmis, wordt telkens bij het
Magnificat een antifoon gezongen
die begint met de uitroep ‘O’,
gevolgd door een naam die in het
O.T. gegeven wordt aan de Messias.

Jezus wordt hier genoemd met zijn
Messiaanse titels. Deze antifonen
heten: ‘O-antifonen’ of ‘Grote anti-
fonen’. Ze beginnen, na de ‘O’-uit-
roep, met het woord: 
Sapientia (Wijsheid) 
Adonaï (Heer)
Radix Jesse (Wortel van Jesse)
Clavis David (Sleutel van David) 
Oriens (Dageraad)
Rex Gentium (Koning der volke-
ren)
Emmanuel (God met ons).

Als je de beginletters van deze
zeven woorden achter elkaar
plaatst en ze dan van achteren naar
voren leest, krijg je het Latijnse zin-
netje ‘ERO CRAS’: ‘ero’ (eerste pers.
enk. toekomstige tijd van ‘esse’
[‘zijn’]: ‘ik zal zijn’), ‘cras’ (‘mor-
gen’): ‘ik zal er morgen zijn’; dat wil
zeggen: op kerstdag, dan wordt
immers de geboorte van Jezus her-
dacht en gevierd.

WOORDEN ONTVREEMDEN

MORGENSTER (vervolg)

Luc VERSTEYLEN

haar tuin was haar leven
begrijpelijk dan ook toen zij gestorven
was dat haar zoon & dochter wilden
dat haar uitvaart in die tuin zou
gebeuren

de pastoor had daarvoor naar mij
verwezen omdat die wist dat ik al wel
meer buitengebouwelijke uitvaarten
had gedaan

de urne was in het midden van de tuin
opgesteld met haar foto erbij
daarnaast een mooie schaal
met allemaal woordjes in

ik had de familie & buren gevraagd
om alle blije herinneringen
die ze aan de overledene bewaarden

op een wit kaartje te schrijven

naast de schaal met de woorden
stond een kleiner schaaltje
met zonnebloemzaden in

in het gras daarnaast
stonden in spiraalvorm
eenentwintig bloempotten opgesteld
met een schotel met aarde
& een gieter metr regenwater

ieder mocht daarin het zaadje leggen
het me een handvol aarde bedekken
& met water begieten

het moest helmaal in haar geest
een feest van de vier elementen worden

eerst vertelde ik naar de kinderen toe
het verhaal van de drie levens

daarop volgde de letterlijke 
woord-dienst : ieder nam een woord uit
de schaal & las het voor
al dan niet met een woordje uitleg erbij :

warm
dansen
gastvrij
moedig
zacht
aanstekelijke lach
bolleke koninck
werken in de tuin
vogeltjes
hekel aan poezen
plonzen in de zee
geen zittend gat...

zo werden alle herinneringen aan het
verleden gemaakt tot vermoedens 
van de toekomst

gewoonlijk gebeuren de lezingen
uit een boek of vanop een blad
door enkel twee of drie mensen

vooraan aan het altaar

hier mocht iedereen naar voor komen
& had aan één woordje genoeg

ieder nam daarna een zaadje
& plantte & begoot het

heel de tijd voelde ik de overledene
als het ware achter mij
het gebeuren gadeslaan
& vervuld worden van een grote vreugde

op zeker ogenblik deed ze mij zowaar
aan een de aanwezigen vragen
een fototoestel te gaan halen
zo mooi vond ze de aanblik
van al die vertrouwde mensen
die haar zo liefdevol herdachten

meteen had ik voor mezelf van haar
een nieuwe priesternaam gekregen:

hof-aalmoezenier

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

HOFAALMOEZENIER

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2010. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle hei-
ligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Aver-
bode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel,
02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,
09/225.48.36 • Pascali,Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron,Marktstraat 88,8530 Harelbeke, 0477/26.56.17
• PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven,
016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oos-
tende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060
Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Volgende week dinsdag staat Bartholomeus op de kalender. Bartholo-
meus werd vroeger ook Bartel genoemd.
Het weer op Bartholomeusdag zal je ook terugvinden in het najaar, zegt
de volksweerkunde, volgens deze spreuk:
GELIJK SINT-BARTEL IS GESTELD
IS ’T GANSE NAJAAR BESTELD.

of: SINT-BARTELDAG ONS VAAK VERMELDT
HOE HET IN DE HERFST ZAL ZIJN GESTELD.

Bartholomeus wordt ook de slorenplanter genoemd. Hij doet volgende
week zijn ronde in de moestuinen en legt malse kroppen in de kool-
planten. Niemand mag hem daarbij storen of, met andere woorden: je
mag dinsdag niet door de koolbedden lopen. Zo wil ons volksgeloof
dat. Ook zou Bartholomeus dinsdag met zijn vel over de braambessen
wrijven. Daarmee verwijst ons volksgeloof naar de spinnenwebben die
je vanaf deze periode wel eens over de braambessen ziet. En zijn die
inderdaad te zien, dan zijn de bramen niet meer deugdelijk, zegt men,
want: “Bartholomeus heeft erover gelopen.” Vanaf volgende week gaat
het ook sterk dauwen, althans, zo wil het de traditie. Vroeger werd die
dauw als zeer nadelig beschouwd en zei men: vanaf het ogenblik dat het
sterk dauwt, mag je de vruchten niet meer ongewassen eten. Aan het
eind van volgende week vinden we ook nog op de volkskalender de
volksheilige Augustinus. Hij heeft belangrijke weerspreuken op zijn
naam staan, zoals deze:
OP SINT-AUGUSTIJN ZULLEN DE ONWEDERS OVER ZIJN.

Een andere spreuk wijst er ook op dat de zomer nu langzaam maar
zeker ten einde gaat lopen:

AUGUSTIJN STOPT DE ZOMER IN BED.


