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Zoektocht
Schrap de bomen, de bloemen, de dieren en de voertuigen.
Klaar? Plaats de woorden die overblijven op een rij.
En? Niets van gesnapt? Lees eens zoals de Chinezen…
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evangelie
Een landeigenaar huurt arbeiders om druiven te plukken in 
zijn wijngaard. „Jullie krijgen 1 denarie per dag”, spreekt hij 
af. Later op de dag ziet hij nog werklozen staan. „Wat staan 
jullie de hele dag niks te doen? Kom werken in mijn wijn-
gaard.”
’s Avonds laat wordt iedereen uitbetaald. De arbeiders van 
het laatste uur krijgen 1 denarie. Nu denken de eerste arbei-
ders dat ze meer gaan krijgen. Maar het blijft bij 1 denarie. 
Ze mopperen. De landeigenaar zegt: „Ik doe jullie geen on-
recht. We doen zoals afgesproken. Of zijn jullie jaloers omdat 
ik goed ben voor de laatste arbeiders?” Zo zullen de laatsten 
de eersten zijn, en de eersten de laatsten.
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ooK wie laatst is,

deed ZIJn best
heb jij al eens druiven geplukt? Misschien niet, maar in de 

wijngaard van de Heer heb je vast al wel gewerkt. Door 
een nieuwe klasgenoot in je vriendenkring op te nemen 
bijvoorbeeld. Of door een zieke oma of opa te bezoeken. 
Misschien zaai jij op jouw eigen manier wel vrede uit. Daar-
over gaat deze gelijkenis. Iedereen moet komen werken in 
de wijngaard. En al kom je pas op het allerlaatste moment, 
of lukt het jou niet zo best, je beloning is even groot als die 
van de anderen. Als je maar doet wat je kunt.

Lea	(2)	en	Aneke	(4),	die	in	een	buitenwijk	van	Parijs	wonen,	waren	deze	zomer	welkom	
bij	Tieneke	Vansteenbrugge	en	familie	in	Deerlijk.

herinneringen
aan een FIJne

vaKantie
Martine Croonen

Z ijn jouw vakantieavonturen alweer veilig opge-
borgen? Of droom je af en toe in de klas nog 

even weg bij de leuke dingen die je tijdens die twee 
maanden beleefde? We hopen alvast dat je met 
plezier aan de vakantie terugdenkt en met veel 
enthousiasme het nieuwe schooljaar bent gestart.

Enkele lezers stuurden ons hun vakantiebeleve-
nissen. Niet ver, niet duur en toch plezant, was 
hun leuze. Lees je even mee?

„Ik was een week op vakantie bij boer Jean in 
Haspengouw”, vertelt Julie (7) uit Kuurne. „Geluk-
kig was het niet ver rijden. We logeerden in een 
leuk vakantiehuisje en 
hielpen Jean op de boerde-
rij: koeien melken en eten 
geven, stro halen met de 
tractor op de weide. Wie op 
tijd uit bed was, kon zelfs 
twee keer per dag de handen uit de mouwen ste-
ken.” Julie en haar broertje zetten nog een stapje 
verder in de wereld. „Het blotevoetenpad en op 
mijn verjaardag een uitstap naar Bokrijk, waar ik 
leerde pottenbakken en leer bewerken. Het was 
allemaal even leuk. Ik heb deze vakantie veel ge-
leerd, gezien en ook zelf mogen doen.”
Familie	Sergeant

Marjolein (12), Rosemarie (11) en Charlotte (9) 
uit Wuustwezel durven tijdens de vakantie wel eens 
wat vergeten. Dat leidt soms tot grappige situa-
ties. Gelukkig zijn er altijd lieve mensen in de buurt.
„Dit jaar gingen we op vakantie met trein en 
fiets”, vertellen de zussen. „Trap op, trap af met 
onze fiets in het treinstation, we hadden er best 
moeite mee. Spontaan kwamen enkele mensen 
ons helpen.”

Charlotte: „Toen we logeerden in een vakantie-
hoeve aan zee, had mama na een frisse zwem-
partij de badpakken over de schutting gehangen.” 
Toen we thuiskwamen, merkten we dat we alles 
behalve onze badpakken mee hadden”, vult Ro-
semarie aan. Dus mama terug naar het strand. 
„Het strand was leeg en verlaten, maar onze bad-

pakken lagen verspreid in het 
zand. Wat een gek gezicht 
was dat”, lacht Marjolein.
Mama Bernadette breit nog 
een stukje aan het verhaal: 
„21 juli en op vakantie: geen 

brood, alle winkels gesloten, broodautomaten 
leeg. Dan maar aangeklopt bij een huis, zomaar 
lukraak. De bewoners gaven ons brood, meer dan 
voldoende voor ons gezin. De kinderen maakten 
tekeningen die we ’s anderendaags bij die lieve 
mensen busten.”
Familie	Van	Laerhoven

Ook Kobe (6), Kato (8) en Flore (10) uit Zingem 
kozen voor een vakantie op de hoeve. „Thuis komt 
de melk uit een fles, de eieren uit een doos. Op 
de hoeve dronken we melk van de koeien die we 
zelf hadden gemolken en aten we verse eitjes 
die we bij de kippen gingen roven.” Een auto had 
het gezin niet nodig op vakantie. „Te voet of met 
de fiets naar het strand en de duinen. Echt leuk”, 
besluit het vrolijke trio.
Familie	Taerwe	De	zusjes	Van	Laerhoven	reizen	met	fiets	en	trein.

„Te voet of met de fiets naar het strand
en de duinen. Echt leuk.”


