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Alarmbel
kerk & leven, 28 december 2010

Mijn gelukwensen aan Marcel van 
Nieuwenborgh met zijn column 
De emoties van een anker.
Het kan niet genoeg worden bena-
drukt dat de regering verkeerd 
bezig is in haar zoektocht naar 
geld en dat dit uiteindelijk de 
armen armer en de rijken rijker zal 
maken.
Laat de rijken eerlijk belastingen 
betalen in plaats van hun door 
‘geslepen constructies’ nog meer 
voordelen te verlenen.
En nog dit: staken moet inderdaad 
het laatste middel zijn, maar ik 
denk dat de vakbonden en al wie 
om de medemens is bekommerd, 
gelijk hebben wanneer ze aan de 
alarmbel trekken.
Herman WAES, Brugge 

KU Leuven
kerk & leven, 21 december 2010

Ook in de academische wereld 
kennen nog weinigen het 
begrip ‘katholiek’. Onbekend is 
onbemind.

Tot twintig jaar geleden had ik 
contacten met leidinggevende aca-
demici en stond ik in bewonde-
ring voor hun fenomenale geheu-
gen, hun parate woordenschat 
en verbazende vakkennis. Niette-
min had ik de indruk dat de gods-
dienstige overtuiging van sommi-
gen terugging tot de periode van 
hun plechtige communie. Met 
andere woorden, hun godsdien-
stigheid leek helemaal niet mee 
geëvolueerd met hun proces van 
volwassenwording.

Die vaststelling bleek onder meer 
uit het ridiculiseren van christe-
lijke symbolen, alsof die hoogge-
leerden ook een schouderklopje 
verwachtten vanuit politiek cor-
recte hoek en daarvoor een inspan-
ning leverden om het christendom 
samen op een hoopje te gooien 
met andere verschijnselen, zoals 
het Oost-Congolese Armée du 
Seigneur.

Hun gebrek aan belangstelling 
voor het rooms-katholieke geloof 
en de godsdienstigheid, blijkt uit 
hun onwetendheid dat paus Bene-
dictus XVI gestadig intense con-
tacten heeft met vele academici 
van over de hele wereld. Ook al 
geeft onze binnenlandse pers ver-
keerdelijk de indruk dat wat de 
kerkleider zegt en schrijft, slechts 
een strikt persoonlijke inspiratie is 
van hemzelf of iets dat hem door 
andere en vaak oudere geestelijken 
werd ingefluisterd.

Toch is het de morele plicht van 
diegenen die zich over de K bezin-
nen om na te denken over de men-
selijke waarden ervan, vooraleer ze 
zich onverantwoord en lichtzin-
nig negatief uitlaten.
J. BOERJAN, Brasschaat

Kersttijd en  
nederigheid
kerk & leven, 21 december 2010

Nogal wat lezers maakten de afge-
lopen weken bedenkingen die 
allemaal te maken hadden met 
dat vreselijke woord ‘restauratie’. 
Soms was er een ondertoon van 
wrevel bij. Waarom toch? Zijn we 
dan niet allemaal bekommerd om 

onze Kerk, het godsvolk en ons 
geloof?

De Heer veegde ook maar enkele 
keren sommigen de mantel uit, 
en dat was bijna telkens tegen 
de hooghartige en schijnheilige 
schriftgeleerden – de gezagdra-
gers van het joodse volk in Jezus’ 
tijd – tegen de kooplieden in de 
tempel en ook eens tegen Petrus 
toen Hij hem beval een stap achter-
uit te doen omdat Petrus eigenlijk 
de taal van het kwaad sprak.

Laten wij dat dus niet doen tegen 
elkaar, want wij bekennen ons 
allen tot zijn leerlingen, zijn zoe-
kenden, zijn gelovigen.

Wat wordt er eigenlijk bedoeld 
in de vele bedenkingen met „een 
samenleving, een maatschap-
pij, die gelovig moet zijn”? Waar 
in zijn blijde boodschap heeft de 
Heer ons ooit gevraagd ervoor te 
zorgen dat de samenleving gelovig 
zou zijn? Mogen wij niet stellen 
dat geloven een persoonlijke lief-
desrelatie is en dat wij, het gods-
volk, het geluk hebben die relatie 
te beleven in de gemeenschap van 
wie in Hem gelooft?

Geloven in God doen wij inder-
daad niet alleen, maar gedragen, 
gesterkt door en dag na dag gere-
aliseerd in de schoot van zijn volk. 
Maar het blijft een persoonlijke 
relatie. Credo, ik geloof, is de eer-
ste persoon van de vervoeging.

Zou er geen zeer intense band 
bestaan tussen echte ‘restauratie’ 
en de kersttijd? Echte ‘restauratie’ 
is geen lapwerk, geen autoritair 
terugfluiten. Het is een in ons geval 
teruggeven, een terug in bezit stel-
len van het gelovige godsvolk aan 

de Heer. Augustinus gebruikte 
het woord zelfs om ‘verfrissing’ 
uit te drukken. De kersttijd kan 
voor elk van ons een totale verfris-
sing betekenen van ons geloof, van 
onze persoonlijke relatie met God, 
beleefd en uitgedrukt samen met 
de hele geloofsgemeenschap.

In het kerstgebeuren, de mens-
wording van Jezus, komt aan het 
licht dat God de mens zozeer lief-
heeft, dat Hij zijn eigen Zoon in 
totale kwetsbaarheid en afhan-
kelijkheid als een hulpeloos ukje 
laat geboren worden, in de meest 
armoedige omstandigheden.

Paulus aarzelt niet te stellen 
dat God ons zijn Zoon zond in 
de gedaante van een slaaf. Totale 
nederigheid-ontlediging is dan 
ook een van de fundamentele les-
sen van Kerstmis. Wat een enorm 
contrast met onze menselijke 
eigengereidheid en hoogmoed, die 
ons zo verblinden dat wij niet echt 
kunnen liefhebben. Toch is het dat 
wat Jezus van ons verlangt opdat 
zijn Rijk, dat niet van deze wereld 
is, zou komen.
Fernand FLEURBAEY, Kontich
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Jongeren en  
hun toekomst

”
Een van de mythes die het afgelopen jaar werden ontkracht,  
is dat jongeren materialistisch en niet geëngageerd zijn.  

De indignados bezetten een tijdlang de pleinen van diverse 
Spaanse grootsteden en honderdduizenden actievoerders 
trokken in meerdere Europese landen de straat op. Ook in de 
Arabische wereld namen jongeren het voortouw in de strijd voor 
maatschappijvernieuwing. En onder de slogan Occupy Wall Street 
ontstond in Amerika een protestbeweging van jonge demon- 
stranten die hun tenten bij financiële en politieke machtscentra 
opsloegen.

Bijna elke protestactie van jongeren haalde in 2011 het nieuws.  
Dat had deels te maken met het door velen gekoesterde vooroordeel 
dat de ‘jongeren van tegenwoordig’ zich narcistisch gedragen,  
maatschappelijk ongeïnteresseerd zijn en alleen belang hechten 
aan geld, zeg maar ‘veel geld’ verdienen. Voor wie die mening is toe-
gedaan, ontstond het massale jongerenprotest dan ook niet toeval-
lig. Welke beslissingen onze politici ook nemen, op langere termijn 
betalen  jongeren daarvoor de prijs. Niet dat ze het daarom min-
der goed zullen hebben, maar ze zullen moeten knokken om er te 
komen. De jeugdwerkloosheid in Europa ligt nu hoger dan in het 
afgelopen decennium en vooralsnog lijkt er geen verbetering op 
komst.

Misschien heeft die actiebereidheid van de jongeren echter  
minder met eigenbelang te maken, dan wel met onvrede met een 
samenleving die haar prioriteiten verkeerd stelt. Met een sterke  
weerzin ook voor een politieke cultuur van gevestigde belangen, die 
hen met problemen opzadelt in plaats van ze op te lossen. Niet voor 
niets leren allerlei onderzoeken bij jongeren dat zij het vermogen 
van de huidige politieke leiders om aan een hoopvolle toekomst en 
een cultuur van verbondenheid te bouwen, zeer laag inschatten.

Verbondenheid, het begrip is zo oud als de straat en dat geldt ook 
voor het achterliggende concept om de samenleving bijeen te houden. 
Hoe creëer je evenwel zo’n maatschappelijke verbondenheid?  
Een journalist van De Standaard vroeg het recentelijk aan de  
gerenommeerde reclamemaker Guillaume Van der Stighelen, wiens 
zoon in 2011 door een stom ongeval op een studentenfuif is over- 
leden. Sindsdien helpt Van der Stighelen anderen die met gelijkaar-
dige  ervaringen worden geconfronteerd. Over de vraag naar ver-
bondenheid hoefde hij dan ook niet lang na te denken. Hij verwees 
naar de term ‘naastenliefde’ en vroeg zich af wat er met dat woord is 
gebeurd: „Is het misschien te katholiek?”

In datzelfde interview vertelde Van der Stighelen over Amerikaanse 
kinderen die ’s zaterdags sociaal werk verrichten. Hij benadrukte dat 
je pas vreugde kent als je iets voor iemand kunt doen. „De vraag hier 
is altijd: wat krijg ik en/of wat verdien ik? Die ‘krijgcultuur’ is alleen 
gericht op het ik en dat is het wat de mens vandaag eenzaam maakt.” 
Ook geldinzamelingen voor het goede doel zitten volgens hem te veel 
in die ‘krijgcultuur’: je geeft wat en dan ben je ervan af. Ondanks alle 
mogelijke kritiek op het vaak infantiele showgehalte van een actie als 
Music for Life, ziet Van der Stighelen daarin nochtans een teken van 
hoop: „Je moet er tenminste iets voor doen, al is het maar wafels  bak-
ken of van Aalst naar Antwerpen fietsen. Iets doen voor anderen, dat 
vinden mensen prettig.”

Leuk om dat van een ander te horen. Het bevestigt ook dat de  
opvatting dat de jongeren van nu materialistischer en minder  
maatschappelijk geïnteresseerd zijn, niet klopt. Net zoals het beeld 
van de contesterende babyboomgeneratie van destijds één groot 
romantisch cliché was. De waarheid is dat elke generatie op haar 
manier strijd moet leveren voor de toegang tot de maatschappij.  
Zo is dat altijd geweest. En zo zal het vermoedelijk altijd blijven.”

Bert Claerhout
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