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Nieuwe verlofregeling vanaf januari  
Ingezonden door Marcel Peeters

1. Ziekte
Ziekte is geen reden om thuis te blijven. Een attest van de dokter is geen 
bewijs. Als u in staat bent om naar de dokter te gaan, kunt u ook komen 
werken.

2. Sterfgeval in de familie
Wordt niet verontschuldigd. Voor de overledene kunt u toch niets 
meer doen en iemand anders kan de nodige maatregelen ook nemen. 
Als u de begrafenis plant voor de late namiddag, willen we u graag 
een uur vrij geven, als uw werk gedaan is.

3. Eigen sterfgeval
Hier kunt u op ons begrip rekenen indien a) u ons twee weken vóór uw 
overlijden hebt verwittigd, zodat wij tijdig een vervanger kunnen in-
werken, b) u ons uiterlijk om 8 uur ’s ochtends informeert, zodat wij de 
nodige maatregelen kunnen nemen, c) de handtekening van de arts en 
die van u die bevestigen dat u gestorven bent. Mocht een van de handte-
keningen ontbreken, worden de niet gepresteerde dagen afgetrokken 
van uw jaarlijks verlof.

4. Operatie
Elke chirurgische ingreep is verboden. Wij wierven u aan zoals u bent. 
Een verandering of afname van een orgaan is tegen de bepalingen van 
het statuut.

5. Zilveren/gouden bruilof
Voor zulke ‘evenementen’ worden geen vrije dagen toegekend. Als u 25 
of 50 jaar met dezelfde partner gehuwd bent, mag u blij zijn dat u kunt 
komen werken.

6. Verjaardag
Het is niet uw verdienste om geboren te zijn. Daarom zien wij geen en-
kele reden om u vrijaf te geven.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

Gemma werd geboren in 1878 in 
een eenvoudig plattelandsdorp 
nabij Lucca in Toscane. Al vlug 
werd ze geconfronteerd met het 
onvermijdelijke lijden. Toen ze 
zeven oud was, stief haar moeder. 
Zij had haar dochter geleerd om 
Jezus en zijn moeder, de Maagd 
Maria, te vertrouwen. Geloven 
is allereerst vertrouwen. Negen 
jaar later stierf haar broer Gino, 
drie jaar later haar vader. De toe-
komst van het gezin lag voortaan 
in Gemma’s handen. Nu moest ze 
bovenal het verweesde gezin van 
zes kinderen behoeden voor de 
oprukkende armoede en de onze-
kere toekomst.

Kracht vond Gemma Galgani in 
het gebed en het lijden van Jezus. 
Ook de heiligen waren voor haar 
een onuitputtelijke bron. Ze be-
schouwde haar leven voortaan als 
een eigen kloosterleven, waarbij 
ze inspiratie vond bij haar heilige 
landgenote Gabrielle dell’Addo-
larata. Die behoorde tot de pas-
sionisten, een congregatie die in 
haar naam het lijden van de Heer 
draagt. In september 1900 werd 
Gemma ondergebracht in een ge-
goede familie. Ze probeerde nog 
in te treden bij de vrouwelijke 
tak van de passionisten, maar dat 
werd geweigerd. Lichamelijk uit-
geput stierf ze op 25-jarige leef-
tijd, niet toevallig een paaszater-
dag.

Gemma Galgani geldt als de 
„heilige van de eenzamen”, zoals 
Pater Bruno Moriconi en Armida 
Pezzini haar in een nieuw boek 
over de jonge Italiaanse heilige 
beschrijven. Gemma slaagde erin 
om steeds vrolijk en opgewekt 
door het leven te stappen, ook al 
werd ze vaak niet begrepen door 
haar omgeving en moest ze veel 
lijden. Wat gaat er schuil achter 
de glimlach van de heilige Galga-
ni? Haar vriendelijke en minzame 
verschijning en haar vrolijkheid 
kwamen uit het geloof. Ondanks 
het verdriet en de persoonlijke te-
genslagen stond ze maximaal ten 
dienste van haar medemensen. Zo 
stond haar glimlach symbool voor 
de liefde van Jezus Christus voor 
het hele mensdom. Dat blijkt ook 
uit haar woorden: „Jezus, ik zou 
met mijn stem de grenzen van de 
hele wereld willen bereiken.”

In het gebed sprak ze iedereen 
aan en vroeg hun om in het hart 
van Jezus binnen te treden. Hoe-
wel ze geldt als de ‘heilige van de 
passie’, werd Gemma niet aan-
getrokken door het lijden, maar 
door de liefde die Jezus ertoe 
bracht om alles weg te schenken 
en alles te aanvaarden, zelfs de 
eigen kruisiging, om zo de liefde 
van God aan de wereld te schen-
ken. De heilige Italiaanse leert 
ons wat ‘echte liefde’ is. Vandaag 
wordt er zoveel over liefde gespro-

ken en geschreven, maar vaak is de 
definitie een synoniem voor ego-
ïsme en het verlangen om alles te 
bezitten. Liefde is veeleer vrijheid 
en vertrouwen. De heiligen van de 
katholieke Kerk bevestigen met 
hun eigen biografie dat de liefde 
sterker is dan de dood. Wij heb-
ben een transparante liefde no-
dig, ongeacht de situatie waarin 
we verkeren.

Gemma was eenzaam. Ze was 
niet in staat om in te treden in 
een of andere kloosterorde. Ze 
werd geconfronteerd met een ge-
ïsoleerde eenzaamheid, die diep 
doordrong in haar verzwakte li-
chaam. Toch vond ze de genade 
om zich geestelijk te sterken en 
vrolijk te leven. Ze gaf niet toe aan 
de omstandigheden die volston-
den om voortaan vertwijfeld en 
gedeprimeerd te leven. Ze vond 
kracht in het eenvoudige gebed. 
Het enige ‘wapen’ tegen eenzaam-
heid, is een ‘jij’ te vinden, naar wie 
men kan gaan. In het gebed vindt 
de gelovige deze persoon in God, 
die altijd bereid is om te luisteren 
en te helpen, hoe moeilijk de om-
standigheden ook zijn.

Gemma Galgani had slechts één 
levensdroom: intreden in een 
kloosterorde. Ze hunkerde naar 
een plaats, waar ze dichter bij de 
Schepper en zijn Zoon kon vertoe-
ven. Hoewel ze meermaals werd 
gevraagd om in een huwelijk te 

stappen, voelde ze dat ze een an-
dere roeping had. Toen ze her-
haaldelijke keren door het kloos-
ter in Tarquinia werd afgewezen, 
was Gemma erg ontgoocheld. Ze 
was ervan overtuigd dat ze alleen 
op die plaats gelukkig kon zijn. 
„Ze willen me niet tijdens mijn 
leven, maar als ik sterf, zullen ze 
me zoeken”, zei ze tot een tante.
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Omroep

29 januari, 9 uur, Braambos via 
VRT één (herhaling omstreeks 23.30 
uur via Canvas). Derde aflevering 
van de vierdelige serie God over 
de taalgrens. De Kerk in Franstalig 
België. Banneux en Beauraing 
zijn bekende bedevaartsoorden 
in Wallonië, ook door Vlamin-
gen druk bezocht. Maar er zijn 
uiteraard nog meer plaatsen, ge-
meenschappen en initiatieven in 
katholiek Franstalig België die 
het ontdekken waard zijn. Vier 
gidsen wijzen de Vlaamse kijkers 
de weg. In een reeks van vier uit-
zendingen stippen ze plaatsen 
aan waar het christelijke geloof 
leeft en leven geeft. Ze stellen ver-
nieuwende initiatieven voor die 
in Vlaanderen vaak weinig weer-
klank krijgen. Carine Brochier 
werkt in Brussel voor het Insti-
tut Européen de Bioéthique. Ze 
is vertrouwd met het Franstalige 
geloofsleven in de hoofdstad. Ze 
laat de kijker kennismaken met 
de gemeenschap van La Viale Eu-
rope en het Institut Sophia. In La-
vaux-Sainte-Anne raakte ze diep 
onder de indruk van de Fraternité 
de Tibériade.


