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Tijdens het eerste jaar van zijn 
pontificaat sprak de Duitse paus 
Benedictus XVI behalve een Chi-
leense pater, een Poolse aarts-
bisschop en een Poolse paro-
chiepriester ook een Italiaanse 
kanunnik en een Italiaanse kapu-
cijn zalig. De rode draad doorheen 
het leven van beide Italianen is 
een bescheiden levensstijl en een 
overtuigende geloofsbelevenis.

Gaetano Catanoso werd geboren 
in 1879 in het Italiaanse dorpje 
Chorio di San Lorenzo. Hij werd 
tot priester gewijd voor het aarts-
bisdom Reggio Calabria-Bova. Hij 
was kapelaan en pastoor in meer-
dere parochies. Voorts was hij 
spiritueel directeur van het dio-
cesaan seminarie, ziekenhuispas-
tor en biechtvader voor klooster-
lingen. Catanoso stichtte ook een 
zustercongregatie. Hij overleed in 
1963 in Reggio Calabria. In 1997 
verklaarde Joannes-Paulus II hem 
zalig.

Catanoso was een vereerder en 
apostel van het heilige Gelaat van 
Christus. „Het heilige Gelaat,” 
zo zei hij, „is mijn leven, mijn 
kracht.” Daaruit vloeide zijn eu-
charistische vroomheid voort. 
Volgens Catanoso vinden de gelo-
vigen het „echte Gelaat van Jezus” 
dat ze willen aanbidden, in de 
„goddelijke eucharistieviering”. 
De dagelijkse mis en de frequente 
aanbidding van het heiligste sa-

crament voedden zijn priester-
schap. Standvastig en vol over-
tuiging stapte hij naar armen en 
zieken. Hij verkondigde op over-
tuigende wijze de Blijde Bood-
schap en schonk veel aandacht 
aan catechese en het sacrament 
van de verzoening. Het leven van 
deze heilige bloeide open uit de 
geest van de liefde, de eenvoud en 
de bereidwilligheid om zich vol-
ledig ten dienste van de anderen 
te stellen. Door je leven te wijden 
aan de anderen, verlies je niets. 
Integendeel, je verrijkt je eigen 
persoonlijkheid met goddelijke, 
eeuwige waarden.

Iedere mens heeft een eigen ge-
laat dat verwijst naar het karakter, 
de identiteit, de persoonlijkheid. 
In de wereld van de machtigen, 
sterken en rijken wordt dit ge-
zicht vaak bedekt met een verra-
derlijk masker. De ondergang van 
normen en waarden, van christe-
lijke gevoelens of gedachten zoals 
solidariteit en rechtvaardigheid, 
wordt het duidelijkst als het mas-
ker vergroeid is met het gezicht. 
Wie dan nog de moed heeft om 
het masker af te nemen, zal tot 
de vaststelling komen dat het ge-
laat niet langer herkenbaar is. Dat 
staat in fel contrast met het „echte 
Gelaat van Jezus”.

De laatste zalige die paus Be-
nedictus XVI in 2005 heilig ver-
klaarde, was Felix van Nicosia, de 

kloosternaam van Giacomo Amo-
roso (1715-1787). Felix, geboren 
in het Siciliaanse Nicosia, was als 
lekenbroeder lid van de orde van 
de minderbroeders kapucijnen. 
Meer dan veertig jaar lang ver-
vulde hij de typisch franciscaanse 
taak van bedelaar. Zijn zaligver-
klaring werd geleid door paus Leo 
XIII in 1888. Bij elke vrolijke of 
droevige gebeurtenis had hij de 
gewoonte te onderstrepen dat al-
les „uit liefde voor God” gebeurt. 
Ook de gelovigen van de eenen-
twintigste eeuw begrijpen hoe in-
tensief en concreet in hem de erva-
ring van de liefde van God was, die 
in Christus aan de mens geopen-
baard werd. Deze „zoon van Si-
cilië”, zoals paus Benedictus XVI 
hem tijdens de heiligverklaring 
noemde, is een mooi voorbeeld 
van een nederige kapucijn die de 
oorspronkelijke waarden van de 
franciscaanse traditie omzet in 
werkelijkheid. Zijn levenskracht 
haalde hij uit de kerngedachte 
van het rooms-katholieke geloof: 
Deus caritas est, God is liefde.

Tot op vandaag kan de heilige 
Felix de zoekende mens heel wat 
levenswijsheid meegeven. Zo 
vraagt hij de waarde van kleine, 
zelfs onbenullige dingen te her-
ontdekken. Precies die kleinighe-
den maken het dagelijkse leven 
kostbaarder, zinvoller, aange-
namer. Bovendien onderstreept 

de heilige Felix de betekenis van 
familie en de inzet voor broers en 
zussen, ouders en grootouders. De 
liefde die aan de basis van de ge-
boorte van ieder kind ligt, wordt 
zo doorgegeven aan ouders, kin-
deren en kleinkinderen. Niemand 
is geboren om alleen te zijn. Iedere 
mens hunkert naar het gevoel om 
te beminnen en bemind te wor-
den. Wat je als mens geeft, krijg 
je ook terug, niet zozeer op ma-
terieel vlak, maar veeleer op gees-
telijk en spiritueel vlak. De echte 
en duurzame vreugde, waarnaar 
ieder menselijk hart voortdurend 
verlangt, is een vrucht van liefde.
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12	 februari,	 9 uur, Braambos via 
VRT één (herhaling omstreeks 23 uur 
via Canvas. Na de actua-rubriek 
Close-up de laatste aflevering van 
God over de taalgrens. De Kerk in 
Franstalig België. In een vorig leven 
was Eric de Beukelaer de Frans-
talige woordvoerder van de Bel-
gische bisschoppen, vandaag is 
hij deken van Luik. de Beukelaer 
belicht uiteenlopende nieuwe 
vormen van christelijk leven: het 
klooster en de pub van de domi-
nicanen in Louvain-la-Neuve, 
de gemeenschap van Le Chemin 
Neuf in de Karmel in Méhagne en 
de parochie van Sainte-Julienne 
in Namen. Tot slot het gesprek 
Doorgeven dat geloof. De Europese 
Unie focust dit jaar op de solida-
riteit tussen de generaties en ook 
voor het geloof is die band tussen 
generaties cruciaal. Meer bepaald 
voor de overdracht ervan. Mensen 
vragen zich soms af of er bij de 
geloofsoverdracht niet wat fout 
liep. Of die mening een brug te 
ver is, toetst Braambos af in een 
rondetafelgesprek. Wat kan er 
van het geloof eigenlijk het best 
worden doorgegeven en op welke 
manier?
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Theologie  Ingezonden door G. W.

Daarop stelde Jezus hun de vraag:

– Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?

En zij antwoordden:

– Gij zijt de eschatologische manifestatie van het kerugme, waarin wij 
de uiteindelijk betekenis erkennen van onze intersubjectieve relaties.

En Jezus zei:

– Wablief?

Psychologie  Ingezonden door Puck Claes

Een gedeprimeerde man bezoekt zijn psychiater. De psychiater:

– Walter, je moet meer van jezelf houden. Je moet jezelf graag zien.

De man:

– Maar dokter, ik zie mezelf heel graag. Helaas is het niet wederzijds.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


