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Mia BERTMANS

Farizeeën en een paar schriftge-
leerden naderen Jezus. Ze merken 
dat sommigen van zijn leerlingen 
brood eten zonder eerst de han-
den te wassen. „Waarom leven uw 
leerlingen niet volgens de traditie 
van onze voorouders, maar eten zij 
met onreine handen?”, klinkt het.

De handen of de vingertoppen 
wassen vóór het eten is een zinvol 
‘reinheidsvoorschrift’. Terzelfder 
tijd heeft het ritueel hier een re-
ligieuze betekenis: je verschijnt 
immers zuiver voor God voor het 
maaltijdgebed. Zo zijn er meer 
dingen waaraan de Joden bij over-
levering vasthouden.

Voedsel dat van de markt komt, 
eten Joden nooit zonder het vooraf 
te reinigen. Bekers, kruiken, kan-
nen en koperen vaatwerk spoelen 
ze zorgvuldig om. Het zijn rituelen 
die iedere gelovige Jood volgens de 
voorschriften stipt naleeft. Daar is 
niets verkeerds aan en Jezus keurt 
dat ook niet af.

Wel wijst hij hierop: zijn het 
louter rituelen of gaat het daad-
werkelijk over het zuiver voor 
God verschijnen? Hij maakt er 
geen probleem van dat Farizeeën 
en schriftgeleerden de mensen 
tegemoetkomen om hen de Wet, 
de Thora, te doen onderhouden. 
Hij is zeker niet tegen de Wet van 
Mozes. Daarentegen geeft Jezus 

scherpe kritiek op talrijke toege-
voegde verboden en geboden. De 
Farizeeën proberen de wet zo stipt 
mogelijk na te komen en koppelen 
er een hele traditie aan vast, net 
alsof je Gods wil daarin leert ken-
nen. Toch vinden de hogepriesters 
en de oudsten, de leiders van het 
volk, dit hele systeem enorm be-
langrijk. Het wordt als het ware 
hun godsdienst. Zien en horen ze 
God nog? Staat de letter van de wet 
hen niet in de weg? Kunnen ze met 
zo’n godsdienst God waarachtig 
zuiver ontmoeten?

Stel je voor hoe al die verplich-
tingen wegen op de mensen: een 
vreselijke last, zeg maar een juk op 
hun schouders. Jezus spaart zijn 
woorden niet. Hij antwoordt op 
de daarnet gestelde vraag van de 
schriftgeleerden en de Farizeeën: 
„Huichelaars! Hoe treffend heeft 
de profeet Jesaja over jullie gezegd: 
‘Dit soort volk eert mij met de lip-

pen, maar hun hart is ver van mij. 
Hun eredienst heeft geen enkele 
waarde, wat zij leren en opleggen 
zijn louter menselijke wetten. De 
wet van God leggen jullie naast 
je neer. Maar aan de traditie van 
mensen houden jullie vast’.”

Elke schijnheiligheid wijst Jezus 
resoluut af. Hij weet dat God niet 
afgaat op uiterlijke schijn en vorm, 
noch op ‘lippendienst’ of plech-
tig protocol. Voor Hem zijn geen 
grootse intellectuele woorden no-
dig, geen machtige instellingen 
met richtlijnen over ‘wat mag en 
niet mag’. Neen, God heeft meer te 
vertellen dan dat. Niet de mensen-
wet telt, maar het hart telt.

Daar komt het op aan.

Zie ook Mia Bertmans, De man naar 
mijn hart, Halewijn, Antwerpen, 
2010, 96 blz., ISBN 978 90 8528 
141 2, 16 euro (www.halewijn.info).

EVEN STOP

Waar het op aankomt

Zondagsgebed

Bij de 7de zondag door het jaar  
Marcel Kumpen, Eenvoudige gebeden.

Dan roept U mij

Nog even waakt de nacht
over deze aarde en mijn leven.
Ik hoor het ritme
van mijn slapend ademhalen.
Het eerste geluid
van deze nieuwe dag.

Dan spreekt U mij aan, mijn God,
en vraagt mij op te staan
en uw weg te gaan.
U bent zelf de weg
die ik vandaag wil volgen.

Mijn hand rust op de tafel
tussen kruimels en vlekken.
Brood gegeten, koffie gemorst.
Ik zet de deur wijd open
en een nieuwe dag rolt naar binnen.

Dan roept U mij
om aan de slag te gaan, mijn God,
om uw werk van goedheid en liefde
te verrichten.
Dat is alles wat ik wil.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag is het Aswoensdag. Het gebruik bestond en bestaat nog om 
vandaag naar de kerk te trekken om er het askruisje te krijgen op je voor-
hoofd. Daarover vond ik op een volkskalender volgend versje:
ASWOENSDAG, ASWOENSDAG,
DAN GEMME OEM EEN KROIZEKE,
AS DE PASTOOR NI THUIS EN IS,
DAN GEMME NAAR ’T KEUSTERS HOIZEKE.

Aan deze dag is veel bijgeloof verbonden. Zo meenden onze voorouders 
het volgende: als de zon vandaag schijnt, zal de eerste aar van het winter-
koren en het tarwe van een uitzonderlijke schoonheid zijn.

Bovendien meenden ze dat wat vandaag wordt gezaaid altijd groen 
blijft. Men was er tevens van overtuigd dat als de zon vroeg zou opko-
men, het zaad ook vroeg rijp zou zijn. Vandaag mooi weer geeft ook alle 
kansen op succes voor de erwten. 

Een spreuk voor Aswoensdag zegt:
NU LENGEN DE DAGEN
NAAR IEDERS BEHAGEN.

Net sprak ik al over de zon op Aswoensdag. Zonneschijn vandaag is voor 
de boer erg belangrijk, want:
SCHIJNT DE ZON OP ASWOENSDAG:
ZE ZAL SCHIJNEN TOT PASEN.

En nog een andere spreuk:
ALS OP ASWOENSDAG DE ZONNE SCHIJNT,
DAN WORDT HET EEN GOED APPELJAAR.


