
Dure energie
kerk & leven, 18 januari 2012

Sta me toe als abonnee en als 
algemeen directeur van de Fede-
ratie der Brandstoffenhande-
laars (Brafco) te reageren op uw 
artikel Samen tegen dure energie. 
Ik lees daarin een niet-gefun-
deerde aanval op de stookolie-
sector, waarbij de lezer een rad 
voor de ogen wordt gedraaid. 

Tegelijk is het een kaakslag voor 
de vele brandstoffenhandelaars 
die zich dagelijks inzetten om 
hun klanten een persoonlijke 
service te bezorgen, maar die 
zelf het slachtoffer zijn van de 
hoge energieprijzen – kleinere 
leveringen, hogere distributie-
kosten, meer werkkapitaal ver-
eist, kortere betalingstermijnen 
bij petroleummaatschappijen, 

hoger risico op wanbetaling, 
enzovoorts.

Beweren dat stookolie duur-
der en vervuilender is, is de 
waarheid geweld aandoen. Het 
prijsverschil tussen aardgas en 
huisbrandolie is vrij klein. Een 
prijsvergelijking tussen beide 
energieën over de afgelopen tien 
jaar wijst duidelijk in het voor-
deel van huisbrandolie. Boven-
dien is de prijs van huisbrandolie 
in ons land een van de laagste in 
Europa. Dat is onder meer te wij-
ten aan het fijnmazige netwerk 
van handelaars, dat garant staat 
voor een competitieve markt-
werking en scherpe prijzen. 
Stookoliegebruikers kunnen, in 
tegenstelling tot aardgasklan-
ten, zelf bepalen wanneer en bij 
wie ze hun energie aankopen.

Als u schrijft dat stookolie ‘ver-
vuilender’ is, laat u zich zonder 
meer (ver)leiden door de pro-
motiecampagnes van de aard-
gaslobby, hoewel die niet weten-
schappelijk onderbouwd zijn. 
Er zijn studies die aantonen dat 
aardgas helemaal niet milieu-
vriendelijker is.

Wat tot slot de stelling ‘sa-
menaankoop brengt soelaas’ 
betreft, wijs ik erop dat stook-
oliegebruikers niet aan een 
‘samenaankoop’ hoeven deel te 
nemen om een interessante kor-
ting te bekomen. Houd er ook 
rekening mee dat via ‘samenaan-
kopen’ soms megakortingen 
worden voorgespiegeld waar-
bij het prijsvoordeel zo goed als 
onbestaande is.
Johan MATTART, via e-mail

Vader Triest
kerk & leven, 11 januari 2012

Ik ben student en zou graag rea-
geren op uw artikel Wat had Vader 
Triest hier gedaan? Ik was posi-
tief verrast te vernemen dat er 
in derdewereldlanden aandacht 
wordt geschonken aan de psychi-
sche gezondheidszorg. Een goede 
gezondheid is een van de voor-
naamste waarden in het leven. 
Gezondheidszorg behoort tevens 
tot de rechten van ieder mens.

Door in Ethiopië een tweede 
psychiatrische instelling te voor-
zien, wordt er niet alleen aan de 
fysieke gezondheid, maar ook 
aan de psychische hulpverlening 
onder de Ethiopische bevolking 
gewerkt. Velen kampen er met 
psychische problemen.

Een goede babbel en een luis-
terend oor verrichten soms won-
deren om mensen weer zin in het 
leven te doen krijgen. Ik vind het 
dan ook zeer positief dat de broe-
ders van Liefde zich zo voor de 
psychiatrische zorg in de derde 
wereld inzetten.
Felien SIMONS, Tongeren
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Vasten is je 
bezinnen over 
je geloofskeuze

”
Vandaag, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd.  
De bestrooiing van het voorhoofd met gewijde as staat  

symbool voor de geest van de vastenperiode. Voor de christen is  
dat een tijd van boete en bekering, verzoening en solidariteit,  
maar vooral van bezinning over onze keuze voor God en onze  
verantwoordelijkheid voor de wereld. We doen dat in navolging  
van Jezus, die volgens Matteüs 2, 4 veertig dagen en nachten vastte. 
Toen Hij uiteindelijk honger kreeg, werd Hij met de verlokkingen 
van de duivel geconfronteerd. Maar Jezus hield stand, Hij koos niet 
voor macht en succes.

Jezus’ keuze is duidelijk, maar hoe zit het met de onze?  
De veertigdagentijd is geschikt om ons daarover te buigen. Geen  
makkelijke opgave. Een levenskeuze maken en die uitzuiveren,  
is veel ingrijpender dan ons af en toe een versterving op te leggen. 
Daarmee bedoelen we niet dat verstervingen geen zin meer  
hebben, integendeel. In een samenleving waarin seksualiteit het 
leven beheerst, de aandacht voor eten en drank maniakale proporties 
heeft aangenomen en de kooplust met alle mogelijke middelen wordt 
aangewakkerd, kan een beetje ascese beslist geen kwaad.

Nooit eerder waren er dan ook zo vele vormen van onthechting 
denkbaar die onze levenskwaliteit ten goede komen. Soberder  
maaltijden, ongetwijfeld. Waarom ook niet wat zorgvuldiger omgaan 
met de massamedia, het woord en de stilte? Af en toe eens zwijgen 
bijvoorbeeld, om des te aandachtiger te luisteren naar wie tot ons 
spreekt. Ook al vinden sommigen het klassieke vasten in de zin van 
‘zich verstervingen opleggen’ niet meer van deze tijd, de religieuze 
betekenis van ascese en onthechting blijft overeind, namelijk: meer 
met God en met ons geloof bezig zijn. Uiteindelijk was dat destijds 
ook de bedoeling van het derven van voedsel. Vorige generaties gin-
gen er – niet helemaal ten onrechte overigens – van uit dat wie altijd 

een volle maag heeft of alleen met zijn uiterlijk is begaan, minder 
alert en waakzaam leeft. En dus minder attent is voor God.

Dat alles maakt duidelijk dat het christelijke vasten ook niets te 
maken heeft met modieuze wellnesspraktijken, zoals vastenkuren en 
lichamelijke therapieën, die louter het individuele welbevinden op 
het oog hebben. Het christelijke geloof staat in menig opzicht haaks 
op dat soort spirituele en fysieke behaaglijkheid. Het geloof verstoort 
onze geestelijke rust, het zadelt ons op met gewetensvragen en vraagt 
van ons altijd en overal solidariteit met wie het minder goed heeft. 
Vasten is voor de christen hoe dan ook een synoniem van delen.  
De kerkelijke vastenactie heet niet voor niets Broederlijk Delen.

God vraagt van ons niet het onmogelijke. Hij verlangt niet dat  
we ons overgeven aan extreme ascese, antiwereldse neigingen en 
rigoureuze zelfkastijding – praktijken waartoe sommige  
monniken in het vroege christendom hun toevlucht zochten.  
Abba Antonius, de vader van het kloosterleven, waarschuwde vele 
eeuwen geleden al voor diegenen die hun lichaam door boetedoening 
uitputten en bij wie ascese in razernij ontaardde. „Aangezien ze de 
gave van het onderscheid niet bezaten, heeft het hen alleen verder van 
God verwijderd”, zei Antonius.

Ascese en vasten zijn middelen om door het bedwingen van onze 
hartstochten de zuiverheid van het hart te bereiken – de noodzake-
lijke voorwaarde om God zodanig te ervaren dat we ons leven door 
Hem laten veranderen. Daartoe moeten we onszelf bevrijden van 
alles wat ons innerlijk en uiterlijk belast, beheerst en ontoeganke-
lijk maakt. Laat iedereen nagaan wat op hem van toepassing is. Noch 
het aantal verloren kilo’s, noch het aantal uitgespaarde consumpties, 
noch de andere verstervingen bepalen evenwel het welslagen van de 
vasten. Wat telt, is dat we met Pasen onze keuze voor Hem hernieu-
wen om in de toekomst nog intenser met Hem bezig te zijn.”

Bert Claerhout
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