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Mia BERTMANS

Op weg naar Jeruzalem neemt 
Jezus de twaalf nogmaals apart. 
Hij kondigt hun opnieuw aan dat 
Hem daar een lijdensweg wacht. 
Hij zal zijn leven geven, zijn dood 
nadert, maar de leerlingen begrij-
pen er niets van. Zij kunnen er niet 
bij dat Hij moet lijden, sterven en 
zal verrijzen. Die woorden blij-
ven hun duister. Het lot dat Jezus 
en hen te wachten staat, willen ze 
liever niet horen en nog minder 
zien. Ze werken Hem tegen en Pe-
trus wil Jezus zelfs tegenhouden. 
„Weg, satan, achter Mij!”, roept 
Jezus hem heftig toe. „Volg Me lie-
ver en houdt Me niet tegen op die 

weg.” Jazeker, ogen hebben die 
apostelen, maar zien doen ze niet.

Toevallig zit er een blinde bede-
laar langs de weg, Bartimeüs is zijn 
naam. Hij is een man die leeft aan 
de rand van de samenleving. Uit-
gerangeerd. Je moet het maar bele-
ven, blind en bedelaar zijn. Barti-
meüs hoort dat er veel volk bijeen 
is en vraagt de voorbijgangers wat 
er aan de hand is. „Jezus van Naza-
ret gaat voorbij”, antwoorden ze. 
Op slag begint hij te schreeuwen: 
„Jezus, Zoon van David, heb mede-
lijden met mij!”

„Hou je mond!”, snauwen ze hem 
toe. Geef toe, erg vriendelijk zijn 
ze niet, maar Bartimeüs houdt vol. 
Hij hoopt, hij vertrouwt. En nog 

harder roept hij als een kreet om 
hulp: „Jezus, Zoon van David, heb 
medelijden met mij!” Deze blinde 
man gelooft werkelijk dat Jezus 
hem kan redden. Hij is de Messias.

Jezus blijft staan. „Zeg dat hij 
hier komt.” Ze roepen de blinde, 
hij werpt zijn mantel af en springt 
overeind. Hij staat nu vlak voor Je-
zus. „Wat kan Ik voor je doen. Wat 
wil je?”, vraagt Jezus. Dezelfde 
vraag stelde Hij eerder aan de twee 
zonen van Zebedeüs. Bartimeüs 
stelt zich klein en nederig op hij 
vraagt geen ereplaats, geen macht. 
Neen, hij wil alleen ‘zien’. „Rab-
boeni, dat ik weer kan zien!”

„Word ziende! Je geloof heeft je 
gered.” Onmiddellijk kan Barti-
meüs weer zien. God lovend volgt 
hij Jezus. Hij, de bedelaar, volgt 
Hem op zijn weg. Hier is geen 
sprake van onbegrip of tegenkan-
ting. Neen, Bartimeüs ‘ziet’ met 
een sterk geloof wie die Jezus is.

Daar staan de leerlingen, ziende 
blind. Geestelijk verblind. „Zij 
hebben ogen, maar zien niets.” 
Nog altijd begrijpen ze niet wie 
hun meester is. Drie keer voorspelt 
Jezus hen zijn lijden, dood en ver-
rijzenis en vraagt zijn apostelen 
Hem te volgen. Maar het dringt 
niet tot hen door. Hun zicht is 
vertroebeld door alles en nog wat. 
Willen ze in Jezus’ voetsporen tre-
den, dan moeten ze leren ‘zien’. 
Wie van hen waagt het Jezus te vol-
gen tot onder het kruis? Bartimeüs 
doet het. Hij is een bijzondere leer-
ling.

Zie ook Mia Bertmans, 
De man naar mijn hart, 
Halewijn, Antwerpen, 2010, 96 blz., 
ISBN 978 90 8528 141 2, 
16 euro (www.halewijn.info).

EVEN STOP

Een bijzondere leerling

Zondagsgebed

Bij de 4de paaszondag  Parochie Heilbronn

Gij die ons roept

Gij roept ons op om het leven te vieren.
Roep ons Heer, wij luisteren.
Gij nodigt ons uit op uw liefdesfeest.
Nodig ons maar uit Heer, wij volgen.
Gij brengt ons samen om een lied van hoop aan te heffen.
Verzamel ons, Heer, wij zullen graag zingen.
Gij deelt uzelf uit in Brood en Wijn.
Deel uzelf mee, Heer, wij zullen wel delen.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag is het de feestdag van Marcus en een van de spreuken op zijn 
naam zegt:
MARCUS DIE BONEN PLANT,
HOUDT VAN REGEN OP HET LAND.

Vroeger werd er op Marcusdag altijd een speciale mis opgedragen in de 
kerken voor het welslagen van de gewassen en de vruchten. En daarom 
zegt een korte, maar kernachtige spreuk:
SINTE MERK
PLANT UW BONEN EN GA NAAR DE KERK…

Op vele plaatsen trok vroeger op de zondag na Marcus een Sint-
Marcusprocessie uit en die ging dan door de velden om het goed gedijen 
van de vruchten af te smeken, maar ook om het onweer te weren.

Vroeger meende men dat men op Marcusdag geen vlees mocht eten. Wie 
dat toch deed, riskeerde ongezien veel onkruid te zullen oogsten.

Voor de tuinders is het wellicht nu een drukke dag, want op Marcusdag 
moet men pompoenen zaaien. De overlevering leert ons namelijk het 
volgende:
PLANT POMPOENEN OP SINT-MARCUSDAG VOOR ZON:
ZE WORDEN ZO DIK ALS EEN TON.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2012. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 
8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 
14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


