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Tilly Stuckens

Ik heb een zwak voor koeien. Ik sta 
dikwijls naar ze te kijken en vraag 
me wel eens af hoe hun voorouders 
er hebben uitgezien. Wat voor we-
zens waren ze toen God ze pas ge-
schapen had?

Ze behoren tot de „wilde en tam-
me dieren die”, zo staat in Genesis, 
„de vijfde dag door Jahweh werden 
gemaakt”. We weten intussen dat 
die dagen van God erg lang uitvie-
len. Miljoenen jaren waarin zich al 
die evoluties voltrokken: die van 
ons, mensen, en dus ook die van de 
koeien. Ik ben er Jahwe dankbaar 
voor. Want koeien fleuren mijn 
wandelingen op door hun onmo-

dische schoonheid, hun kalme vol-
daanheid, de verrassende speels-
heid die ze soms demonstreren. 
En door de tederheid die ze elkaar 
betonen.

In de wei waar ik stilhield, is een 
van de koeien haar buurvrouw aan 
het likken. Met lange halen gaat 
haar rasperige tong over de ruige 
vacht. Eerst onder de kin, daarna 
over de lange lijnen van haar hals. 
De buurkoe vindt dat gelik zo ge-
lukt dat haar oogleden naar bene-
den zakken. Ze kijkt wazig, komt 
een stapje dichter zodat de likster 
beter bij de lekkere plekjes kan.

Plots geeft ze met een lichte stoot 
van haar horens aan dat het zo 
genoeg is en wandelt weg. De an-

dere kijkt verdwaasd, loopt haar 
achterna, maakt haar tong extra 
lang en likt. Een wat hardere stoot 
maakt daar meteen een einde aan. 
Waarop de likster nijdig wordt en 
ook wat horenwerk begint weg te 
geven. Ze worstelen even met de 
koppen dicht bij elkaar. Dan stapt 
de likster weg en beging met een 
vertoon van opperste onverschil-
ligheid te grazen.

Wat een illustratie van tederheid 
en eerlijkheid. Zoveel directer en 
oprechter dan de opgefokte kus- 
en vrijscènes van mensen die je tot 
vervelens toe op de televisie ziet. 
Er zou best een film over koeien 
mogen komen. Niet over hun eco-
nomisch belang, maar gewoon 
hun leven in de wei. Mijn hoofd-
rolspeelster zou de likster zijn. Ze 
heeft trouwens sterallures: ze is 
helemaal wit, behalve haar oren, 
neus en ogen die pikzwart zijn. 
Haar neus lijkt opgeblonken. En je 

zou zweren dat ze vanmorgen haar 
lange wimpers heeft opgekruld en 
mascara om haar ogen heeft gestre-
ken.

De film zal er niet komen. Nie-
mand die er aan wil. Wat maar goed 
is ook. Laat de likster en haar vrien-
dinnen liever met rust.

En kijkcijfers? Daar liggen ze niet 
wakker van. Zij niet.

Deze cursiefjes werden geplukt uit 
Het jaar van de ganzen (Halewijn, 
Antwerpen, 2004). U kunt het boek 
bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 7 euro (5 euro 
plus 2 euro verzendingskosten) per 
exemplaar op rekeningnummer 
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Vermeld bij de 
mededeling duidelijk het gewenste 
aantal exemplaren evenals „code 
177”. Het boek wordt u toegestuurd 
na ontvangst van uw betaling.

HET JAAR VAN DE GANZEN

Koeien

Zondagsgebed

Bij de 11de zondag door het jaar  Stef Desodt 

Vaderdag

Heer God,
Elk jaar krijgen de papa’s
nogal wat aandacht op vaderdag.
Vindt U ook, God, dat er nogal wat vaders zijn?
Ik bedoel: vaders, grootvaders, stiefvaders,
pleegvaders, adoptievaders...
En dan heb je de papa’s
die je als kind soms alleen in het weekend ziet
of om de week of om de twee weken
of zelden of nooit meer...

Ik weet, God, dat U mijn hemelse Vader bent.
U bent de Vader van alle mensen die in U geloven.
Ook al zie ik U niet,
ik geloof graag dat U meer dan wie ook van mij houdt.
Ook al zie ik U niet?
Kan het God, dat ik U ontmoet
in de liefde die mijn papa voor mij voelt?

Dank U wel, God, dat ik U Vader mag noemen.
En, lieve Vader, dank U wel omdat U
iedereen die geen papa meer heeft
extra bemoedigt en nabij wilt zijn.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Overmorgen zou het volgens de volkskalender niet mogen regenen. 
Dat zou namelijk nadelig zijn voor de gerst. Vrijdag is het de naamdag 
van Sint-Vitus en een spreuk zegt:
ALS HET OP SINT-VITUS REGENT,
WORDT DE GERST NIET GEZEGEND.

Volkskalenders in verschillende landen spreken elkaar niet zo vaak 
tegen, maar soms zijn er toch duidelijke verschillen. Neem nu de 
Nederlandstalige spreuk voor vrijdag die het alweer over regen heeft. 
Daarbij moet je wel weten dat Sint-Vitus volks ook Sint-Veith wordt 
genoemd. De spreuk gaat zo:
ALS HET REGENT OP SINT-VEITH,
DAN REGENT HET ZES WEKEN IN EEN TIJD.

Zes weken, dat zijn dus 42 dagen. Wel, in dat geval kunnen we dan 
maar beter naar Engeland uitwijken, want daar regent het dan minder 
lang… hoor maar:
IF ST. VITUS’ DAY BE RAINY WEATHER,
IT WILL RAIN FOR THIRTY DAYS TOGETHER.

Dertig dagen dus maar en dat zijn dus twaalf regendagen minder 
dan bij ons. Vroeger zei men ook dat de echte zomer begon op Sint-
Vitusdag en die bewering werd ondermeer gestaafd door deze spreuk:
SINTE-VEITH 
VERANDERT DE TIJD.
Bedoeld werd dus: de verandering van lente naar zomer.

Maar de volkskalender zou de volkskalender niet zijn zo die dat ook 
niet veel plastischer zou uitdrukken. Vliegen zie je in de zomer en 
dus hanteerde men die vliegen langs een spreuk om de intrede van de 
zomer aan te kondigen. En dat ging als volgt:
ZORG WEL VOOR DE WIEGEN,
WANT SINT-VITUS BRENGT MET HEM DE VLIEGEN.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2012. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 
8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 
14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


