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Mia BERTMANS

En nu, beste lezer, die tot de laat-
ste aflevering van onze wekelijkse 
rubriek Even stop bent meegegaan, 
vraag je je wellicht af: „Hoe stopt 
het Jezusverhaal?” Een verhaal 
volledig uitgeschreven in het 
boek van mijn hand De man naar 
mijn hart. Deze rubriek heeft geen 
einde, evenmin als het boek. Het 
stopt niet. Dit verhaal van liefde 
loopt gewoon door. Het kent een 
boeiend vervolg voor u, voor mij, 
voor Jan en Piet, Anne en Jeanne, 
voor groot en klein.

Ook al lijkt Gods vuur smeulend 
in deze tijd, zijn gloed brandt al-
tijd. Gods adem over ons, men-

sen, stopt nooit. Het Rijk van God 
groeit in stilte en kleinheid ver-
der, maar het groeit. Je kunt mee-
werken aan dit Rijk, hier en nu, 
net zoals Jezus’ volgelingen, vast-
beraden, met een stuwende Geest-
kracht, Hem achterna. Samen een 
wereld opbouwen, een wereld 
waarvan God droomt. Ja, je kunt 
als enthousiaste christen getui-
gen dat Jezus leeft. Zijn woorden 
indachtig: „Wees barmhartig, zo-
als jullie Vader barmhartig is.

Oordeel niet, en er zal niet over 
jullie geoordeeld worden. Ver-
oordeel niet, en je zult niet ver-
oordeeld worden. Vergeef, dan 
zal jullie vergeven worden. Geef, 
dan zal jullie gegeven worden.” 

En wees er zeker van, Hij zoekt 
je op als je doolt, als je de weg 
bent kwijtgeraakt, als je twijfelt 
of angst je overvalt. Hij zoekt je, 
meer dan jij Hem. Dichter dan je 
vermoedt, is Hij aanwezig.

Ga de weg van eenvoud, vreugde 
en vrijheid, van blije liefelijkheid. 
Liefde waarin je jezelf mag ken-
nen en tegenkomen en de ander 
als je broer en zus ontmoeten. Ga 
de weg van moed en van trouw. 
Zing vrolijk, speel gitaar en viool, 
jubel je dankbaarheid uit. Ga de 
weg naar meer menselijkheid. Je 
bent een naaste voor vreemdelin-
gen en zwakkeren, voor mensen 
aan de rand van de samenleving, 
verslaafden, verdrietigen en een-
zamen, voor aidspatiënten en 
voor gevangenen, voor allen die je 
pad kruisen.

Geef aan wie je vraagt, geef het 
hem en geef het haar. En wil ie-
mand iets van je lenen, weiger het 

dan niet. Ga de weg van de waar-
heid, vecht eerlijk voor recht en 
voor vrede, voor wereldwijde ver-
bondenheid met alle schepselen. 
Zoek samen het pad van mild-
heid, vergeving en verzoening. Ga 
de dienende weg. Wie Jezus volgt, 
krijgt leven in overvloed.

„Moge de Heer je zegenen en je 
beschermen. Moge de Heer het 
licht van zijn gelaat over je doen 
schijnen en je genadig zijn. Moge 
de Heer over je waken en je geluk 
en vrede schenken.” En, wees er 
zeker van, zegt Jezus: „Ik ben bij 
je, van dag tot dag, tot aan de vol-
tooiing van de wereld.”

Zie ook Mia Bertmans, 
De man naar mijn hart, 
Halewijn, Antwerpen, 2010, 96 blz., 
ISBN 978 90 8528 141 2, 
16 euro (www.halewijn.info).

EVEN sToP

KijK, hoor en voel

Zondagsgebed

Bij Drievuldigheidszondag  Stef Desodt 

God danken

Lieve God,
Ik weet dat ik U alles mag zeggen,
ik weet dat U mij heel nabij bent als ik verdriet heb,
ik weet dat ik met al mijn zorgen bij U mag aankloppen,
ik weet dat er op elk ogenblik van de dag en de nacht
miljoenen en miljoenen mensen uw hulp vragen
en op U een beroep doen
om te genezen,
om werk te vinden,
om problemen op te lossen,
om niet meer gepest te worden,
om het financieel wat beter te hebben.

Lieve God, vandaag wil ik U niets vragen.
Ik wil U alleen maar danken
voor al wat mooi is,
voor de bloemen, de planten en de bomen,
voor de vissen, de vogels, de kippen,
voor de paarden, de schapen,
voor de geur van het gras en de bloesems,
voor de juffen en de meesters,
voor de toffe priesters, zusters en missionarissen,
voor de papa’s en de mama’s,
voor de oma’s en de opa’s,
voor de overgrootouders,
voor alle mensen die me helpen en lief voor me zijn,
voor de knipogen, de schouderklopjes en de knuffels.

Lieve God, dank U wel voor al wat mooi en goed is.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag is het de feestdag van Sint-Petronella. Mocht het vandaag 
mooi weer zijn, dan voorspelt dat een goede vlasoogst:
IS HET KLAAR MET PETRONEL
DAN MEET MEN VLAS MET EEN EL.

Voor vandaag is er ook een spreuk waarbij naar mijn gevoel enkel het 
rijm een rol heeft gespeeld:
OP SINTE-PETRONELLA HEET OF WAK;
HET GELD SMELT IN UWE ZAK.

Over enkele dagen stappen we dan de junimaand in. In de Romeinse 
oudheid was juni toegewijd aan de jeugd, vermits juni het 
hoogtepunt van de lente vertegenwoordigde. 

Volgens sommigen zou deze maand haar naam te danken hebben aan 
de Romeinse consul Lucius Junius Brutus, de tribuun die Tarquinus 
Superbus uit Rome verjoeg. Een oud versje begint zo:
NAER JUNI
JOVIS VROUW
IS JUNIUS MYN NAEM…

Juno, de schone en strenge echtgenote van Jupiter, was de godin van 
het huwelijk. 

De Angelsaksers noemden ze de Midsummermonath omdat in deze 
maand het midzomerfeest viel.

Karel de Grote noemde juni de Brachmanoth en niet zo heel lang 
geleden werd juni inderdaad nog de “braakmaand” genoemd. 
Etymologisch gezien wordt dat zo verklaard: “Braeckmaend dat 
verstaen de boeren best: ’t is nu immers overal kermis en zy drinken 
zoo veel genever dat zy er moeten van braken…


