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Heiligen zetten de mens van de 
eenentwintigste eeuw aan tot hei-
ligheid. Hun naam staat door de 
eeuwen heen gegrift in eenvoud 
en voorbeeld. Heiligen zijn echter 
meer dan antieke beelden of oude 
gedachten die wat verweesd ver-
dwalen in de moderne tijd. Ook 
voor ons ontpoppen zij zich als 
eerlijke levensgidsen met een on-
gekende geestelijke rijkdom en 
een verrassende encyclopedie van 
levenswijsheid.

Niet alleen hun biografie – dus 
hun levensstijl – maar ook hun 
gedachten en woorden inspireren 
de hedendaagse zoekende en vra-
gende mens. In hun geschreven en 
gesproken teksten manifesteren 
heiligen zich als wijze gelovigen, 
die nadenken over de essentiële 
levensvragen, zoals: waar komen 
we vandaan? Waar gaan we naar-
toe? Wie is God? Wie is de mens?

Heiligen denken na over alle 
belangrijke momenten van het le-
ven. Bijgevolg gaan ze bewust in 
op de zogenoemde ‘oerthema’s’ 
van de literatuur: over het ‘ik’, 
de samenleving (de medemens), 
de natuur en de schepping, de 
cultuur en de religie. Vanuit hun 
eigen levenservaring en baserend 
op ‘grote fakkels van het geloof’ 
bieden ze ons een rijke bloemle-
zing voor het leven. Deze bevat be-
kende en minder bekende citaten 
of tekstfragmenten die ook in de 

eenentwintigste eeuw nauwelijks 
aan actualiteit verloren hebben.

Een eerste voorbeeld is Efrem 
de Syriër, de ‘harp van God’. Hij 
wordt omstreeks 306 in Nisibis 
geboren, in het huidige Nusaybin 
aan de Turks-Syrische grens. Na 
zijn diakenwijding wordt hij een 
beroemd theologisch leraar en 
raadgever. Later leeft hij als klui-
zenaar in een grot nabij Edessa, 
studeert en schrijft biddend en 
vastend, treedt als boeteprediker 
op. Tijdens de verzorging van 
pestlijders wordt hij zelf besmet, 
waarna hij sterft (373).

De literatuur van Efrem de Sy-
riër klinkt modern en is opmer-
kelijk rijk aan beelden. In Carmina 
Nisibena bijvoorbeeld omschrijft 
hij het begrip ‘discipline’: „Als de 
aarde wordt bewerkt, brengt ze 
goede veldvruchten voort. Als de 
zee met roeiriemen wordt bewo-
gen, is ze tevreden. Als erts, zilver 
en goud worden bewerkt, gaan ze 
glanzen. Zo wordt de mens door 
discipline ook beter.” Voor hem 
staat de mens centraal in de boei-
ende, maar onvoorspelbare en 
verleidelijke wereld. De kern van 
iedere mens is uniek. Hij is door 
God geschapen om het goede te 
volbrengen en aan het kwaad, de 
zonde te weerstaan. Het is echter 
een eigenschap van de mens om 
voortdurend te balanceren tussen 
het doorzichtige goede en het ver-

raderlijke kwaad, tussen eerlijk-
heid en leugen, tussen de cultuur 
van het leven en de cultuur van de 
dood. In de Hymne over de vas-
ten (V) gaat hij in op beide polen: 
„Wie eensgezind is, is sterk. Wie 
verdeeld is, wordt verslagen.”

Hoe interessant wetenschappe-
lijke onderzoeken of discussies 
onder experts ook mogen zijn, 
vaak wordt de broze mens met al 
zijn gevoelens en gedachten ver-
geten. Vandaag gaat alle aandacht 
naar de wetenschappelijke en 
technologische ‘revolutie’, naar 
vernieuwende en revolutionaire 
denkprocessen. Het spectaculaire 
verdrijft de mens en plaats zijn 
wezen, zijn gevoelens en zijn wil 
op de achtergrond. Efrem de Sy-
riër vat deze werkelijkheid cor-
rect samen, als hij meent: „De 
onderzoeker is meer dan het on-
derzochte object” (Eerste toespraak 
over het geloof).

Wie vandaag de dag gelooft, 
voelt zich rijker en sterker. Het 
geestelijke voedsel is meer dan 
louter symbolisch. Geloven is ver-
trouwen en dat gevoel verdrijft 
veel onzekerheid en twijfel in het 
persoonlijke leven en in de con-
tacten met de buitenwereld: het 
gezin, de familie, de vrienden-
kring, op het werk. In zijn Eerste 
toespraak over het geloof maakt Ef-
rem een mooie vergelijking: „Het 
geloof is voor jou nog beter dan 

het schip op zee, want het schip 
wordt weliswaar door het stuur 
gered, maar de golven kunnen het 
doen zinken. Je geloof verzinkt 
niet als jouw wil het niet wil.” Het 
credo – ik geloof – is de sleutel 
van het ware geluk, niet alleen in 
de vierde eeuw, maar ook in onze 
eeuw.
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Omroep

3 juni, 9 uur, VRT één (herhaling 
omstreeks 23.30 uur via Canvas). 
Aflevering 1 van de zesdelige se-
rie God in de Lage Landen over de 
invloed van het christendom op 
de hedendaagse samenleving en 
cultuur. In God in het gedogen een 
blik op de oorsprong van ver-
draagzaamheid en godsdienst-
vrijheid. In welke oorsprong 
wortelen beide begrippen? Wat 
heeft de geschiedenis daarover te 
vertellen? Waar komt het verschil 
vandaan tussen het protestantse 
noorden en het katholieke zui-
den van de Lage Landen? Johan-
nes XXIII. Man van een nieuwe lente 
herdenkt een halve eeuw Tweede 
Vaticaans Concilie. Niemand ver-
wachtte dat paus Johannes XXIII 
dit oecumenische concilie zou 
samenroepen, een mijlpaal voor 
de Kerk. Wie was deze paus die de 
vensters van de Kerk wilde open-
gooien en de wereld binnenlaten? 
Aan de hand van uitzonderlijke 
archiefbeelden, getuigenissen 
van historici en van gewezen me-
dewerkers, maakt deze documen-
taire duidelijk wat de man van de 
aggiornamento, de nieuwe lente, 
bezielde.
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Blokker  Ingezonden door Achiel Magnery

Een Belg komt bij Blokker in Breda en ziet een thermosfles staan. Hij 
vraagt de verkoopster om uitleg.

— Nou, mijnheer, dat is een thermosfles. Alles wat je er koud  instopt, 
blijft koud en alles wat je er warm instopt, blijft warm.

De man is opgetogen:

— Ik neem er een!

Terug thuis neemt hij de thermosfles mee naar z’n werk. Hij toont 
z’n collega’s trots z’n aanwinst:

— Kijk jongens, dat is het nieuwste uit Nederland: een thermosfles. 
Alles wat er warm ingaat, blijft warm en alles wat er koud ingaat, 
blijft koud.

Vraagt zijn collega:

— Wat heb je er nu inzitten?

Zegt de man:

— Twee koppen koffie en een Cornetto.

Modderbad  Ingezonden door Jan Umans

Mijn vrouw heeft een modderbad genomen, ze zag er twintig jaar 
jonger uit... Tot ze de modder er afspoelden.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


