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Kruisende woorden
Natuurlijk weet je met deze opdracht raad. Klaar?		 Stef Desodt
Noteer de letters onder de pijl naast elkaar. En?
Raar? Lees eens van rechts naar links.

wild varken

mannetjespoes

dier dat snatert

dier dat blaft

dier dat benen heeft

mannetjesrund

mannetje van de geit

mannetjesvarken

jong van een varken

mannetjeshond

dier dat loeit

vrouwtjesvarken

„Wat voelt die koe groot”, zegt Elion verwonderd. 
Hij betast het beest van voor naar achter. Nieuws-
gierig vraagt hij aan de boer: „Waar hangt de uier? 
En welke kleur heeft ze?”
Met de bus kwam Elion van Huldenberg naar 

Brussel. Het is vandaag Brailledag. Daar hoort 
een uitstap bij. Samen met 140 andere blinde en 
slechtziende kinderen en een heleboel begeleiders 
bezoekt hij zorgboerderij Nos Pilifs.
Welke dieren ze hier zullen vinden? „Ik weet het 

niet,” lacht Kasper, „maar ik heb er wel zin in.” 
Jennifer is de gids. „Straks gaan we de dieren 

voederen”, legt ze uit. De kinderen graaien in de 
kruiwagen en ruiken aan het zachte hooi. Onze 
eerste gastvrouwen zijn twee varkens. Zoë wil ze 
aaien, maar de zeugen hebben slechts oog voor de 
modder waarin ze ploeteren.

„Ik wil konijnen zien”, zegt Dario. Dat is voor 
straks. Eerst proeven. Jennifer haalt twee potjes 
boven, een met yoghurt en een met honing. „Alle-
maal gemaakt met wat de dieren ons geven”, zegt 
ze trots. Kasper krijgt er niet genoeg van.

Even verderop staan geiten en schapen. Een ca-
meraploeg wil filmen. De kinderen mogen de weide 
in met een bussel hooi. Dat is echter buiten de 
grazers gerekend. De geiten ontsnappen via het 
poortje. Oeps, wie liet dat openstaan? Dan maar 
naar de schapen. Die zien een gastrol evenmin zit-
ten en ze hollen van links naar rechts. De camera-
man wordt nerveus. Gelukkig, daar komt de koe 
aan. Die heeft wel zin in een fotoshoot. De kinde-
ren zijn niet bang van haar, de grote mensen wel.
Het is koud buiten. De warme refter en de sand-

wiches zijn heel welkom. „Vooral het ijsje nadien”, 
lacht Ryan.
De namiddag begint met een bezoek aan de 

paardenstal. Als Brian zijn arm uitsteekt, likt het 
paard zijn haren. Alsof ze de dikste vrienden zijn. 
„Ik rijd af en toe paard”, vertelt Dario trots. Even 
later komt zijn droom eindelijk uit. We komen bij 
de ‘villa’ van de konijnen. Een witzwart konijntje 
laat zich graag strelen. Kasper geeft hem een af-
scheidszoen als de groep verder trekt, de kippen-
ren in. „Wonen hier evenveel kippen als thuis?”, 
vraagt Seppe zich af. Vast wel. Of de kip op de 

schoot wil? Ja hoor. De kip blijft muisstil zitten. 
„Ze lijkt wel dood”, zegt Wout. Hij aait de veren en 
geniet. „Dag kip met de bruine veren en de rode 
kam”, zingt Wout.
In de kruidentuin worden de neuzen getest. Gids 

André deelt blaadjes uit. De kinderen rollen de 
kruiden tussen de vingers. „Dat ruikt naar citroen”, 
weet Ryan. „Ik ruik lavendel”, roept Thomas. „Stop 
alle kruiden maar in je jaszak, dan heb je straks je 
eigen zelfgemaakte parfum”, zegt André. Er wordt 
geproefd, maar evenveel uitgespuwd. Onbewerkt 
zijn kruiden niet altijd lekker. Dan maar thee ma-
ken. Mmm, met een flinke portie suiker smaakt 
die muntthee heerlijk. „Jullie zullen straks goed 
kunnen plassen”, grapt André.

Tijd om naar huis te keren. „We moeten ons ca-
deautje nog ophalen, hé”, zegt Seppe. Een nieuwe 
brooddoos, drinkbeker en koekjes. Die moeten 
maken dat de kinderen de boerderij en haar dieren 
niet gauw vergeten.

Martine CROONEN

EVANGELIE
De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus 
hen had aangewezen. Toen ze Jezus zagen, waren ze verwon-
derd. Ze wierpen zich neer om Hem te aanbidden, maar som-
migen twijfelden. Jezus kwam naar hen toe en zei: „Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en 
maak alle mensen tot mijn leerlingen. Doop hen in de naam 
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Leer hen dat ze 
zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. 
Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze 
wereld.”

Naar Matteüs 28, 16-20
Heilige Drie-eenheid

Op de berg krijgen de leerlingen een heel bijzondere op-
dracht. Ze moeten niet enkel de mensen overal gaan ver-
tellen dat Jezus leeft, maar hen ook leren dat ze moeten 
leven naar de woorden van Jezus.
Vandaag viert de Kerk het feest van de heilige Drie-een-
heid. Dat zijn de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Drie 
in één. Hoe kan dat? De leerlingen waren geboeid door de 
manier waarop Jezus leefde, maar vooral ook door zijn 
verbondenheid met God, die Hij „Vader” noemde. God is 
naar de mensen gekomen in Jezus. Hij blijft ons nabij in zijn 
Geest, die ons vandaag nog altijd kracht geeft.
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De ezel zegt ia. Seppe krijgt er niet genoeg van.  © MC

Een dikke zoen als afscheid. © MC

Dag kip met de zachte veren.  © MC


