
	 4	 algemeen

In de loop van het liturgische jaar 
nodigt de Kerk ons uit heiligen te 
gedenken. Zij beleefden de liefde 
ten volle en beminden en volgden 
Christus in hun dagelijkse leven. 
Ze zeggen ons dat iedereen die 
weg kan bewandelen.

Heiligen zetten anderen aan tot 
heiligheid. Hun levenswijze, hun 
gedachten en woorden inspireren 
familieleden, vrienden, collega’s, 
gelijkgezinden. Zo ontpoppen de 
leermeesters zich als fakkels van 
voorbeelden. Heiligen openen 
zich voor het vuur van de boven-
natuurlijke liefde en laten zich 
door haar ontvlammen om hun 
warmte door te geven aan ande-
ren. Daardoor staat hun naam 
door de eeuwen heen gegrift in 
eenvoud en voorbeeld.

Heiligen zijn echter meer dan 
antieke beelden of oude gedach-
ten die wat verweesd verdwalen 
in de moderne tijd. Ook voor de 
‘moderne mens van de eenen-
twintigste eeuw’ ontpoppen za-
ligen en heiligen zich als eerlijke 
levensgidsen met een onbeschrijf-
bare geestelijke rijkdom en een 
omvangrijke encyclopedie van 
levenswijsheid. Ze zijn als sterren 
aan het firmament die ons levens-
pad verlichten, ons begeleiden 
tijden de zoektocht naar het leven 
en ons leiden naar waar geluk. 
Ze verblijden ons, tot diep in ons 
hart, diep in onze ziel.

Ergens is er één heilige die ons 
bijzonder zal aanspreken. Wat 
vloeit er uit de naam van de hei-
lige die onze levensster wordt? 
Misschien nieuw leven (Paulus 
van Tarsus), bekering (Augus-
tinus van Hippo), gelukkige ar-
moede (Franciscus van Assisi), 
stralende goedheid (Vincentius 
de Paul), heldenmoed (Maximi-
liaan Maria Kolbe), wonderbare 
naastenliefde (Teresa van Cal-
cutta). Als we zijn of haar verhaal 
lezen, verdiepen we ons. Als een 
goed mens in ons leven is binnen-
getreden, zijn we blij omdat ons 
leven rijker, groter en breder is 
geworden.

Wat maakt een mens tot een 
heilige? Welke boodschap heb-
ben heiligen voor ons? Ze leren 
waakzaam en sterk te zijn om 
radicale levensbeslissingen te 
nemen. Ze vragen lichtdragers 
van de chaotische geschiedenis 
te worden, mensen van geloof, 
hoop en liefde. Ze eisen doorzet-
tingsvermogen, moed, geduld en 
trouw. Ze roepen op tot ‘revolu-
tie’ die tot de fundamentele ver-
andering van de wereld moet lei-
den. Ze raden aan om te streven 
naar een ‘volkomen’ leven, waar-
in rechtvaardigheid, dapperheid 
en maathouden cruciaal zijn. Ze 
stellen een ideaal beeld van goed-
heid en menselijkheid voor. Ze 
openen de weg naar het echte 

geluk dat niet bestaat uit carriè-
re, succes, macht, geld, welzijn, 
maar uit een solidair en beschei-
den hart voor het alledaagse, het 
kleine, het broze. Ze smeken om 
aandacht voor de arme, lijdende 
en zieke.

Hoe groot de morele, intermen-
selijke of intellectuele verdien-
sten van zaligen en heiligen ook 
mogen zijn, wat hen ‘bijzonder’ 
maakt, is vooral hun ontmoe-
ting met de levende God. Enkel 
vanuit die godrelatie zijn hun 
verdiensten voortgevloeid. Kort-
om, de diepere heiligheid blijft 
onzichtbaar voor onze ogen. In 
de vele boeiende levensverhalen 
die de katholieke Kerk tot de hei-
ligenfamilie heeft opgenomen, 
kunnen we enkele glimpjes op-
vangen van deze mysterievolle 
verhouding met God. Heiligheid 
is een geschenk van God. Via de 
heiligen leren we dat ‘geloven’ 
erin bestaat om buiten zichzelf te 
komen, iets te riskeren, te protes-
teren tegen onrecht en aan scep-
tische mensen over God te vertel-
len. Heiligen geven levensmoed, 
schenken vreugde aan de wereld 
en God. Ze schamen zich niet om 
christen te zijn, integendeel, ze 
zijn er trots op. Ze tonen in welke 
richting we moeten gaan. Heili-
gen zijn alternatieven voor wie 
niet meer op God wacht, maar de 
grondwet van de wereld zelf in 

handen neemt. Heiligen garan-
deren dat er op aarde veel meer 
vrede zou zijn, mochten we leven 
zoals zij.

Heiligen openen voor ons een 
boeiende en hoopvolle wereld. 
Met hun kort of lang, bekend 
of minder bekend, spectaculair 
of doodgewoon levensverhaal 
schenken ze ons een schat aan le-
venswijsheid, die ons eigen leven 
kan inspireren of bijsturen. Ze 
herinneren er ons aan dat iedere 
mens de roeping heeft om heilig 
te zijn. Iedereen kan op zijn ma-
nier heilig zijn.
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23 mei, 22.25 uur, Canvas. Come Fly 
with Me, eerste aflevering van een 
komische BBC-serie over het wel 
en wee van passagiers en perso-
neel op een grote Britse luchtha-
ven. Net echt.
24 mei, 22.20 uur, Canvas. In de 
herhaling van de legendarische 
RTBF-reportagereeks Striptease 
het portret uit 1994 van Irma 
Laplasse, in 1944 door de krijgs-
raad ter dood veroordeeld wegens 
verraad en verklikking en in 1945 
terechtgesteld.
24 mei, 23.35 uur, Canvas. The 
Rainbow Warriors of Waiheke Island, 
documentaire waarin gewezen 
bemanningsleden van het Green-
peace-schip Rainbow Warrior te-
rugblikken op hun strijd tegen 
milieuvervuiling, walvisvangst 
en atoomwapens.
25 mei, 23.30 uur, VRT één. The In-
sider, drama van Michael Mann 
met Russell Crowe en Al Pacino 
naar het waargebeurde verhaal 
over een ‘insider’ die uit de biecht 
klapte over wat de tabaksindu-
strie altijd al wist over het versla-
vende effect van sigaretten.
25 mei, 22.55 uur, Canvas. Le si-
lence de Lorna, drama uit 2008 van 
de gebroeders Luc en Jean-Pierre 
Dardenne over twee Albanese in-
wijkelingen in ons land.
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Dag Jezus  Ingezonden door Maria Ramaekers

Italiaanse kinderen uit de basisschool schrijven Jezus een kaart. Authentiek.

Geliefd kindje Jezus, met carnaval zal ik me vermommen in de duivel, 
maar voor U is dit toch niet erg, hé? (Miguel)

Lieve Jezus, hebt Gij die giraffe zo gemaakt of was dat een ongeluk? 
(Patricia)

Lieve Jezus, toen uw Vader het universum had geschapen, was het 
dan niet beter geweest te rusten op de schooldagen in plaats van op 
zondag? (Enrique)

Geliefde Jezus, dank voor Hermanito, mijn nieuw broertje, maar ik 
had liever een hondje gekregen. (Gianluca)

Lieve Jezus, is de vader van Mario een vriend van U of is het maar een 
vriend van op het werk? (Antonio)

Geliefde Jezus, hoe komt het dat Gij vroeger zovele mirakels hebt 
gedaan en wij nu er geen meer krijgen? (Jacobo).

Lieve Jezus, kende Gij de dingen die Gij allemaal hebt gemaakt, al 
vóór Gij ze ging uitvinden? (Daniela)

Lieve Jezus, toen Gij de eerste man hebt gemaakt, functioneerde die 
dan al zoals wij nu? (Tomas)

Lieve Jezus, merkt Gij de zondaars met rood zoals de leraar met ons 
doet als wij iets verkeerd doen? (Clara)

Lieve Jezus, ik zou zo graag de namen kennen van uw os en van uw 
ezel. (Valentina)

Lieve Jezus, als Gij nooit alle dinosauriërs had uitgeroeid, zou er voor 
ons geen plaats meer zijn. Dat hebt Gij héél goed gedaan! (Auteur 
onbekend)

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


