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Zondagsgebed

Bij de 27 ste zondag door het jaar
Gods kijk

Heer, wij komen naar U met al onze vragen,
zomaar zonder voorbereiding,
gewoon recht vanuit het hart.
Het bezwaart ons, Heer,
dat uw visie op de mens en de wereld
het zo moeilijk heeft vandaag.
Als sluipend gif verbreidt zich
de opvatting dat heel het bestaan
alleen maar draait om geld en gewin,
dat de mens niet meer is dan koopwaar,
en niets nog waardevol
als het niet kan worden becijferd.

Wij vragen U vandaag:
help ons goede mensen te blijven,
die ernaar streven
uw wil te volbrengen,
niet die van de Mammon.
Sterk uw visioen in ons en behoed ons
voor al wat ons minder mens maakt.
Help ons om positieve mensen te worden
die elkaar bemoedigen en belangeloos helpen,
die elkaar zien zoals U dat doet.
Amen.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

In oktober verkorten de dagen in een erg snel tempo. Tussen 1 en 31 
oktober verliest de dag maar liefst een uur en eenenvijftig minuten 
op de nacht. Het is daarom dat de meeste volkskalenders de oktober-
maand zien als de eerste van de drie donkere maanden.

Het werk op het veld loopt nu ook ten einde, behoudens – zo zegt het 
“den grooten volkskalender”- het rooien en het vervoeren van de bie-
ten in het begin van de maand.

Om die overgang van het drukke veldwerk naar de rustige winterperi-
ode duidelijk te stellen, werd volgende spreuk ontwikkeld:
VERDWIJNT DE BOER VAN DE AKKER,
DAN WORDEN HOND EN JAGER WAKKER.

Heel wat oktoberspreuken houden ook het advies in om toch maar 
voor turf, hout of steenkool te zorgen, kwestie van de komende koude 
periode goed door te komen:
KOMT VAN HET LAND DE VELDMUIS,
BRENG DAN TURF EN HOUT IN HUIS.

Een andere spreuk richt zich op het gedrag van de kraaien:
HOUDEN DE KRAAIEN SCHOOL,
ZORG DAN VOOR HOUT EN KOOL.

Een andere reeks oktoberspreuken helpt ook om een toekomstbeeld 
te vormen van de komende winter. Daarbij is het gedrag van dieren 
bepalend. Van de muizen bijvoorbeeld…
KRUIPEN DE MUIZEN IN OKTOBER DIEP IN DE GROND,
ZO MAKEN ZIJ EEN STRENGE WINTER ROND.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2012. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 
8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 
14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

Tilly Stuckens

Lang geleden, in de tijd dat men-
sen met hun missaal naar de kerk 
gingen, zat er in mijn misboek 
een prachtig prentje. Er stond een 
klein meisje op met blond haar 
en blauwe ogen. Op blote voeten 
loopt het over een wankel brug-
getje dat een ravijn overspant. 
In de diepte raast een kolkende 
rivier tussen scherpe rotsen. Eén 
foute stap en de kleine meid stort 
naar beneden.

Aan haar houding en blik zie 
je dat ze zich van geen gevaar 
bewust is. Je houdt je hart vast. 
Maar geen nood. Achter het kind 
zweeft de engelbewaarder. Hij 

heeft een lange jurk aan en bezit 
enorme vleugels. Hij spreidt zijn 
armen over het argeloze kind uit. 
Je snapt meteen dat hier een hap-
py end in het verschiet ligt. Oef!

Ik koesterde dat prentje. 
Droomde dat ik dat meisje was. 
Even blond en lief. En door mijn 
engelbewaarder gered.

Het is een eeuwigheid geleden. 
Van engelen spreekt niemand 
nog. En kinderen moeten het 
zonder engelbewaarder stellen. 
Dat dacht ik. Maar toen las ik 
dat onze pastoor bij de KAV een 
bezinning zou houden over het 
onderwerp: Engelen gezocht! Schit-
terend, dacht ik en daar kwam 
mijn oud prentje me weer voor 

ogen. Maar meteen besefte ik 
dat engelen er vandaag anders 
uitzien. Niet met vleugels. Maar 
toch zeer oké. We zien ze soms 
op straat, op de trein, thuis. Er 
zijn er die we zeer goed kennen. 
Andere minder of helemaal niet. 
Maar je kan ze herkennen aan het 
mirakel dat ze voor je doen. Het 
kan door hun glimlach zijn. Of 
de aandacht waarmee ze naar je 
luisteren. Of het woord waarmee 
ze je hart verwarmen.

Ik denk dat ieder mens met een 
engel in zijn binnenste wordt ge-
boren. Vaak loopt die engel een 
serieuze groeiachterstand op. 
Wil je hem weervinden, dan moet 
je misschien diep graven.

Maar dat is het proberen waard. 
Want het is heerlijk een engel te 
ontmoeten. Maar nog meer er 
zelf een te zijn. Ik wens het u toe, 
beste lezer.

Komaan, laat de engelen los.

Deze cursiefjes werden geplukt uit 
Het jaar van de ganzen (Halewijn, 
Antwerpen, 2004). U kunt het boek 
bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 7 euro (5 euro 
plus 2 euro verzendingskosten) per 
exemplaar op rekeningnummer 
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Vermeld bij de 
mededeling duidelijk het gewenste 
aantal exemplaren evenals „code 
177”. Het boek wordt u toegestuurd 
na ontvangst van uw betaling.

HET JAAR VAN DE GANZEN

De engelen los


