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EVANGELIE
Langs de weg zit een blinde bedelaar. Bartimeüs heet hij. Zo-
dra hij Jezus hoort langskomen, begint Bartimeüs te roepen: 
„Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!” De mensen 
willen hem doen zwijgen, maar Jezus roept hem. „Sta toch op”, 
zeggen de mensen tegen Bartimeüs. „Hoor je dan niet dat Je-
zus je roept?” Dan vraagt Jezus hem: „Wat wil je dat Ik voor je 
doe?” De blinde antwoordt: „Rabboeni, maak dat ik weer kan 
zien.” „Ga heen, uw geloof heeft u gered”, zegt Jezus. De man 
kon weer zien en volgde Jezus.

Naar Marcus 10, 46-52

KIJKEN
MET OGEN DIE HELEN
Bartimeüs gelooft in Jezus zonder dat hij Hem kan zien. De mensen die Jezus verwel-

komen aan de stadspoort, zien de blinde niet. Voor hen telt hij niet meer mee. Ei-
genlijk zijn zij meer blind dan Bartimeüs, vind je niet? Blind voor het lijden van anderen, 
zou je kunnen zeggen. Alsof Jezus niet weet wat Bartimeüs wil, vraagt Hij: „Wat wil je 
dat Ik voor je doe?” En nog maar net heeft de blinde gevraagd: „Maak dat ik kan zien”, 
of Jezus antwoordt dat hij gered is. Het geloof geneest Bartimeüs. In welk personage 
herken jij jezelf? Geloof jij dat Jezus je leven kan veranderen?

DE MIS DIENEN 
EN TUSSEN DE BOMEN BENGELEN  

„De zoektocht is niet makkelijk, zeker niet in die 
regen”, zuchten Gregor en Amber. Mama toont het 
doorweekte blad papier, met foto’s uit het park. De 
kinderen moeten dieren opsporen. En raadsels op-
lossen zoals: „Hoe vaak past een 
volwassen mens in een olifant?” 
Gregor (12) is al vele jaren misdie-
naar. „Ik doe het nog altijd even 
graag. Het is een unieke hobby en 
je ontmoet leuke mensen.” Zodra 
Gregor 18 is, wil hij voorlezen in de 
kerk. „Hij heeft een mooie stem”, 
zegt mama trots. Kleine zus Amber 
(7) vindt vooral het bellen in de mis 
leuk.
Of er wel eens iemand met hen 
durft lachen? „Mijn vriendinnen zijn 
trots op me”, zegt Amber. Gregor 
krijgt af en toe een schalkse op-
merking. „Ik trek me dat niet aan. 
En als het even teveel wordt, ver-
dedigt de juf godsdienst me wel.”
De picknick smaakt, al is het drum-
men in de enige hut met banken. 
Roosje (10) schuilt in een hoek 
onder de luifel. „Samen met m’n buurmeisje zijn 
we de enige misdienaars in onze parochie“, vertelt 
ze. „Vaak dien ik zelfs alleen. Kaarsen aansteken, 
wijn en brood aanbrengen, de kannetjes afwassen. 
Ik vind het best leuk. Vooral met kerst, als de fan-
fare speelt.” 

Tijd voor de foto. Het is een kunst om iedereen er-
bij te krijgen. Dan volgt een nieuwe opdracht. Puz-
zelstukjes worden uitgedeeld. Wie heeft een stukje 
aap, zebra, olifant of koala? Er wordt flink samen-

gewerkt. 
Marko (10), Arber en Franjo (bei-
de 14) hebben zich verstopt in een 
van de hutten. Hoewel deugnieten, 
blijken het drie trouwe fans. Waar-
om we de mis dienen? „OMDAT wE 
GELOVIG zIjN”, zegt Arber. „En mis-
dienen eigenlijk best stoer staat.” 
„Je wordt er niet moe van, zoals bij 
voetbal”, lacht Marko. „We helpen 
ook graag bij doopsels. Of trekken 
eropuit met onze pastoor, voor een 
bezoek aan de kathedraal met een 
frietje nadien.” 
„Heb jij de olifanten gezien?”, 
klinkt het. Helaas, eenmaal het Azi-
atische dorp gevonden, blijken ze 
spoorloos. Ook dikhuiden houden 
niet van regen. Dus genieten we op 
een bank van de Oosterse muziek 
en de drup op de rijstvelden. 

Aan het einde van het avontuur is het tijd voor de 
prijsuitreiking. Wie heeft de zoektocht volbracht? 
Drie pluchen apen en drie medailles gaan mee de 
bus op, na een boeiende dag tussen de dieren. 

Martine CROONEN

In de gutsende regen ligt dierenpark Planckendael er wat verlaten bij. De leeuw 
wandelt rusteloos heen en weer. Het is tijd voor zijn lunch. In het Afrikaanse dorp klaart 
inmiddels de hemel op. Niet door de zon, maar door kinderen in kleurrijke regenjas en 
sjaaltje. Vandaag zijn de misdienaars van het bisdom Antwerpen te gast in het park.

Een overzet met de kano. „We zijn toch al nat!”  © MC

Spannend: stappen op de 
glibberige balken tussen 

touwladders hoog in de bomen.  
© Paul Hermans

Allemaal blije gezichten, ondanks de miezerige dag.  © Paul Hermans


