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Schrap de woorden:
è die de 4de laatste letter van het alfabet bevatten
è met als voorlaatste letter de letter die zich in het alfabet nestelt tussen de m en de o
è met als eerste letter deze die voor de letter q komt in het alfabet
è met als middelste letter deze die de 13de plaats krijgt in het alfabet
è met de tweeklank ‘ei’

Plaats de woorden die overblijven op een rij. Neem van elk woord de beginletter.
Je kunt er een woord mee samenstellen, dat past in de zin

Elke grootouder is een    .    .    .    .    . !
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„Ik vind het leven een feest. 
En zo heeft God het ook 
bedoeld. Maar soms is het 
even lastig. Dan gebeuren er 
dingen waarvan je verdrie-
tig wordt.” Zo begint de brief 
van opa Wim aan zijn klein-
dochters Giulia en Sarah.
Grootouders zijn onmisbaar. 

Ze dragen een schat aan ver-
halen met zich mee. En die 
willen ze hun kleinkinderen 
meegeven. We zochten en-
kele oma’s en opa’s op.
Noëlla en Guido zijn de 

trotse grootouders van ze-
ven. De oudste is 11, de 
jongste 1 maand oud. „We 

vinden het belangrijk dat 
onze kleinkinderen eerlijk 
zijn en dat ze niemand uit-
sluiten. Het doet ons plezier 
te zien hoe ze hun talenten 
ontwikkelen”, zegt oma No-
ëlla. „Worden ze groter, dan 
moeten ze ook oog hebben 
voor wat er gebeurt in de we-
reld en beseffen hoe goed ze 
het hier hebben.”
„In Fleur (8) zie ik een stuk-

je van mezelf”, begint oma 
Miriam. „Ze heeft veel fan-
tasie en is een leuke plaag-
geest.” Opa Urbain herkent 
zich in de soms dromerige 
blik van zijn kleindochter. 
„Behulpzaam zijn en open-
staan voor mensen in nood”, 
dat is wat we Fleur willen 
voorleven. „En dat mooie 
dingen in het leven niet te 
koop zijn.” 
Jonas (2,5) noemt zijn oma 

ook wel ‘oma trein’. Gaat hij 
met kleine broer Axel bij 
oma logeren, dan hoort daar 
een treinuitstap bij. „Wil 
je een banaan of gaan we 
eerst op het potje?”, vraagt 
oma. Jonas twijfelt. Het pot-
je zint hem niet, dan maar 
de banaan.
„Ik wil voor Jonas en Axel 

geen snoep-verwen-oma 
zijn”, zegt oma Cecilia. „Ze 
moeten leren houden van 
kleine dingen, en blij zijn 
met het leven.” Het drietal 
geniet ervan in boekjes te 
kijken en samen dieren na 
te bootsen. Of uit wandelen 
gaan en pluisjes van een 
paardenbloem blazen.
Oma’s zijn als feeën. Met 

niets dan goede wensen. De 

wens van Noëlla en Guido: 
„Dat ze positief in het leven 
staan en een eigen mening 
hebben.” Of die van Miriam 
en Urbain: „Dat ze niet ge-
kwetst worden en op een 
fijne manier aan hun toe-
komst bouwen.” „Dat ze van 
elk moment genieten”, is de 
wens van oma Cecilia.
Hoe grootouders een stukje 

van hun geloof doorgeven? 
„Ik ben blij dat Fleur met 
haar ouders naar een kinder-
viering gaat”, vertelt Miriam. 
„Maar ik wil haar leren dat 
geloven meer is.” „Het is ook 
meevoelen met kinderen in 
de derde wereld en respect 
hebben voor de natuur”, vult 
opa Urbain aan. 

„Over Jezus en Maria spre-
ken gaat makkelijk als ze 
klein zijn”, vindt oma Noëlla. 
„Aan de oudsten probeer ik 
te vertellen dat Jezus ons 
waardevolle dingen leert via 
het evangelie.”
„Dat ik geloof, merken Jo-

nas en Axel wel”, zegt oma 
Cecilia. „Iets opdringen wil 
ik niet, eerlijk antwoorden 
mag wel. Weet je, grootou-
der zijn is zowat het fijnste 
wat er bestaat. Het geeft 
zo’n bijzonder gevoel van-
binnen.” Oma trein glundert. 
„Nog drie keer slapen en we 
zijn alweer een hele dag sa-
men.” 

Martine Croonen

EVANGELIE
„Bent U de koning van de Joden?”, vraagt Pilatus aan Jezus. 
„Uw volk heeft U aan mij overgeleverd. Wat hebt U dan mis-
daan?” Jezus: „Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. 
Was mijn koningschap wel van hier, dan zouden mijn diena-
ren wel gezorgd hebben dat Ik niet werd overgeleverd.” „U 
bent dus koning?”, vraagt Pilatus. Jezus: „U zegt dat Ik koning 
ben. Ik ben naar de wereld gekomen om van de waarheid te 
getuigen en ieder die de waarheid wil kennen, luistert naar 
me.”

Naar Johannes 18, 33b-37
Feest van Christus Koning

EEN KONING ZONDER KROON
Jezus als koning, hoe kan dat nu? Hij woonde niet in een 

paleis, droeg geen mooie gewaden en liep tussen de ge-
wone mensen op straat. Daarom ook zegt Jezus: „Mijn rijk 
is niet van deze wereld.” Want waar Hij koning wil zijn, zijn 
geen armen en is er geen onrecht. In die wereld zorgt ieder-
een voor elkaar. Stel dat we hier op aarde zo’n koninkrijk 
willen maken, wat moet er dan zoal veranderen? Op het 
feest van Christus Koning mogen wij met Jezus meedro-
men van een plek waar iedereen het goed heeft. Helaas, 
met dromen alleen redden we het niet. Die droom waarma-
ken is onze taak. Hoe klein je ook bent, alle beetjes helpen.

LEREN VAN OMA EN OPA

Boekjes lezen en dieren nadoen met oma. Te gek.  © cc

Met z’n allen rond een jarige oma. Joepie, taart!  © nv

Kleine dingen maken het leven mooi. Een mooie sjaal breien 
bijvoorbeeld.  © uvk


