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EVANGELIE
„Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde zullen de 
mensen bang zijn, radeloos door de kracht van de onstuimige zee” zegt Je-
zus. „Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en 
grote heerlijkheid. Als dat gebeurt, richt je dan op en hef je hoofd omhoog 
want jullie verlossing is nabij.” Dan maakt Jezus volgende gelijkenis: „Kijk 
naar de vijgenboom en naar alle andere bomen. Als ze knoppen krijgen, 
weet je dat de zomer in aantocht is. De mensenzoon zal komen over alle 
mensen, waar ook ter wereld. Wees altijd waakzaam en bid.”

Naar Lucas 21, 25-29.34-36
Eerste zondag van de advent

WELKOM 
MENSENKIND
Advent betekent verwachten. En geloven dat ooit een bijzonder kindje 

geboren werd. We zetten een kribbe klaar omdat we hopen dat het 
kind terugkomt, misschien wel voorgoed dit keer. Met Kerstmis wil God 
weer een mensenkind worden. Ieder jaar rond deze tijd beginnen we uit 
te kijken naar het licht dat de geboorte van dat bijzondere kind ons brengt. 
En dromen dat het de hele wereld omarmt en verwarmt. Mag Jezus dit 
jaar zelf in ons huis, ons hart een warme thuis vinden? Misschien kunnen 
wij ons alvast klaarmaken door een licht te zijn voor elkaar. 

SINT EN ADVENT, ZE HOREN BIJ ELKAAR
Dennengroen, vier rode kaarsen en 
een lint. Tekens van hoop, licht en 
liefde. Wist je dat de adventskrans 
al vele eeuwen bestaat? 

Ooit was er een man die zich bekom-
merde om arme kinderen. Omdat 
ze ongeduldig uitkeken naar Kerst-
mis, maakte hij uit een houten wiel 
een krans met kaarsen. Iedere dag 
werd een kaarsje ontstoken, tot het 
Kerstmis werd. Vandaag telt de ad-
ventskrans vier kaarsen, voor iedere 
zondag een. Maar misschien heb jij 
wel een adventskalender, waarvan je 
iedere dag een luik mag openen.
Advent vieren, is meer dan wach-
ten of uitkijken. Het is een tijd om 
solidair te zijn met mensen die 
het minder goed hebben. Vooral in 
deze donkere dagen hebben som-
mige mensen het moeilijk. Ze zijn 
eenzaam of lijden kou. Ken jij zo ie-
mand? Hoe kan je voor hen in deze 
tijd een licht zijn?

De volgende dagen kijk je vast eerst 
uit naar een ander feest. Straks komt 
Sinterklaas. Staat jouw schoen al 
klaar? Wie is die man die ieder jaar 

opnieuw met zijn stoomboot in ons 
land aan wal komt? Eigenlijk past 
het Sinterklaasfeest goed in de ad-
vent. Sint-Nicolaas was immers 

ook een man die opkwam voor recht-
vaardigheid. Als bisschop van Myra 
nam hij het op voor de armsten. Een 
legende vertelt dat hij ooit een schip 
tegenhield om het graan uit te delen 
aan mensen in hongersnood.
Waarom brengt de sint dan vandaag 
de mooiste cadeautjes bij rijke 
kinderen? Zijn arme kinderen dan 
minder braaf? Vast en zeker niet. 
Of vergaten ze een wortel in hun 
schoen te leggen? Daarvoor kan de 
sint toch niet laten om goed te zijn?
Misschien kunnen we de Sint wel 
een handje helpen en wat speel-
goed, een spel of snoep delen van 
onze overvloed. Misschien is het 
dat wat de heilige man ons leert. 
Op sommige plaatsen wordt speel-
goed ingezameld voor arme kinde-
ren. Wellicht kan mama of papa je 
helpen zoeken en kan jij zo ook een 
mooi teken stellen in deze advent. 

Martine Croonen

Vóór de Sint op pad gaat, raadpleegt hij zijn dikke boek.  © Flickr
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ZOEKWOORDEN
Zoek je mee naar 10 woorden uit het evangelie van zondag?
Plaats je de gevraagde letters op een rij, 
dan vorm je meteen een woord dat heel actueel is.

Stef Desodt
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EEN ZEGEN VOOR EEN pAARD

Manon wacht geduldig tot haar pony de zegen krijgt.  © MC

Zegenen betekent ‘iets goed zeggen’, omdat 
je de ander het beste toewenst. Als de priester 
zegent, doet hij dat in de naam van God. Hij 
vraagt dat God goed voor je zorgt. Bij je doop-
sel of vormsel, bijvoorbeeld. 
Wist je dat ook dieren gezegend worden? Dat 
gebeurt op het feest van Sint-Hubertus. „Ik 
ben trots op Roodkapje. Vandaag hebben we 
haar extra mooi geborsteld”, vertelt Manon. 
De kleine pony wacht geduldig in de gutsende 
regen, tot de priester wat wijwater over haar 
hoofd kwispelt. Ze schudt even het hoofd. Was 
dat extra water nu nodig?

Haar baasje vindt van wel. „Dierenzegening 
is een mooie traditie en ik vind het belangrijk 
dat kinderen voor dieren leren zorgen”, zegt 
hij. Hubertus was een verwoed jager. Tijdens de 
jacht sprong een hert op hem toe. Een stem 
zei: „Hubertus, vanaf nu zul je geen dieren meer 
vangen, maar mensen.” Hubertus bekeerde zich 
en werd een gelovig man.
Een grote mand met broodjes wordt uitgedeeld. 
Ook die worden gezegend. Ruiter en paard ne-
men een stevige hap en keren om, op zoek 
naar drogere oorden. Ze voelen zich voortaan 
alvast een beetje beter beschermd. (mc)


