
Mol donk | Negen provincies heeft België nog op sommige van de kaarten. 
En de eerste kinderen die ooit via deze prenten met Jezus kennismaakten, zijn 
intussen misschien aan kleinkinderen toe. Het materieel van de school in Donk, 
die drie jaar geleden sloot, heeft zijn tijd gehad. Of toch niet? Retrospullen zijn 
in de mode en dat wist het parochiecomité. Prenten en schoolbanken bood het 
daarom te koop aan, ten voordele van de bouw van een nieuw parochiecentrum. 
Retroparochiezalen zijn vooralsnog niet in de mode. 
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”
Er zijn dit jaar geen stoute kinderen.” Vanaf 
het balkon van het ‘schoon verdiep’ van het 

Antwerpse stadhuis las ook dit jaar de sint voor uit zijn 
grote boek, waarbij hij na enkele misvattingen tot de 
conclusie kwam dat er ook dit keer geen stoute 
kinderen waren. De misvattingen – de goedheilige 
man had een en ander wat in zijn boek stond, niet goed 
begrepen – werden prompt gecorrigeerd door zwarte 
Piet. De tijd dat het gekleurde hulpje van de sint 
analfabeet was, is voorgoed voorbij.

Ook was de sint, toen hij dit jaar aan de Scheldekaai 
aanlegde, vergezeld van zijn huishoudster Conchita.  
Vermoedelijk ook een poging om het tot hier toe  
uitsluitende mannnengezelschap die de huishouding 
van Sinterklaas is geweest, een vrouwelijke toets te geven. 
Maar wat moet een mens al niet verzinnen als je drie uur 
onafgebroken rechtstreeks op antenne moet blijven. 

Hetgeen dit jaar overigens incidentloos verliep, tot 
vreugde van de vijftienduizend toeschouwertjes en  
toeschouwers op de Antwerpse kade. Ketnet blijft een 
zegen voor de openbare omroep.

Het is aandoenlijk om aan het einde van het middag-
journaal Jan Becaus met een vaderlijke glimlach te horen 
zeggen dat we zo dadelijk zouden kunnen kijken naar 
de rechtstreekse uitzending van de goedheilig man, en 

dat zowel op één als op 12. Deze laatste is eigenlijk in het 
leven geroepen om de kinderen ongestoord van hun  
programma’s te laten genieten, maar een keer de kleintjes 
in bed, gebeuren er soms bizarre dingen op dat net.

Afscheidnemend burgemeester Patrick Janssens (SP.A) 
mocht de sint voor de tiende en vermoedelijk laatste keer 
welkom heten in Antwerpen. Het onderhoud tussen de 
sint en de burgervader verliep opmerkelijk kort.  
„Proficiat”, sprak de sint tot de burgemeester. Even zat 
je als kijker te denken dat de sint in Spanje de Antwerpse 
verkiezingsuitslagen had overgeslagen, maar het bleek 
dat het om gelukwensen ging om het recente vaderschap 
van de burgervader.

Toen de sint op het balkon van het ‘schoon verdiep’  
verscheen, was het onmogelijk om niet in een flits terug 
te denken aan de verkiezingsnacht toen Bart De Wever 
met de zijnen in dichte drommen van de Zuiderkroon 
naar het stadhuis opstoomde en daar urbi et orbi vanuit het 
open raam uitriep dat Antwerpen niet langer van A was, 
maar van de N-VA. De Wever bestempelde het achteraf 
zelf als zijn „sinterklaasmoment”. Een zegeroes die niet 
mocht onderdoen voor die van de zogeheten artiesten en 
intellectuelen die zes jaar tevoren nog tot diep in de nacht 
vierden dat ze de rechtse krachten voorgoed uit het stad-
huis hadden verdreven.

Zal Bart de Wever volgend jaar de sint op de kade  
verwelkomen? De toekomstige burgemeester is een  
kindervriend. In 2008 maakte hij er een punt van op de 
gemeenteraad, omdat de goedheilig man vanwege de 
regen niet was blijven staan om naar een aantal  
kinderkoortjes te luisteren die maanden vooraf hun  
liedjes hadden gerepeteerd. Zou het niet mooi zijn als 
burgemeester De Wever volgend jaar bij de ontvangst 
op de kade tot de sint zou zeggen: „Sinterklaas, ik kan u 
meedelen dat er dit jaar minder arme kinderen zijn in 
Antwerpen.”?

De kinderarmoede in dit land groeit zienderogen. 
En Antwerpen spant in Vlaanderen de kroon. Professor 
Frank Vandenbroucke noemt de cijfers van de kinder-
armoede de „koortsthermometer van de samenleving”. 
Van de jongeren woonden er kort geleden 15 procent in 
een gezin dat onder de armoedegrens zat. Dat steeg tot 
17,2 procent in 2009 en intussen tot 18,2 procent.

Misschien beseffen we te weinig welke lichamelijke 
zowel als morele schade kinderen ondervinden die in 
armoede opgroeien en hoezeer ze er voor de rest van 
hun leven door zijn getekend. We zijn de jongste jaren 
– geheel terecht – bezorgd geworden om de schadelijke 
gevolgen van  seksueel misbruik op jongeren. De kinder-
armoede tegengaan moet de volgende stap zijn.”

Marcel van Nieuwenborgh

Er zijn dit jaar wel veel arme  
kinderen
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