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Boek Religie

Levenslang
Saskia Reusens

Saskia Reusens is een freelance-
journaliste die al boeken afle-

verde over vrouwen en hun bor-
sten en over rendez-voushotels. 
Voor Levenslang interviewde ze uit-
gebreid twee mensen die een leven 
in afzondering leiden. De ene leidt 
dat bestaan uit vrije wil, de andere 
onder dwang. De ene is een mon-
nik, een zestiger die na universi-
taire studies intrad in een strenge 
abdij. De andere is een oudere 
gedetineerde die in een Belgische 
gevangenis een lange straf uitzit 
voor moord. De gesprekken zijn 
verknipt per onderwerp en lijken 
aldus een soort van tweespraak.

Beiden	beslisten	anoniem	te	blij-
ven.	 De	 gedetineerde	 tekent	 wel	

zijn	 parcours	 langs	 de	 Belgische	
gevangenissen,	de	monnik	vertelt	
dat	de	nadruk	in	zijn	klooster	ligt	
op	 een	 eenvoudig	 leven.	Wellicht	
behoort	hij	tot	de	trappistenorde.	
Hij	 spreekt	 immers	 steevast	 van	
„mijn	 broeders”	 als	 hij	 het	 over	
zijn	 huisgenoten	 heeft.	 Zwijgen	
blijkt	ook	een	belangrijke	regel	in	
het	klooster	te	zijn,	ook	al	typisch	
voor	de	trappisten.

Levenslang	 is	 een	 vreemd	 boek	
omdat	 de	 twee	 verhalen	 mis-
schien	wel	bij	elkaar	lijken	te	pas-
sen,	maar	dat	volstrekt	niet	doen.	
De	 monnik	 is	 immers	 uit	 vrije	
wil	 ingetreden.	 En	 toch...	 Beiden	
worden	 geconfronteerd	 met	 een	
leven	 in	 groep,	 met	 mensen	 voor	
wie	niet	zelf	hebben	gekozen.	Bei-
den	leven	ze	ook	volgens	opgeleg-
de	 strikte	 regels	 en	 een	 opgelegd	
stramien.

De	 verschillen	 zijn	 echter	 even	
opmerkelijk.	In	een	klooster	staan	
ze	 alvast	 elkaar	 niet	 naar	 het	 le-
ven,	 al	 kunnen	 er	 ook	 daar	 pijn-
lijke	 conflicten	 opduiken.	 In	 de	
gevangenis	 is	 het	 voortdurend	
strijd,	 vinden	 er	 vechtpartijen	
plaats,	heerst	er	machogedrag.

De	 monnik	 blijkt	 een	 belezen	
en	gestudeerd	man,	die	eerlijk	en	
open	vertelt	over	het	leven	in	een	
besloten	 kloostergemeenschap.	
De	lezer	kijkt	mee	in	zijn	diepste	
gevoelens.	 „Ik	 hou	 van	 dit	 leven	

en	ben	er	helemaal	op	ingesteld”,	
laat	 hij	 optekenen.	 „Er	 gaat	 voor	
mij	 een	 enorme	 kracht	 van	 uit,	
waarmee	 ik	 niet	 wil	 zeggen	 dat	
het	 gemakkelijk	 is.	 Maar	 net	 dit	
vormt	voor	mij	een	voortdurende	
uitdaging	tot	spirituele	groei,	wat	
voor	 mij	 gelijkstaat	 aan	 een	 als-
maar	gelukkiger	leven.”

Past	 dit	 boek	 in	 de	 hernieuwde	
fascinatie	 voor	 het	 strikte	 kloos-
terleven,	 net	 zoals	 de	 tv-reporta-
ges	van	Annemie	Struyf?	Wellicht.	
Tegelijk	 leert	 het	 boek	 de	 lezer	
ook	 veel	 van	 de	 waardigheid	 van	
de	 gedetineerde	 mens.	 Eigenlijk	
heeft	 hij	 evenveel	 te	 vertellen	 als	
de	monnik.	(eds)

Saskia Reusens, Levenslang,  
Linkeroever Uitgevers, Antwerpen/
Utrecht, 2012, 17,95 euro.

Boek ActuAliteit

Oorlogsreportages
Rudi Vranckx

De voorbije jaren groeide 
Rudi Vranckx, kersvers am-

bassadeur voor de vrede van Pax 
Christi, uit tot de sterreporter 
van de VRT, die als een weerlicht 
afreist naar conflictgebieden. 
„Nieuws wordt beheerst door 
het buitengewone, maar oor-
logsverslaggeving is voor mij 
steeds meer het beschrijven van 
gewone levens in buitengewone 
omstandigheden”, zegt hij zelf 
daarover.

Het gezicht van de oorlog	is	een	ver-
zameling	foto’s,	snapshots,	die	de	
voorbije	jaren	tijdens	Vranckx’	re-
portages	werden	genomen	en	een	
goed	 inzicht	 bieden	 in	 de	 wer-
king	van	zijn	team.	De	journalist	
is	immers	niets	zonder	zijn	vaste	
ploeg:	 cameraman,	 geluidsman,	
regisseur.

Het	boek	opent	met	de	oorlog	in	
Afghanistan	in	2001,	daarna	volgt	
die	in	Irak.	Een	groot	deel	evoceert	
de	 reportages	 die	 het	 ‘Vranckx-	
team’	 vorig	 jaar	 maakte	 over	 Os-
ama	 Bin	 Laden	 in	 het	 Midden-
Oosten.	Tijdens	het	draaien	werd	
Vranckx	 verrast	 door	 de	 liquida-
tie	 door	 de	 Amerikanen	 van	 de	
terroristenleider.	Een	laatste	deel	
is	 gewijd	 aan	 de	 recente	 revolu-
ties	in	diverse	Arabische	landen.

Prominent	 op	 de	 foto’s	 staat		
natuurlijk	 de	 journalist	 Rudi	
Vranckx:	 in	 actie,	 onderweg,	 in	
gesprek	 met	 gewone	 mensen.	

Tegelijk	 opent	 het	 boek	 ook	 een	
raam	op	de	vele	anderen	die	de	re-
portages	mogelijk	maken:	chauf-
feurs,	tolken	en	zogenoemde	fik-
sers	 die	 de	 dingen	 voor	 elkaar	
moeten	zien	te	krijgen.	(eds)

Rudi Vranckx, Het gezicht van de 
oorlog, De Bezige Bij, Antwerpen, 
2012, 188 blz., 24,95 euro.

Boek SpiRituAliteit

Kerstmis anders
Sant’Egidio

Dertig jaar geleden vond in de 
parochiekerk Santa Maria 

in Trastevere in Rome een eerste 
keer een kerstmaal plaats voor 
de armen. Organisator was de 
toen prille Sant’Egidiobeweging. 
Sindsdien veroverde deze vorm 
van kerstfeest vele andere plaat-
sen. Ook in Antwerpen, in de Ca-
rolus Borromeus, gaat men aan 
tafel.

In	 haar	 contact	 met	 de	 armen	
werd	 de	 Sint-Egidiusgemeen-
schap	geconfronteerd	met	het	feit	
dat	uitsluiting	van	mensen	in	ar-
moede	op	feestdagen	 nog	 zwaar-
der	 valt	 omdat	 ze	 het	 samenzijn	
met	 familie	 en	 geliefden	 missen.	
Bovendien	schuilt	hier	een	tegen-
spraak:	 uitgerekend	 op	 het	 feest	
van	 Jezus’	 geboorte	 blijven	 zijn	
vrienden,	de	armen,	buitenstaan-
ders.	 Het	 zijn	 immers	 de	 armen	
met	wie	Jezus	zich	identificeert.

Dit	 boek	 verkent,	 vanuit	 de	 ge-
dachte	 van	 de	 maaltijd	 met	 de	
armen,	 de	 activiteiten	 en	 de	 we-
zenlijke	 kenmerken	 van	 de	 spi-
ritualiteit	 van	 Sant’Egidio.	 Het	
tweede	 deel	 heet	 Grammatica van 
de liefde en	is	een	handleiding	om	
een	 dergelijk	 feestmaal	 te	 orga-
niseren.	 De	 feestelijke	 tafel	 van	
Kerstmis	 is	 meer	 dan	 een	 ant-
woord	op	de	behoefte	aan	voedsel	
van	mensen	in	moeilijkheden,	ze	
wil	 vooral	 een	 antwoord	 zijn	 op	
de	vraag	naar	liefde.

Andrea	 Riccardi,	 stichter	 van	
Sant’Egidio,	 stipt	 in	 het	 voor-
woord	 aan	 dat	 het	 idee	 van	 een	

kerstmaal	 in	 Trastevere	 al	 werd	
verwoord	 door	 de	 Braziliaanse	
bisschop	 Dom	 Helder	 Camara,	
die	 tijdens	 het	 Concilie	 in	 1965	
opriep	 de	 kerken	 van	 Rome	 te	
openen	 voor	 de	 armen.	 Riccardi:	
„Nu	is	deze	droom	werkelijkheid	
geworden,	 niet	 alleen	 in	 Rome,	
maar	 op	 vele	 plaatsen	 in	 de	 we-
reld.”	(eds)

Een andere kerst. Het feestmaal 
van Sant’Egidio met de armen, 
Averbode, 2012, 156 blz.,
is niet verkrijgbaar in de handel, 
maar op aanvraag bij Sant’Egidio 
te bestellen tegen 15 euro (plus 
eventuele verzendingskosten). 
Bel 03 229 04 10 of e-mail naar 
info@santegidio.be.

Het wekelijkse aanbod boeken, cd’s en dvd’s op deze bladzijde is ook te raadplegen en te 
bestellen via het Mediacenter op de website www.kerknet.be.

cD klASSiek

Zanaïde
Johann Christian Bach

Johann Christian Bach (1735-
1782) was vijftien toen vader 

Johann Sebastian stierf. Toch 
leerde ook hij de knepen van het 
vak, mede dankzij zijn fors ou-
dere broers. ‘JC’, die lang in Italië 
verbleef als tweede organist aan 
de Dom van Milaan, ging net als 
zijn vader en broers componeren: 
religieuze werken, maar ook drie 
opera’s. Hij reisde naar Londen, 
waar zijn opera’s een publiek 
vonden. Na een poos merkte het 
Engelse hof, dat eigenlijk Duits 
was, de aanwezigheid op van deze 
‘Saksische Italiaan’. Johann Chris-
tian werd de muziekleraar en mu-
sic master van het vorstenpaar en 
hun kroost. Die riante positie, in 
combinatie met zijn onbetwist-
bare talent, bleek ook uit het suc-
ces van zijn nieuwe opera’s Orione 
en Zanaïde.

In	 2010	 werd	 in	 de	 Verenigde	
Staten	de	originele	handgeschre-
ven	partituur	van	Zanaïde	op	tekst	
van	 Pietro	 Metastasio	 terugge-
vonden.	 Dirigent	 David	 Stern	
speelde	 het	 stuk	 een	 jaar	 later	
met	 zijn	 orkest	 Opera	 Fuoco	 in	
Bad	Lauchstadt.	Het	verhaal	is	de	
zoveelste	versie	van	Romeo	en	Ju-
lia.	Twee	naties	staan	elkaar	naar	
het	leven	en	in	die	context	is	Za-
naïde,	 de	 dochter	 van	 de	 Turkse	

koning,	als	zoenoffer	beloofd	aan	
de	Perzische	koning	Tamasse.	Die	
houdt	 echter	 niet	 van	 Zanaïde,	
maar	 van	 een	 ander.	 Uiteindelijk	
komt	zowel	de	koning	als	de	mis-
prezen	bruid	terecht	in	de	arena,	
waar	Zanaïde	de	Pers	redt	van	een	
gewisse	 dood,	 en	 Zanaïde	 wordt	
uitgeroepen	 tot	 koningin.	 Eind	
goed,	al	goed	dus.

Omdat	 het	 een	 wereldpremière	
betreft,	kun	je	de	vertolking	niet	
afwegen	 tegen	 andere	 uitvoerin-
gen.	 Dat	 hoeft	 echter	 ook	 niet.	
Sterns	versie	zal	volgens	ons	nog	
een	lange	tijd	de	maatstaf	blijven.	
Deze	 dirigent	 overtuigde	 onder-
getekende	ervan	dat	de	opera	van	
Johann	Christian	Bach	geen	rari-
teit	 uit	 een	 ver	 verleden	 is,	 maar	
een	pittig	en	charmant	werk,	een	
waarachtig	 ‘divertissement’,	 dat	
binnen	de	kortste	keren	een	klas-
sieker	belooft	te	worden.

Opera	Fuoco	bespeelt	zijn	‘oude	
instrumenten’	warm	en	gloedvol.	
Met	 bijzondere	 aandacht	 luis-
terden	 we	 naar	 een	 innemende	
en	 edele	 Sara	 Hershkowitz	 in	 de	
hoofdrol.	Hoe	Anna	Lucia	de	Ami-
cis	klonk	in	1763,	is	uiteraard	niet	
meer	 te	 achterhalen,	 maar	 haar	
opvolgster	 brengt	 beslist	 een	 ge-
loofwaardige	Zanaïde	op	de	plan-
ken.	En	dat	geldt	ook	voor	de	hel-
der	klinkende,	kwikzilveren	Julie	
Fioretti.	(jc)

Johann Christian Bach, Zanaïde, 
opera in drie bedrijven, door het 
Opera Fuoco-orkest onder leiding 
van David Stern, ZigZagTerritories 
(distributie Outhere), ZZT 312,
36,20 euro.

cD keRSt

Uit de hele wereld
Arsys Bourgogne

Kerst-cd’s zijn niet altijd het 
neusje van de zalm, maar 

deze Chants de Noël du Monde ver-
dient een plekje in het cd-rek. 
Het Franse koor Arsys Bour-
gogne waagt zich sinds 1999 aan 
het hele vocaal repertoire, van de 
oude muziek tot de hedendaagse, 
met orkestbegeleiding zowel als a 
cappella. Naast onvermijdelijke 
‘toppers’ uit het kerstgenre zijn 
op deze cd ook onbekende liede-
ren in het Portugees of Italiaans 
te vinden. En soms bespeur je 
een vleugje humor, die overigens 
goed bij Kerstmis past.

Uiteraard	 zijn	 de	 klassiekers	
van	 de	 partij,	 maar	 het	 valt	 ook	

op	dat	Arsys	Bourgogne	gaat	voor	
mooie,	 nieuwe	 arrangementen.	
Hodie Christus natus est bijvoor-
beeld	 in	 een	 opgewekt	 arrange-
ment	 van	 Sir	 William	 Mathias.	
Het	 oudste	 traditionele	 kerstlied	
in	het	Frans	is	Entre le boeuf et l’âne 
gris	 (begin	 zestiende	 eeuw).	 Diri-
gent	Pierre	Cao	liet	ook	Le Noël des 
rois	 speciaal	 voor	 het	 koor	 schrij-
ven,	een	wereldpremière.

Het	koor	zingt	helder	en	homo-
geen,	met	veel	aandacht	ook	voor	
de	 inhoud	 van	 de	 liederen.	 Spij-
tig	 dat	 ze	 geen	 kerstlied	 in	 onze	
moedertaal	 ten	 gehore	 brengen,	
maar	 Russische	 zingen	 ze	 even-
min.	Tijd	dus	om	een	nieuwe	blok	
hout	op	het	haardvuur	te	gooien	
en	 blij	 te	 worden	 met	 een	 uurtje	
knap	 vertolkte	 kerstliederen	 uit	
(zowat)	de	hele	wereld.	(jc)

Chants de Noël du Monde, door 
Arsys Bourgogne onder leiding van 
Pierre Cao, Naïve 
(distributie harmonia mundi), 
V5319, 20,25 euro.


