
	 2	 algemeen­­­­­­­­­­­­­Colofon

kerk&leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

verantwoordelijke 
uitgever
Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk  
voor de eigen teksten

algemene redactie
tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

vormgeving
Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

dienst parochiebladen
tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal 
uit kerk&leven zijn auteursrechte-
lijk beschermd. Zonder toestemming 
van de uitgever mogen ze op geen 
enkele wijze worden verspreid.  
De uitgever is niet verantwoordelijk  
voor de inhoud van de advertenties. 
Lezersbrieven moeten naam en adres 
vermelden. De redactie behoudt zich 
het recht teksten in te korten of te 
weigeren.

©
 D

e 
P

u
zz

el
aa

r

sudoku 

©
 D

e 
P

u
zz

el
aa

r

Zondagsgebed
Bij de 4de zondag van de advent  Sint-Augustinus

Veranderingsproces

Gij hebt een aanvang gemaakt
met mij te veranderen
en Gij weet hoe ver Gij al zijt gevorderd.

Gij hebt mij genezen
van de neiging mijzelf te rechtvaardigen.
Gij hebt u ook genadig getoond
voor mijn andere fouten,
al mijn kwalen geheeld,
mijn leven bevrijd uit het verderf,
mij omkranst met medelijden en barmhartigheid
en met goede gaven mijn verlangen verzadigd.

Gij hebt mijn hoogmoed kleingekregen
zodat ik ontzag kreeg voor U
en mijn nek gedwee gemaakt voor uw juk.
En nu draag ik dat juk
en het is zacht voor mij,
omdat Gij het zo gemaakt hebt.
Het was zo al eerder, beslist,
maar ik wist het niet,
omdat ik nog bang was om het op te nemen.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Volgende week staat de volkskalender helemaal in het teken van 
Kerstmis. Maar nu moeten we het toch eerst over de heilige Thomas 
hebben die op 21 december op de volkskalender voorkomt.

Eénentwintig december is het begin van de winter en geeft ook met-
een de kortste dag van het jaar. Men zei dan ook:
SINT-THOMAS GEEFT DE KORTSTE DAG EN DE LANGSTE 
NACHT.

Het feit dat na Sint-Thomasdag de dagen weer gaan lengen, heeft het 
volk altijd al toegeschreven aan volgend verhaal:

Sint-Thomas was een langslaper en op een zekere dag in de winter, 
toen de heiligen allemaal al waren opgestaan, lag Thomas nog te sla-
pen. Op den duur zond Onze-Lieve-Heer een paar engelen uit om te 
zien waar die luie Thomas bleef. Na een poosje kwamen de engelen te-
rug met het bericht dat Thomas niet wilde opstaan omdat, zo had hij 
gezegd, de dagen te kort waren en het dus niet de moeite was om op te 
staan, zich te wassen en te kleden. Waarop de grote baas antwoordde: 
“’t Is goed. Keer terug en zeg hem dat hij nu toch maar opstaat en dat 
wij van morgen af de dagen zullen doen lengen.”

Na Thomas gaan de dagen weer langer worden zegt een spreuk:
ALS MET SINT-THOMAS DE DAGEN LENGEN,
BEGINNEN DE NACHTEN TE STRENGEN.

Onder dat “strengen” moet je verstaan: kouder worden:
ALS DE DAGEN BEGINNEN TE LENGEN,
BEGINNEN DE NACHTEN TE STRENGEN.

of
DE DAGEN AAN ’T LANGEN,
DE WINTER AAN ’T PRANGEN.

Tilly Stuckens

Tijdens het feestje is me opge-
vallen dat niet alle kinderen ver-
trouwd zijn met het kerstverhaal. 
Dat sommigen nog méér niet 
kennen, wordt duidelijk wanneer 
ik twee zevenjarigen, Emma en 
David, naar huis rij. Op de ach-
terbank ontspint zich een wat 
vreemd gesprek. Emma begint 
met de mededeling dat ze haar in 
de les zedenleer het kerstverhaal 
niet verteld hebben. Dan vraagt ze 
David of hij in Jezus gelooft.

„Ja,” zegt David, „maar Jezus is 
wel gestorven.”

„Gestorven?”
Emma is in de war. Daarstraks 

heeft ze het geboorteverhaal ge-
hoord. En nu is diezelfde Jezus 
gestorven. Hoe kan dat nu?

„Hewel,” zegt David, „er waren 
stoute mensen. Maar Jezus wilde 
niet vechten. En dan hebben ze 
hem gepakt en gedood.”

„Gedood?”
„Ja. Op het kruis. En ze sloegen 

spijkers door zijn handen.”
Emma heeft tijd nodig om dat te 

verwerken. Dan vraagt ze veront-
waardigd: „Maar wat deed zijn 
papa dan?”

Zijn papa? Dat is een moeilijke 
vraag. David blijft het antwoord 
schuldig.

„Wie was zijn papa eigenlijk?”, 
vraagt Emma.

„God.”
„God?”
Stilte.
Emma dan: „Geloof jij in God?”
David: „Natuurlijk. God heeft 

toch alles gezaaid.”
Emma wordt er stil van. Ik ook.

Deze cursiefjes werden geplukt uit 
Het jaar van de ganzen (Halewijn, 
Antwerpen, 2004). U kunt het boek 
bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 7 euro (5 euro 
plus 2 euro verzendingskosten) per 
exemplaar op rekeningnummer 
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Vermeld bij de 
mededeling duidelijk het gewenste 
aantal exemplaren evenals „code 
177”. Het boek wordt u toegestuurd 
na ontvangst van uw betaling.

HET JAAR VAN DE GANZEN

ZAAIER

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2012. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 
8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 
14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


