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Fakkels klaar? Laat je licht schijnen op de te zoeken woorden 
en ontdek de warme kerstwoorden in de rode vakjes.

geschenk van de drie wijzen

geboorteplaats van Jezus

stok van herder

nog een geschenk van de drie wijzen

de drie wijzen uit het . . . 

O  . . . nnenboom, o  . . . nnenboom

man van Maria

Zoon van God

moeder van Jezus

het . . . Jezus

derde geschenk van de drie wijzen

O dennen . . . , o dennen . . . 

daarin werd jezus geboren

de os en de . . . .
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k e r s t s p e lEVANGELIE
Maria reisde naar de bergen, naar het huis van Zacharias en Elisabet. Zodra Maria Elisabet 
begroette, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en 
riep luid: „Jij bent de meest gezegende van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van jouw 
schoot! Wie ben ik dat de moeder van de Heer naar mij toekomt? Gelukkig is zij die geloofd 
heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zijn gegaan.”

Naar Lucas 1, 39-45
Vierde zondag van de advent C

ZEG OOK MAAR JA
Zodra Maria van de engel Gabriël hoort dat ook haar nicht Elisabet zwanger is, haast 

ze zich er naartoe. Het wordt een bijzondere ontmoeting, want beide vrouwen voe-
len zich verbonden door het kindje dat ze dragen. Ze weten dat deze kinderen een 
geschenk van God zijn. Maria zei ‘ja’ toen God haar vroeg om de moeder van Jezus te 
worden. Straks, als het weer Kerstmis is, mogen wij opnieuw Jezus verwachten. Zijn 
we klaar om Hem in ons hart toe te laten? Dan kunnen we ook ‘ja’ zeggen, net zoals Ma-
ria. ‘Ja’ tegen al het mooie in ons leven, en tegen mensen die onze liefde nodig hebben.

ALLEMAAL VLAMMETJES

Het vuur brandend houden, maakt alle harten klaar voor Kerstmis.  © Clem Vande Broek

Hoewel het volop wintert, worden de dagen straks weer een beetje langer. De lente is 
nog ver weg, maar Kerstmis komt er aan. En dat betekent: licht en warmte, gezellig-

heid en pakjes onder de boom. Maar Kerstmis is bovenal het feest van Jezus, die licht wil 
brengen in het hart van mensen.
„Of we soms zelf een lichtje zijn?”, vragen Jonas en Lucas (12 jaar) zich af? „Zeker, als 
we iemand helpen of vriendschappen sluiten.” Met fakkels in de hand lopen ze door de 
straten van Bree in Limburg. En nee, ze zijn niet alleen. Wel duizend jongeren zetten 
vanavond de stad in lichterlaaie. Hun fakkels branden niet alleen voor Bree, ze moeten 
licht uitdragen over de hele wereld. Want ‘Licht zijn voor anderen’ is het thema van deze 
IJD-fakkeltocht.
Bob en Sven (11): „Het vuur doet ons denken aan de sfeer op het chirokamp. Hoe we 
straks zelf het vuur brandend houden? Dat moeten we nog even uitzoeken”, klinkt het. 
„Die brandende fakkels ruiken zo lekker”, lachen Cathérine (12) en Paulien (11). Ze ma-
ken deel uit van de groep vormelingen uit Zonhoven. „Mijn tante en de kinderoppas liggen 
in het ziekenhuis”, vertelt Paulien. „Ik bezoek hen af en toe en probeer op die manier hun 
verdriet wat lichter te maken.” 
Voor de meeste jongeren is Kerstmis een gezellig familiefeest. „Sommige familieleden 
zien we maar een keer per jaar. Dat maakt het extra fijn om hen weer te zien”, zegt Lucas.
De jongeren werden uitgenodigd om vooraf een werk te maken over barmhartigheid. 
Kaat en Laura (11) brachten een groot kunstwerk mee naar de fakkeltocht. „Het bestaat 
uit allemaal vlammetjes die samen één grote vlam vormen”, vertelt Kaat.
Rond de vlam schreven ze hoe ze zelf een lichtje kunnen zijn. „Geen grote mond opzet-
ten, onze zieke oma bezoeken, onszelf blijven. Barmhartig zijn, betekent goed zijn voor 
anderen. En daar wordt iedereen blij van.”
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