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Zondagsgebed
Bij het feest van de Openbaring van de Heer

Drie wijzen

Op zoek naar een antwoord
op de diepste vragen,
hebben zij zich losgemaakt
van alle status.
Wijze koningen,
het Licht achterna,
uit vrije keuze,
de weg naar het kleine
dat vrede brengt,
geluk gegeven en ontvangen,
zaligheid.

Ontmoeting bij een voederbak,
een moeder, een vader, een kind.
Warmte van een os en een ezel,
en van vrijgevigheid: een koninklijk cadeau.
Alle grenzen afgelegd,
de hele wereld in een stal:
„Mensen worden broeders.”

God,
sterk ook ons tot wijze mensen:
zoekers naar wat de moeite waard is,
in respectvolle ontmoeting met uw wereld, ons dorp.
Geen slaven meer, geen knechten,
in alle vrijheid Jezus achterna.
Vrede, gegeven en ontvangen,
zaligheid!

Wies Merckx
Uit het gebedenbundel Onderweg, Halewijn, 2012

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Sinds gisteren zijn we niet alleen een nieuw jaar, maar ook een nieuwe 
maand begonnen: januari, vroeger ook de “louwmaand” genoemd. 
“Louw” komt van “looien”. ’t Was de maand waarin het leder werd 
gelooid.
LOUWMAAND IS EEN KOU’ MAAND

zegt een weerspreuk en:
IN DE LOUWMAAND MOET HET VRIEZEN,
DE STENEN UIT DE GROND.
DE BOER EN ZAL NIET KNIEZEN,
MAAR VINDT DAT HEEL GEZOND.

Morgen is het de feestdag van Sinte-Genoveva en de volkskalender be-
veelt dat je morgen de wijngaard moet gaan snoeien. De tiende nacht 
na Kerstmis zou een gunstige invloed op die wijngaard uitoefenen, 
tenminste als ze gesnoeid is.

Overmorgen, 4 januari, is de feestdag van Sint-Angelika van Foligno. 
De volkskalender zegt over het weer van de elfde nacht na Kerstmis:
VRIEST HET OP DE ELFDE NACHT,
ZES WEKEN VORST WORDT ER VERWACHT.

Zondag is het 6 januari, Driekoningenfeest. En dat is dan weer de der-
tiende dag na Kerstmis. De volksweerkunde verrekent dat allemaal en 
zegt:
ALS HET OP DERTIENDAG VRIEST,
’T VRIEST DERTIEN WEKEN LANG.

Reken maar uit… dat zou tot in april zijn!

De dagen lengen alsmaar meer:
MET DRIJKONINGEN LENGT DE DAG,
ZOVEEL EEN GEITJE SPRINGEN MAG.

Tilly Stuckens

Het meisje reed op rolschaatsen 
door onze straat. Zij en ik waren 
de enige mensen buiten. Niemand 
anders te zien. Te koud, denk ik. 
De wind sneed door mijn kleren. 
Het meisje viel me op door haar 
fuchsia rode jasje. En de zwierig-
heid waarmee ze over het asfalt 
rolschaatste. Toen ik een tijd na-
dien op de terugweg was, reed ze 
ergens een oprit op. En weer wat 
later, ging de bel en stond ze bij 
ons aan de voordeur.

Ze vertelde van welke school 
ze was. En dat ze sponsors zocht 
voor de kilometers die zij en haar 
klasgenootjes gingen stappen 

voor het goede doel. Dat goede 
doel waren kinderen in Rwanda. 
En ook kinderen met problemen 
in een instelling niet ver hier van-
daan. Op haar lijst stonden al heel 
wat handtekeningen naast een be-
drag: 1 of 2 euro, een enkele keer 5.

Het waaide hard bij de voordeur. 
Maar ze wou toch maar niet bin-
nen komen: „Want ik ben op rol-
schaatsen,” zei ze, „dus...” Ik haal-
de mijn portemonnee, schreef 
mijn naam op haar lijst, wenste 
haar succes. Haar ogen lichtten 
op. Ik keek haar na toen ze weg-
reed. Donkere paardenstaart, 
dansend op een paarsrood jasje.

Mooi toch. Een kind dat het goed 
heeft, onderweg voor kinderen in 
nood. Stappend of rolschaatsend 
van huis tot huis. Blij iets te kun-
nen doen... Wat moeite kost en 
waar andere kinderen mee gehol-
pen worden. Wij hebben dat in 
onze schooltijd ook gedaan. En 
onze kinderen na ons. En nu de 
kleinkinderen. En na hen... Na 
hen? De kloof tussen rijk en arm 
nog even groot?

Het meisje verdween achter de 
bocht.

Ik voelde de kou weer. Scherp.

Deze cursiefjes werden geplukt uit 
Het jaar van de ganzen (Halewijn, 
Antwerpen, 2004). U kunt het boek 
bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 7 euro (5 euro 
plus 2 euro verzendingskosten) per 
exemplaar op rekeningnummer 
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-

geverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Vermeld bij de 
mededeling duidelijk het gewenste 
aantal exemplaren evenals „code 
177”. Het boek wordt u toegestuurd 
na ontvangst van uw betaling.

HET JAAR VAN DE GANZEN

FUCHSIA


