
Waregem | We kennen ze, de donkere dagen in december en januari, maar we 
wennen er niet aan. Liever gaan we op zoek naar licht. Eerst versieren we gevels 
en hagen, later genieten we van de gloed van een kerstboomverbranding.  
De stervormige koekjes op tafel in de dekenale kerk van Waregem gloeien niet, 
toch niet op het eerste gezicht. Straks belanden ze echter in een feestpakket 
voor een gezin waar het wel vaker donker is. Misschien kan zelfs een pak melk 
de donkere dagen breken. Voor wie geeft, of voor wie krijgt.
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”
Bij een wapenzaak in het hart van Brussel zag ik 
gunstkoopjes in de vitrine lagen. De prijzen stonden 

in bloedrode stift gemarkeerd op de geweerlopen. Voor een 
kleine 1.500 euro had je al een geweer dat heel erg leek op 
dat wat de federale politie draagt bij wegcontroles.

Ik dacht: „Wie koopt er nu zoiets?” Met dat kaliber ga je 
niet jagen in de Ardennen. Je kunt in één kogelregen een 
complete kolonie everzwijnen omleggen. Zelfs het  
vroegere Roemeense staatshoofd Nicolae Ceausescu, 
berucht om zijn jachtpartijen, gebruikte een eenvoudige  
karabijn en toch schoot hij zelf als gastheer nog het 
meeste wild. Achteraf is wel gebleken dat de prooi vooraf 
al een beetje was doodgemaakt.

Neen, ik vroeg me gewoon af toen ik al die geweren zag: 
„Wie zou er nu hier zo’n zwaar geweer komen kopen?” Ter-
wijl je dat vermoedelijk ook op het internet kunt bestellen 
en het je discreet geleverd wordt in een pizzadoos.

In de buurt van de wapenzaak bevindt zich een van 
de betere hotels waar wel eens staatshoofden verblijven. 
Maar hebben die tijd om te gaan winkelen als ze hier op 
staatsbezoek zijn? Vermoedelijk niet. Vaak is er weliswaar 
ook een ladies program en daarin wil wel eens shoppen 
worden opgenomen. Niet dat we nu meteen in het hotel 
een groom op mevrouw zien toelopen om haar te verlossen 

van schoendozen, handtassen van Delvaux en het plastic 
tasje van Brussels Guns & Bullets. Dat niet, maar we  
kunnen ons wel voorstellen dat mevrouw ’s avonds, als 
haar staatshoofd zijn moede hoofd neerlegt, hem  
toefluistert: „Ik zag vandaag in de stad zo’n pracht- 
geweren liggen zoals alleen de Belgen ze kunnen maken. 
Zo moet je er kopen om ons land te bevrijden van die  
terroristen of hoe dat tuig ook heet.”

Ik moest weer aan de Brusselse wapenzaak denken bij 
de slachting van twintig kinderen uit de lagere school 
van Newtown in de Verenigde Staten en de Amerikaanse 
obsessie voor wapens. Het land dat ooit ‘massavernieti-
gingswapens’ ging zoeken in een ander land, terwijl er 
een massa vernietigingswapens thuis in de kast lag bij 
eerzame Amerikaanse burgers. Het recht om wapens te 
bezitten, staat er in de grondwet en de verwachting dat 
president Obama van zijn laatste ambtstermijn gebruik 
zou kunnen maken om automatische wapens te  
verbieden, deed de aankoop van dat slag geweren in korte 
tijd verdubbelen. Ook nu blijft het afwachten of de  
wapenlobby uiteindelijk weer niet zal winnen. President 
Clinton stond op het punt om de wapenwet te wijzigen, 
maar toen kwam 11 september 2001 en werd een scherpere 
controle op wapens haast als landverraad beschouwd.

Het volstaat om het jaaroverzicht te bekijken om vast 
te stellen dat het niet enkel om een Amerikaans probleem 
gaat. In april 2012 had in Noorwegen het proces van 
Anders Breivik plaats die in de zomer van 2011 zeventig 
mensen ombracht. In eigen land roerde zich Kim De  
Gelder, de moordenaar die op 23 januari 2010 in het  
kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde twee 
baby’s en een verzorgster ombracht, om te zeggen dat hij 
de psychiaters in het ootje had genomen. En de moord in 
2006 op de kleine Luna en de zwangere Malinese  
Oulematou Niangadou door de toen achttienjarige 
Hans van Themsche werd ook weer even in herinnering 
gebracht.

In Moskou ondertekende president Poetin een wet die 
bepaalt dat het Amerikanen niet is toegestaan Russische 
weeskinderen te adopteren. Dat als wraak omdat de  
Verenigde Staten Russische ambtenaren die betrokken  
waren bij de dood van een Russische mensenrechten-
militant de toegang tot de VS hadden geweigerd. De 
Duitse televisie toonde dat het ging om een zestigtal  
gehandicapte weeskinderen die in Rusland niet of  
nauwelijks een toekomst hebben. Kinderen als munitie 
om een diplomatiek conflict te beslechten. Herodes  
vandaag.”
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