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Bernadette wordt in 1844 gebo-
ren in Lourdes, aan de voet van 
de Pyreneeën. Haar vader is een 
arme molenaar. Als ze met haar 
jongere zus en een vriendin op 11 
februari 1858 hout gaat sprokke-
len in het bos, verschijnt plotse-
ling in de grot van Massabielle, 
niet ver van het ouderlijke huis, 
een vrouwengestalte omringd 
door een stralende wolk. De ge-
stalte is getooid in een lang wit 
kleed en heeft een rozenkrans 
in de handen. De ‘dame’ vraagt 
Bernadette bij de grot een kerk te 
laten optrekken en processies te 
houden naar die plaats terwijl de 
rozenkrans wordt gebeden.

Twee weken later toont de 
‘dame’ in een tweede verschijning 
aan Bernadette een waterbron en 
vraagt ze haar daaruit te drinken. 
Het zuivere water zou genees-
krachtig zijn. Op 25 maart 1858 
maakt de ‘dame’ haar identiteit 
aan Bernadette bekend. Ze zegt 
in het plaatselijke dialect: „Que soy 
era immaculada councepciou” (Ik ben 
de onbevlekte ontvangenis).

Op 16 juli 1858 verschijnt Maria 
voor de achttiende en laatste keer. 
Acht jaar later treedt Bernadette 
in bij de barmhartige zusters van 
Saint-Gildard in Nevers, waar ze 
een jaar later als Marie-Bernard 
haar geloften aflegt. Ondanks 
veel lichamelijk lijden werkt ze 
als hulpkosteres en ziekenver-

zorgster. Bernadette overlijdt in 
1879.

Maria verschijnt aan een meisje 
dat aan de rand van de samenle-
ving leeft. Ze benadert het kind 
met een onbeschrijfbare glim-
lach en sluit een vriendschap die 
bijna zonder woorden is. Tijdens 
die verschijningen toont de Moe-
der van God zich als liefdevolle 
moeder aan haar kinderen. Ma-
ria brengt Bernadette weliswaar 
in de nabijheid van het paradijs, 
maar niet bij wat men ‘geluk’ 
noemt. Op 18 februari 1858 zegt 
Maria: „Ik beloof jou niet dat je 
in deze wereld gelukkig zult zijn, 
maar in de andere.”

Bernadette heeft niet alleen te 
kampen met ziekte, maar ook 
met wantrouwen, onbegrip en 
vijandigheid. Ze wordt door de 
inwoners belachelijk gemaakt en 
ook haar ouders begrijpen haar 
niet. Bernadette beschermt de 
Mariaverschijningen voor elke 
foute interpretatie. Over de ge-
beurtenissen zegt of schrijft ze 
nauwelijks. Om zich te verbergen 
voor de laster en opdringerigheid 
trekt Bernadette zich terug in alle 
stilte.

Ze kiest voor een klooster en 
wenst niet langer over haar ver-
leden te praten. Ook hier wordt 
ze geconfronteerd met heel wat 
tegenspoed. Lijdzaam moet ze 
de jaloezie en het misprijzen van 

haar medezusters ondergaan. 
Almaar meer lijdt ze onder haar 
ziektes. Ze is lange tijd bedlege-
rig in de ziekenafdeling. Haar 
ziekenkamer met het grote bed 
en het gordijn noemt Bernadette 
haar „witte kapel”, waar ze al-
leen kan bidden en lijden: „Hei-
lig Kruis, alleen in jou leg ik mijn 
kracht, mijn hoop en mijn vreug-
de. Jij bent de levensboom, de 
mysterieuze ladder die de aarde 
met de hemel verbindt.”

Zoals ze in de dagen van de Ma-
riaverschijningen nederig was, is 
Bernadette in de tijd van de be-
proeving – zoals haar naam zegt 
– „moedig, sterk als een beer”. In 
een gesprek met een medezuster 
legt ze haar bestemming uit, die 
haar door de ontmoeting met de 
Maagd Maria ten deel valt.
— Wat doet men met een bezem?
— Wat voor een komische vraag! 
Men heeft hem nodig om te ve-
gen!
— En nadien?
— Dan zet men hem opnieuw op 
zijn plaats.
— Waar is zijn plaats?
— In de hoek achter de deur. Kijk, 
dat is mijn verhaal. De heilige 
Maagd heeft van mij gebruikge-
maakt. Dan werd ik in een hoek 
geplaatst. Dat is mijn plaats, daar 
ben ik gelukkig en daar blijf ik.

Aan pelgrims die op hun weg 
naar Lourdes even halt houden in 

haar klooster, vraagt Bernadette 
om bij de grot aan haar te denken 
en te bidden. Tot op vandaag uit 
ze haar wens tot de zowat zes mil-
joen pelgrims die jaarlijks naar 
het bedevaartsoord trekken en 
aan Onze-Lieve-Vrouw van Lour-
des hun zorgen, vragen of lijden 
toevertrouwen. In de boodschap-
pen van Maria aan Bernadette is 
de oproep tot gebed, bekering en 
boete zeer nadrukkelijk aanwe-
zig. Maar om zijn eigen gedrag 
te veranderen, moet de mens ook 
luisteren naar de stem van zijn ge-
weten. Dan wordt de onzichtbare 
brug tussen vergankelijkheid en 
eeuwigheid, tussen aarde en he-
mel, tussen mens en God zicht-
baar.
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Omroep

20	 januari, 9 uur, Braambos via 
VRT één (herhaling omstreeks 23.30 
uur via Canvas). Na de actualiteits-
rubriek Close-up de slotaflevering 
van de driedelige serie Kruisweg 
onderbroken over de zin van het 
lijden. Theoloog Kristof Struys 
staat stil bij het lijden van Chris-
tus en het appel dat daarvan uit-
gaat. Myrjam De Keyser vertelt 
hoe ze omging met depressie. 
Flor Carrette maakt zorg voor an-
deren concreet in Effeta, een open 
huis voor aidspatiënten. En Anne 
Moerman is nabestaanden van 
zelfdoding nabij. Tot slot de eer-
ste aflevering van Veel noten op de 
zang, tweeluik over de betekenis 
van muziek in de liturgie. Van-
daag staat het orgel centraal, zijn 
toestand en de mensen die het be-
spelen, volgende keer krijgt het 
koor alle aandacht.
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Mag ik uw dochter trouwen?  Ingezonden door Jan Umans

– Ik zou heel graag met uw dochter trouwen, mijnheer.

– Hoeveel verdien je, jongeman?

– 3.000 euro bruto per maand.

– En onze dochter verdient 2.000 euro. Dat maakt dus...

– Nee, nee, mijnheer, dat bedrag had ik er al bijgeteld...

Kijk die man  Ingezonden door Karel Driessens

Jantje mag al eens mee naar een viering. Zijn mediakennis is nogal 
televisiegericht. Wanneer hij de priester met bedekte kelk voor 
het altaar ziet staan, zegt hij nogal luid tegen zijn moeder die hem 
vergezelt:

– Kijk, mama, die mijnheer gaat goochelen!

– Stil, ’t is mis!

– Kan hij het dan nog niet goed?

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


