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EVANGELIE
Gesterkt door de Heilige Geest, keerde Jezus na zijn verblijf in 
de woestijn terug naar Galilea. Hij gaf les in de synagoge en 
iedereen sprak over Hem. Jezus kwam ook in Nazaret, waar 
Hij was opgegroeid. Daar las Hij voor uit de boekrol van de 
profeet Jesaja: „De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij 
heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te bren-
gen, om aan mensen die gebonden zijn te zeggen dat ze vrij 
zullen worden, om mensen die blind zijn de ogen te openen, 
om onderdrukten vrij te maken.” Jezus rolde de boekrol weer 
op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. Ieder-
een keek naar Hem. Hij sprak: „Vandaag zal deze Schrifttekst 
in vervulling gaan.”

Naar Lucas 4, 14-21

EEN BOODSCHAP 
DIE VERDER LEEFT
Vooraleer Jezus aan zijn opdracht begint, trekt Hij zich veertig dagen terug in de 

woestijn. Gesterkt door de heilige Geest reist Hij door het hele land om te ver-
tellen over de verhalen uit de Schrift. In die oude boeken staat dat God belooft 
zijn liefde aan de mensen te tonen. „Wat daar geschreven staat, gaat hier en nu 
gebeuren”, zegt Jezus. In Jezus zelf maakte God die belofte waar. Met de kracht van 
Gods liefde geneest Jezus de mensen en helpt Hij hen om het goede te doen. Ook 
vandaag spoort die liefde mensen aan om zich in te zetten voor anderen. Ken jij daar 
voorbeelden van? Hieronder vind je het verhaal van dokters en verplegers die in het 
voetspoor van pater Damiaan stappen.

BIDDEN MET EN VOOR ELKAAR
Deze week is het de Gebedsweek voor de Eenheid. Dan bidden 
alle christenen over de hele wereld met én voor elkaar. Want, 
hoe verschillend we ook zijn, we hebben vast iets van elkaar 
te leren. Alle christenen geloven bovendien in dezelfde Vader, 
die samen met zijn mensen droomt van een wereld van vrede. 

Een vredig wintergebed
De kale boom wacht en slaapt.
Hij houdt zijn adem in.
Al zijn poriën zijn dicht.
Hij wapent zich tegen de kou.
Ooit wordt het zachter.
Dan aait de wind over zijn takken
en komen er blaadjes uit zijn dikke knoppen.
Nu nog niet. Nu steekt hij zijn wortels diep in de grond.
Op zoek naar warmte.
Ook Jij kunt wachten, God,
als een boom in de winter.
Tot de mensen op zoek gaan naar vrede
Tot mensen warm van liefde worden
Dan ben Jij er voor hen.

Kolet Jansen 
Uit ‘Voor wie wil bidden met kinderen’, Halewijn

EEN REUS VOOR 
DAMIAAN

Nicaragua, land van reuzen is de titel van de nieuwe film van 
Damiaanactie. Hij vertelt het verhaal van dokter Bravo en van 
moedige mensen in Nicaragua die vechten tegen lepra en 
tuberculose. Dit weekend trekken de mensen van Damiaan-
actie de straat op om stiften te verkopen voor Nicaragua. Mis-
schien ontmoet je ze wel.
De kinderen uit basisschool De Boomgaard in Gent bouwen 
samen een reus. „Die wordt de mascotte van onze tekenma-
rathon”, vertelt juf Sara. De hele school werd ondergedom-
peld in de cultuur van Nicaragua, met mini-ateliers over het 
land en zijn gewoontes. Zelfs dokter Bravo kwam op bezoek. 
Sara: „Van elke tekening maken we een placemat, die ver-
kocht zal worden voor de zieke mensen in Nicaragua.”
Bekijk de blog van De Boomgaard: 
http://boomgaardtekenmarathon.blogspot.be/

De geboorte van een reus.  © De Boomgaard Gent

EEN STER DIE NIET DOOFT
De ster, die de drie wijzen tot bij Jezus bracht, zet ieder jaar vele sterzangers op weg. Met 
hun lied brengen ze een boodschap van vrede voor de mensen. Zo worden ze zelf als 
sterren onderweg. De drie wijzen brachten geschenken voor Jezus. Sterzangers halen een 
centje op voor kinderen die het minder goed hebben.
„Gezocht: sterzangers!”, lazen we in het parochienieuws van Leuven. „En die vonden we”, 
vertelt Rita. „Meer dan honderd kinderen trokken getooid als koning op pad. We zongen 
voor het opvanghuis van pater Dirk, waar vluchtelingen met kinderen een plekje vinden. 
Ook zij hebben recht op een warm nest.”

In de Gentse Machiariuskerk luisterden kleine koningen naar het verhaal van de drie wij-
zen en smulden ze driekoningentaart. „Drie kinderen vonden een boon in hun stuk taart”, 
vertelt Arnold. „Zij mochten als eersten op de kamelen zitten.” Wel 170 kinderen beleef-
den die zondagmiddag de dag van hun leven met een ritje op de sierlijke tweebulters.

Kinderen volgen het voorbeeld van de drie wijzen uit het Oosten.  © Jozefien Van Huffel
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