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Zondagsgebed
Bij de 3de zondag door het jaar

Ik zal er zijn

God is onze Vader.
Hij is te ervaren, hier,
in de stilte van de natuur.

Hij spreekt ieder van ons
persoonlijk aan.
„Ik zal er zijn”,
in je diepste binnenste,
in je hart en in je handen,
in je spreken en handelen.
„Ik zal er zijn”,
als liefde en trouw,
in je omgaan met mensen,
in je werken
aan een beter samenleven voor allen.

Niemand heeft God ooit gezien.
Maar Hij is te zien in mensen die,
elk op hun manier,
van Gods naam een werkwoord maken,
vervoegbaar in alle vormen
en in alle tijden.
God is te zien
in mensen die geloven
dat Hij te doen is.

Manu Verhulst

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

We staan nu voor de februarimaand. Dat is de kortste maand van het 
jaar. En wat zegt een spreuk:
IN FEBRUARI 
KLAGEN DE BOEREN HET MINST.

Waar staan wij nu voor? Wel, voor inderdaad die korte maand, maar 
dat is - wat het weer betreft – een hele vervelende. Zo zegt een spreuk:
FEBRUARI IS DE KORTSTE,
MAAR OOK DE ERGSTE.

Men noemt haar in de volksweerkunde ook wel het “stortmaandeke”. 
Dat is natuurlijk omdat het in februari traditioneel zwaar kan rege-
nen. Zegt een spreuk:
HET KORT MAANDEKE
IS VAAK EEN STORTMAANDEKE.

Vroeger ging men in de februarimaand ook hout sprokkelen. Men 
wist namelijk dat de winter lang nog niet uit was. En daaruit is deze 
spreuk ontstaan:
SPROKKEL KOMT VERKLAREN
DAT MEN HOUT EN KOOL MOET SPAREN.

Februari moet gewoon februari zijn. Ik wil zeggen: het moet regenen, 
vriezen, soms nog eens sneeuwen. Maar nooit mag februari op het 
weer van maart lijken, want da’s niet goed:
ALS ’T KORT MAANDEKEN
KORT VAN ASEM, KORT VAN VAANDEKEN,
VEEL TE VEEL OP MAARTE TREKT,
DEN BOER EEN SCHEVEN MUILE TREKT.

Tilly STUCKENS

Mijn buurt leent zich uitstekend 
tot het dumpen van poesjes. Er 
zijn velden, weiden, boomgaar-
den, grote tuinen. Plekjes zat om 
stiekem een kattenjong af te zet-
ten. Heel wat van de poezen in 
mijn buurt zijn van die vondelin-
gen die geluk hebben gehad. Ook 
wij hebben er verscheidene ‘bin-
nen’ genomen. Stuk voor stuk 
schatten, daar niet van. Maar dat 
neemt niet weg dat het mij tel-
kens weer schokt als ik een kat-
tenjong, uitgehongerd en jam-
merend om zijn moeder, in de 
graskant vind. Eén keer heb ik er 
een buiten onze buurt opgeraapt. 

Op de treinsporen. Wie doet zo-
iets, poezen dumpen?

Dat vraag ik me ook af over nog 
iets anders. In mijn buurt zijn 
niet alleen babykatten te vinden, 
maar ook dode katten. Vergiftigd 
meestal. Van de vondelingen die 
bij ons thuis opgroeiden, zijn de 
meeste op die manier aan hun 
einde gekomen. Soms na een 
pijnlijke doodstrijd.

Onze buurt wordt dus bezocht 
door kattendumpers en door kat-
tendoders. Over laatstgenoem-
den doen wel eens namen de 
ronde. Het kunnen roddels zijn, 
wie zal het weten? Vast staat wel 

dat een mens het gedaan heeft. 
Moeilijk te bevatten dat iemand 
zo wreed kan zijn. 

Een kat vergiftigen, is allicht 
klein bier naast het afslachten 
van mensen. Het pesten van bu-
ren of het negeren van een mens 
in nood is dat ook als je het met 
terrorisme of oorlog vergelijkt. 
Maar in de kern is er weinig ver-
schil. De kern is onverschillig-
heid voor het welzijn van een an-
der, mens of dier. Liefdeloosheid 
eigenlijk.

Ik denk dat dat de ergste zonde 
is.

Deze cursiefjes werden geplukt uit 
Het jaar van de ganzen (Halewijn, 
Antwerpen, 2004). U kunt het boek 
bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 7 euro (5 euro 
plus 2 euro verzendingskosten) per 
exemplaar op rekeningnummer 

(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Vermeld bij de 
mededeling duidelijk het gewenste 
aantal exemplaren evenals „code 
177”. Het boek wordt u toegestuurd 
na ontvangst van uw betaling.

HET JAAR VAN DE GANZEN

POES


