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Zondagsgebed
Bij de 5de zondag door het jaar

Tot zegen

Heer,
maak ons tot mensen
naar het beeld van uw Zoon:

met ogen die niet alleen kijken
maar ook kunnen zien,
met oren die niet alleen horen
maar ook kunnen luisteren,
met een mond die niet alleen praat
maar ook kan aanspreken,
met een verstand dat niet alleen begrijpt
maar ook kan verstaan,
met een hart dat niet alleen klopt
maar ook bewogen kan zijn,
met handen die niet alleen grijpen
maar zich ook kunnen openen,
met voeten die niet alleen draven
maar ook tegemoet kunnen komen,

want zo zijn wij gezegend
en elkaar tot zegen. Amen.

Uit Uit de schaduw, 
september 2000, Welzijnszorg

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen is het de feestdag van Romualdus en de volkskalender beveelt 
hem dat hij op zijn feestdag zou stormen en waaien. Als hij dat doet – zo 
geloofden onze voorouders – dan zullen we een mooie meimaand krij-
gen. Zelfs de Duitse volkskalender is het daarmee eens, want die zegt:
ROMUALD MUSS STÜRMEN UND BLASEN,
SOLL IM MAI DAS VIEH SCHON GRASEN.

Er is trouwens morgen nog een andere dagheilige. Dat gebeurt wel eens 
meer. Soms vind je zelfs twaalf tot veertien dagheiligen op de volkska-
lender. De tweede voor morgen is Chrysolius, geen weerheilige, maar 
wel een straffe kerel in zijn tijd. De overlevering vertelt dat die man 
destijds werd onthoofd, waarna hij zijn hoofd in eigen handen nam en 
ermee verder wandelde langs de boorden van de Leie tot in de gemeente 
Komen. En daar werd hij dan ook altijd al vereerd, ondermeer tegen 
hoofdpijn. De link zal u wellicht best begrijpen. 
Volgende dinsdag is het de feestdag van Gertrudis, de schutspatroon 
tegen ratten en muizen. Wie vroeger veelvuldig door ratten en muizen 
werd geplaagd, trok naar de pastoor van Baasrode om zich door hem te 
laten overlezen. Zo kwam daar eens een man toe die vroeg om gezegend 
te worden. Waarop de pastoor zei: “’t Is zeker voor muizen, manlief?” 
“Ja, meneer.” Waarop de pastoor antwoordde: “Allerbeste vriend, maar 
vergeet niet dat een kat daar ook goed voor is.”
Nu zaterdag is de heilige Apollonia verantwoordelijk voor een belang-
rijk stukje volksgeneeskunde: zij wordt beschouwd als de specialist te-
gen kiespijn. Vroeger was men ervan overtuigd dat men nooit tandpijn 
zou krijgen mits men in de zondagsmis tijdens de consecratie speciaal 
tot Apollonia zou bidden. Maar dat moest dan wel elke zondag gebeu-
ren. Gebeurde het dan toch eens dat er een tand uitviel, dan moest je met 
die tand een kruisteken maken en zeggen:

TAND, TAND N’N ANDEREN TAND,
VOLGEND JAAR N’N NIEUWEN TAND.
En dan moest je die tand achter je weggooien zonder om te kijken.

Tilly STUCKENS

Toen het vorige week hevig be-
gon te sneeuwen, kon ik niet bin-
nenblijven. Het was avond. In het 
lichtschijnsel kwamen de vlokken 
naar me toe gedanst. Overrompe-
lend veel en alsof het donker zelf 
ze met duizenden tegelijk uit-
spuwde. Onwezenlijk. Ik werd er 
duizelig van.

De volgende morgen vertelde de 
stilte dat de wereld wit was. Dat 
witte bleef duren, maar de stilte 
niet. Het weekend had voor volk 
in huis gezorgd. Kleine en grote 
logees die over mekaars rubber-
laarzen struikelden om als eerste 
buiten te geraken. Er moest een 

sneeuwman komen. Vlak voor het 
keukenraam. En niet zomaar een 
manneke, maar een REUS.

Toen hij klaar was, liet ik gepaste 
geluiden van bewondering horen. 
Maar zei ook dat zo’n kanjer voor 
het raam de keuken donkerder 
maakte. Groot protest. „We heb-
ben hem juist daar gezet om jou 
te bewaken.” En wat kon ik daar 
tegen inbrengen?

In de namiddag barstte onder 
kreten van The Lord of the Rings een 
sneeuwoorlog los. Toen die uitge-
vochten was, zochten de natte krij-
gers soelaas in de keuken. Waarna 
ze wegzakten voor de televisie.

Tijd voor mij om eindelijk eens 
alleen naar buiten te lopen. Er was 
nog wat zon. Ze deed de sneeuw 
zacht oplichten. En legde blad-
goud op het dooiwater naast de 
weg. Ik dankte de schepper voor 
zo veel moois. En bedacht plot-
seling dat in het scheppingsver-
haal met geen woord over sneeuw 
wordt gerept. In de tweede versie 
van Genesis hebben de vertellers 
het wel even over de regen. En je 
zou sneeuw een soort zusje van 
de regen kunnen noemen. Maar 
toch! Was het in het Tweestro-
mengebied, waar het aards para-
dijs zou hebben gelegen, ook toen 
al te warm voor een sneeuwbui af 
en toe? Wie weet? Maar mijn pa-
radijs kan niet zonder het witte 
wonder.

Zou het toegelaten zijn het 
scheppingsverhaal een beetje te 
herschrijven?

Deze cursiefjes werden geplukt uit 
Het jaar van de ganzen (Halewijn, 
Antwerpen, 2004). U kunt het boek 
bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 7 euro (5 euro 
plus 2 euro verzendingskosten) per 
exemplaar op rekeningnummer 
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Vermeld bij de 
mededeling duidelijk het gewenste 
aantal exemplaren evenals „code 
177”. Het boek wordt u toegestuurd 
na ontvangst van uw betaling.

HET JAAR VAN dE GANZEN

zusje


